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YELD ASBİSE 


“Güzellikten Yana Ne Varsa, Oradan Başlayalım Yaşamaya” 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STAINPRO TEKNOLOJİSİ İLE 
© LEKELEREKARŞI 
ÜSTÜN YIKAMA PERFORMANSI 


Her leke farklı bileşenlerden oluşur ve her lekeyi aynı yöntemle çıkarmak zordur. 
StainPro teknolojisine sahip Arçelik çamaşır makineleri, seçtiğiniz lekeye göre en ideal yıkama ayarlarını belirler, aktif suda bekletme süresini, ideal sıcaklığı ve tambur hareketini ayarlar, en zor lekeleri bile çıkarır. 
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FARK YARATAN TEKNOLOJİLER 
ÜSTÜN PERFORMANS İÇİN BİRLEŞTİ 


ProSmart'"" inverter Motor 

Fırçasız motor tasarımıyla sürtünmeyi en aza indirir. 
Bu sayede makinenizin ömrü uzarken, 

enerji tasarrufu sağlanır, makineniz daha sessiz çalışır. 


Özel Tasarım Tambur Teknolojisi 
Özel olarak tasarlanan kapak camı, tambur deseni ve kanatlar, sürtünmeyi en aza indirerek çamaşırlarınızın 

hassas şekilde korunmasına katkıda bulunur. 


Aguafusiont Teknolojisi 

Çift su jeti sistemi, deterjanlı suyu çamaşırlara daha hızlı püskürtür, normal yıkamaya göre çok daha etkin ve üstün temizlik sağlar. 
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Go Further 


MUSTANG 


Bahsi geçen aracın ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 12.0L, CO2 emisyon değeri ise 281 g/km'dir. 
Yeni Ford Mustang, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin ürün garantisi altında, Ford Yetkili Satıcıları, Bilaller (Antalya), Şahsuvaroğlu (İstanbul) ve Tur Oto (Ankara) tarafından satışa sunulmaktadır. 
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Önce ülkemiz, sonra misafirlerimiz için çalışıyoruz. 


Panora, kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisine sağladığı katkı ile gurur duyuyor. 
Türkiye büyüyor; 1800 çalışanı, yüzlerce mağazası ve her geçen gün artan ticari hacmiyle Panora, güvenle yürüyor. 


WWww.panora.com.ir 
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GUICK CHINA 


guickchina.com.ir 


Herkes yeniden Ankara daysa yeni menümüzle merhaba! 


EN GÜVENİLİR ma ORTAĞINIZ 


PR Ila 


Www.magpr.com.tr 


basarı 


Tuğçe Uzun / j K | CSİ tugceGmagdergi.com.tr , 


eni sayımızda Türkiye'nin ve hatta dünyanın nabzını tutan, lokomotif sektör gayrimenkul sektörünü mercek altına alırken hangi mesleği icra eden bir iş insanı olursanız olun sağlığınıza ve bakımınıza önem vermeniz gerektiğine de vurgu yapıyoruz. 


Sektörün öncüleri ile gerçekleştirdiğimiz röportajlarda, ulaştıkları başarının altında yatan faktörlerden bahsettik... İlkeleri, hedefleri, stratejileri ne kadar farklı olsa da başarıya ulaşmanın yolunun işini tutkuyla yapmaktan geçtiğine şahit olduk... 


Şehirlere damga vuran prestijli projeler, zevkle düzenlenen yaşam alanları, önemini hiçbir zaman yitirmeyen bir gündem maddesi... Yenilenen zevkler, gelişen teknoloji, yükselen yatırım değerleri... Rekabetin hız kesmediği gayrimenkul sektöründe fark yaratmak, ayrıcalıklı projelerin altına imza atmak ve her zaman tercih edilen 

bir marka olmak için neler yapmak gerekiyor? Marka bilinirliğinizi nasıl artırırsınız, güvenilirliğinizi nasıl inşa edersiniz? Ve tabii ki hedeflediğiniz noktaya ulaştıktan sonra sürekliliği nasıl sağlarsınız? 


Tüm bu soruların cevaplarını, markalaşma sürecini kusursuz bir şekilde yöneterek amaçlarını gerçekleştirmiş, fakat ulaştığı her noktadan sonra bir üst basamağı hedeflemiş fırmaların yöneticilerinden alacaksınız. 


Kendinizi iş hayatının yoğunluğuna kaptırıp sağlığınızdan ve bakımınızdan vazgeçmeyin... “Örnek bir iş insanı hem yaptıklarıyla hem de görünüşüyle adından söz ettirendir” felsefesinden yola çıkarak sizlere sağlıklı yaşam ve bakım üzerine dopdolu bir içerik hazırladık... 


Yazarlarımızdan Damnus Enerji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Harvard Üniversitesi İleri Liderlik Kıdemli Akademi Üyesi, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Türkiye Fahri Başkonsolosu, Borusan Mannesmann, İstanbul Konsoloslar Heyeti ve DEIK Türkiye Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Cömert, estetiğin başarı üzerindeki öneminden bahsederken, Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez ofiste pratik besin seçimi hakkındaki önerilerini paylaşıyor... 


Gül Gölge Saygı, İdil Fırat ve Selma Çilek gibi alanında isim yapmış ünlüler güzellik sırları ise hepimize ilham veriyor... 


Ekonomiye yön veren isimlerin röportajlarını, usta isimlerin kaleminden çıkan makaleleri, iş yaşamında zirveye ulaşmış isimlerin mesleki yolculuklarını bir araya getirdiğimiz MAG Business dergimizin 10. sayısını ilgiyle okumanızı dileriz... 


Sağlık, mutluluk, şans ve başarı daima sizinle birlikte olsun... 
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. MAG Medya lid. Şti. Adına 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü 
Can Çavuşoğlu 


Genel Yayın Yönetmeni 
Beril Çavuşoğlu 


Görsel Yayın Yönetmeni 
Osman Selçuk Güngör 


Yayın Yönetmeni 
Tuğçe Uzun 


Kreatif Direktör 
Seda Çavuşoğlu 


Grafik Tasarım 
Sevgi Pınar Özen Güngör 
Burcu Nalçınkaya Duman 


Hgber ve Foto Muhabiri 
Özgür Karabulut 


İletişim Direktörü 
Dilara Ertürk 
Dilara Aydoğdu 
Çağla Çakır 


Katkıda Bulunanlar 
Merve Filiz 


Reklam Müdürü 
Esra Demir Toral 


Reklam ve Halkla İlişkiler 
Feray Şahingöz 
Hilal Başçırır Öztürk 
Simge Ünlü Çetin 


Mali İşler Koordinatörü 
Tarık Değer 


Yayın Hukuk Danışmanı 
Ahmet Münir Yaşar 
Korcan Dericioğlu 


Türü 
Bölgesel Süreli Yayın 


MAG isim ve yayın hakkı 
MAG Medya lid. Şti.'ne aittir. 
Dergide yayınlanan yazı ve fotoğrafların 
. tüm hakkı MAG/a aittir. 
İzin alınmadan kullanılamaz. 
Yayınlanan ilanların sorumlulu ilan sahiplerine aittir. 


Idare Merkezi 
Kaptanpaşa Sokak 
No: 33-B G.O.P. ANKARA 
Tel: 312 428 0 444 


Dağıtım 
Dünya Süper Dağıtım 


Baskı 
DUMAT OFSET A.Ş. 
Bahçekapı Mah. 2477. Cad. 
No: 6 Şaşmaz / ANKARA 
Tel: 312 278 82 00 (pbx) 


Basım Tarihi 
25.10.2017 www.magdergi.com.itr facebook.com/magonline twitter.com/magdergi insta .com/magdergi e-mail (©magdergi.com.ir 


MAG -'a abone olmak çok kolay... 


Telefon ile İntemet ile 
0.312428 0444 abone.magdergi.comir 


YENİDEN KULLANIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜN! 


#W Eski dergi, katalog ve gazetelerin geri dönüştürülmesi çevreye yapılabilecek en kolay katta kıdır. Ağaç kesimlerini azaltmak üzere MAG 


Medya, okuyucularını kendi yakın çevrelerin- de de geri dönüşümü teşvik etmeye çağırıyor. 


Mutluluk tescillendi 


“Türkiye müşterinin sesi araştırması” sonuçlandı. 
opet, bir kez daha “müşteri bağlılık seviyesi 

en yüksek akaryakıt morkosr" seçildi. 

2006'dan bu yana opet'i sevgisiyle hep zirvede tutan Türkiye'ye teşekkürler. 


G3 Koç 


Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması, 2015 yılından bu yana Ipsos tarafından KalDer işbirliğinde 


gerçekleştirilmektedir. Araştırma, Şubat-Aralık 2016 döneminde, 18 yaş üzeri toplam 21.533 kişi ile başarılı 

görüşmeler üzerinden, telefonla anket yöntemiyle (CATI) yapılmıştır. Her sektör en az 1500 yanıt üzerinden 

raporlanmıştır. Araştırma kapsamında, il sınırlaması olmadan Türkiye'de ikamet eden 340.000'i aşkın TMS tüketiciyle temas edilmiştir. Her bir sektördeki marka pazar paylarına uyum gözetilerek, gerekli durumlarda , 

ağırlıklandırma kullanılarak raporlanmıştır. Der aanmeiinannı imantasıbana 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HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 
TEKNOLOJİLER 


Evde, işte, tatilde... İhtiyacınız olan her yerde hayatınızı kolaylaştıran teknolojiler Yapı Kredi Mobil'de. 


A a 
ATM'ye dokunmadan Şubeden Siri ile para çekme sıra alma para gönderme 
— — | 
Bankacı Klavye ile 6öz-“iDile Panik Yok Butonu ile 


para gönderme şifresiz giriş geçici kart kapatma 


M.A 1 | EZE 


Güzellikten Yana 
Ne Varsa Oradan 
Başlayalım Yaşamaya 


YELDA BİCE 


Dermatolog Dr. Yelda Bice, tüm çaba ve emeklerinin estetik ve güzelliğe 


dair başarılı adımlar atabilmek uğruna olduğunu belirtiyor... 
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MEZ va 


ükemmel Olmak Adına Başlangıçlar ve 
Seçimler Önemlidir. 

Estetik kozmetik alanında çalışan bir dermatolog doktor olarak mesleğimi severek yapıyorum, sadece kazanç noktası olarak da hiçbir zaman görmedim. Bu iş benim hayata 


yansıyan sanatsal yanım. 


Zorlu bir eğitim sürecinden geçerek hekim olma kararı benim için, mesleki seçim olarak belki başlangıçta çok bilinçli olarak verilmiş bir karar ve yönlenim olmasa da, işimin dermatoloji ve estetik kozmetik alanı tamamen isteyerek ve severek tercih ettiğim kısmını oluşturuyor. 

İnsanın işini yaparken keyif alması, mutlu olması, işinde derinleşmesi beraberinde başarıyı getiren bir faktör. İnsan üzerinde ve sağlık alanında çalışmamız daha özenli ve dikkatli olmayı gerektiriyor zaten. Tabii ki tüm bu tıbbi beceri ve bilgileri uygularken de aktarırken de mesleki ve etik kurallara uymak işin temelindedir. 


Mesleki Açıdan Sınırları Zorlamak... 

Meslek alanımızda ilerleme ve gelişme açısından baktığımızda, tıp eğitimlerimizi tamamlamak tek başına yeterli değil tabii ki. Mesleki açıdan kendini yenilemek için tıbbın gerektirdiği bilimsel süreci, günceli takip edip, kendini yenilemek gerekmektedir. 


Tabii ki güncel olanı takip etmekle birlikte, kendinize kattıklarınızla mesleki bilgi ve becerinizi birleştirebilmek de mesleki sınırlarınızı zorlamak adına gereklidir. İşte bu noktada yapacaklarınız başarı ve mesleki tatmini beraberinde getirecektir. 


Sektördeki Gelişme ve Hızı Yakalamaya Çalışırken Etik Değerleri de Göz Önünde Bulundurmak Gerekir. 

Hizmet alanımız olan estetik kozmetik ve güzellik sektörü inanılmaz 

bir hızda büyümekte. Bunda ise tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde 

de bu sektöre olan olan talebin artması da en önemli faktörlerden. Bu sektörde çalışan hekimler olarak bizler de bu açıdan etik ve profesyonel hareket etmek durumundayız. Hedeflerimizi de bu yönde belirleyip hizmet açısından mesleki, etik ve bilimsel yaklaşımımızı kaybetmeden bu sektördeki yerimizi belirlememiz gerekir. 


Sadece Popüler Bir İşi Yapıyor Olmak Mı? Mesleki Beceri ve Bilgileri Meslektaşlarla da Paylaşmak Mı? 

Hekim olarak yapmamız gereken tabii ki mesleki açıdan kendimizi geliştirmek. Ama benim için bu noktada sadece estetik ve kozmetik alanında popüler bir işi yapıyor olmak yeterli değil. 


Puzzle Parçalarını Birleştirerek Bulmacayı Çözmek ve Bütüne Bakmak... 

Güzellik ve estetik alanında hasta tedavi ve planlamalarını yaparken sanatsal açıdan bakmak, böyle bir hareket planı hazırlamak, işin en keyifli kısmı. Yaptığımız şey; hastayı görüp bütünsel yaklaşımla değerlendirmek, gereklilikleri belirlemek ve hasta için de faydayı sağlayacak en doğru noktadan başlayarak puzzle'ın parçalarını tamamlayıp bütüne ulaşmak. 
Yani; keşif, tespit, uygulama ve sonuç. Sonuçta da hedefimiz, tabii ki, hasta ve kişi memnuniyeti. 


İşinizi İnanarak, Keyif Alarak, Hatta Eğlenerek Yapmak, Sanatsal Yaklaşımla O Büyüyü Yakalamak ve Bunu Hastanıza Yansıtmak Başarıyı Getiriyor. 

Her işte olduğu gibi kişinin memnuniyetini sağlamak bizim işimizde daha başka bir boyutta. Çünkü işin içinde insan ve sağlık var. İşte bu yüzden tüm uygulamalarda önceliğimiz, mutlaka hastanın psikolojik ve bedensel sağlığını korumak yönünde olmalı. Yani insan olarak hak ettiğimiz gibi güzel hissetmek, görünmek ve mutlu olabilmek... 


İşin Sanatsal Kısmını Aslında Bir Nevi Usta Çırak İlişkisi Gibi Aktarabilmek... 

Dermatoloji tıbbın birçok branşında olduğu gibi, bir o kadar zor ama sonuçları açısından özellikle de estetik ve kozmetik alanında keyifli bir branştır. Tıbbın her alanında eğitimin içinde olduğu gibi, estetik ve kozmetik alanında da eğitimin bir parçası olarak usta - çırak ilişkisi burada da devreye girmektedir. 


Hayallerinizden Vazgeçmeyin! 

İşine kişisel becerilerini katabilmek ve bunu da yine kendi meslektaşlarınla paylaşabilme isteği daima hedeflerim arasında oldu. 
İşte bu noktada edindiğim mesleki bilgi ve becerileri aktarma isteği her daim olduğu gibi şimdi de ön planda. Son zamanlarda işime yani sanatıma kişisel becerilerimi de ekleyerek, mesleki eğitimler vererek meslektaşlarımla da bunu paylaşabilmek adına birtakım adımlar atıyorum. 


Bunu, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında ve özelikle Türki Cumhuriyetleri'nde meslektaşlarımızla da paylaşarak eğitimler vermek adına adımlar attım. Bu konuda ülkemizde, kozmetik sektöründe hizmet veren büyük firmaların da eğitimci olarak desteğini alarak planlamalarımı yapıyorum. Tüm bunlar hedeflerime ve mesleki hayallerime daha çok yaklaşmamı sağlayan adımlar... 


İşte bu noktada estetik ve güzelliğe dair başarılı adımlar atabilmek adına, hem güzel hem mutlu hem de insan olmanın mümkün olduğunu görmek lazım. Aslında tüm çabamız ve emeğimiz bu yönde kendimizi aktarabilmek... 


O zaman her zaman yinelediğimiz gibi güzellikten yana ne varsa oradan başlayalım yaşamaya! 
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M.A (5 | BEZE 


İnsanın Değeri 
Kalbidir 


MURAT KÜÇÜKOĞLU 


Güzelliğe yön vermek adına, alanında uzman doktorları Myderm 


çatısı altında buluşturan Murat Küçükoğlu yeni hedeflerinden ve yakın dönem projelerinden bahsediyor... 
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MEZ Va 


ş yaşamınızı hangi kriterleri göz önünde bulundurarak şekillendiriyorsunuz? 

İş yaşamımızı ve işletmecilik kimliğimizi beklentilere göre şekillendiriyoruz. Müşterilerimizin dileklerini çok ciddiye alıyor ve buna göre organize oluyoruz. Müşterilerimize öncelikle vermek istediğimiz şey; sevgi, mutluluk ve huzur... 


İletişimin mesleğinizde olan yeri ve önemi nedir? 

İletişimin önemli olduğunu biliyoruz; anlatmaya çalışmaktan çok anlamaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızı da bu şekilde yönlendiriyor ve eğitiyoruz... 


Yeni projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Eryaman Hastanesi içerisinde Dermatoloji ve Estetik Cerrahi Kliniği yapılandırıyoruz. Ankara'da çok güzel işlere imza attık ama güzelliği dünyaya yaymak gerektiğini düşündük ve bu amaçla ilk olarak Kırgızistan'a gittik. Şubat ayında Bişkek'te de klinik açmayı hedefliyoruz... 


ÜZERİMİZE VAZİFE EDİNDİĞİMİZ 
TÜM İŞLERİ ÇOK İYİ 


YAPTIĞIMIZA İNANIYORUZ. 


Başarılı bir işletmeci olarak şu an bulunduğunuz sektörün dışında farklı sektörlerde projeler geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 

işletme konusunda gerçekten iyiyseniz, her iş dalında başarılı olabilirsiniz. Biz de bu düşünceyle ilerleyerek restoran işletmeciliğine de girdik. Yakında Ankara'ya çok güzel bir balık restoranı açacağız. Artık hizmet sektörü diye bir sektör kalmadı, bize göre her sektör hizmet sektörü. Biz de üzerimize vazife edindiğimiz tüm işleri çok iyi yaptığımıza inanıyoruz. Fakat bunu bir gösteriş olarak çevremize yansıtmıyoruz, çünkü insanın asıl değeri kalbidir. 


Fiziksel olarak güzel görünmek kadınlar için önemli olduğu kadar erkekler için de önemli mi sizce? 

Artık görselliğin her alanda önemli olduğu bir zamanda yaşıyoruz. 
Güzel görünmek herkesin hakkıdır, bu yüzden bu kavramı kadın - erkek olarak ayırmayı doğru bulmuyoruz. Herkesi kliniğimize bekliyoruz ve kendilerinden hiçbir zaman vazgeçmemelerini diliyoruz. 
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iş Dünyasında 
Emin Adımlar 


ADNAN BEKER 


ncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Beker ailesi olarak 1986 yılında ticarete madencilikle başladık. Kömür ticareti ile ticaret hayatına atıldık. 
O zaman tabii ki doğalgaz bu kadar yaygın olmadığı için kömür ihtiyacı çok fazlaydı. 1992'de perakende kömür satışında en yüksek rakamlara ulaşan firma olduk. 1995 yılında da inşaat sektörüne girdik ve ardından 1999 yılında akaryakıt sektöründe de faaliyet göstermeye başladık. Ankara ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde akaryakıt istasyonlarımız var. 

Şu an şirketlerimizde 1000'e yakın işçi çalıştırmaktayız. 


Sizin için başarı nedir? 

Benim için başarı; azmetmek, çalışmak, mücadele etmek ve hedefe odaklanmaktır fakat her şeyden önce nasibinizde varsa başarılı olursunuz. İyi ve düzgün insanlarla ticaret yapmak çok önemlidir. 


Madencilik, akaryakit ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla iş dünyasında emin 


adımlarla zirveye yerleşen Adnan 
Beker, ticarette başarının tesadüf olmadığını belirtiyor... 


Sizce başarıyı yakalamak için neler yapmak gerekiyor? 

İlk olarak çok çalışmak gerekiyor. Ticarette dürüst olmak da çok önemli gerçekten. Bildiğin sektörde, dünyaya uyum sağlayarak, teknolojiyi de kullanarak yaptığın işte hep daha iyisini isteyip hedefe odaklanmak da insana başarıyı getiriyor. Daldan dala atlayarak başarının geleceğini pek düşünmüyorum. İnsanların bildikleri, iyi oldukları işlerde büyümeleri gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde daha sağlam bir ilerleme gerçekleşir. 


Gelecekte kendinizi ve fırmanızı nerede görmek istersiniz? 
Firmamızı hep son teknoloji ile yenilediğimiz için kendimizi sürekli geliştirerek büyütüyoruz. Firmalarımızın dizaynını, makinelerimizi, dünyanın ve Türkiye'nin son teknolojisine ayak uydurmak ve bu teknolojileri baz alarak devamlı bir yenilenme gerçekleştirmek en büyük hedeflerimizdendir. 
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Yapmayı düşündüğünüz yeni işler veya atılmayı düşündüğünüz yeni sektörler var mı? 

Şu an sekiz senelik bir yatırım planımız zaten mevcut. Enerji sektörünün içindeyiz ve daha çok rüzgar enerjisi ile ilgileniyoruz. Rüzgar enerjisine odaklanıp kendi sektörümüzde büyümeyi planlıyoruz. 


Günün stresini ve yorgunluğunu üstünüzden nasıl atıyorsunuz? 
Dinleniyorum, kendimce spor yapıyorum. Seyahat etmeyi çok seviyorum, işlerden dolayı sık sık İstanbul'a gitmem gerekiyor. İstanbul zaten bana çok iyi gelen bir şehir. İstanbul'da çiftliğim var, oradaki hayvanlarımla ilgileniyorum. Büyük bir aile olduğumuz için birlikte aile içerisinde vakit geçiririz. Eşim, dostum, gelenim, gidenim çoktur onlarla birlikte olmayı çok severim. 


Sizce bu yılın ve önümüzdeki yılın yatırımı ne olmalıdır? 

Ben borsacı değilim, yani parayla para kazanılan bir sistemin içinde değilim. Piyasaya bakıldığında ise tedbirli olunması gerektiğini düşünüyorum. Esnafın, tüccarın, iş adamının tedbirli ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an tabii ki inşaat sektöründe sıkıntı var, bu yıl çok büyük yatırımlar yapmayı düşünmüyoruz, elimizde ne varsa onunla devam etmeyi düşünüyoruz. Bu yıla göre önümüzdeki yılın yatırımını çok fazla göremiyoruz. 


Rekabet size neyi ifade ediyor? 

Bence rekabet güzel bir şey, müşteriye hizmettir rekabet ve müşterinin aldığı malın daha ucuz ve kaliteli olmasını sağlar. Rekabetsiz bir piyasada müşteri memnuniyeti olmaz, müşteri memnuniyeti olmadığında 

da isteyen istediği malı satabilir. Bu yüzden gerçekten iş yapanların namuslusu, dürüstü rekabetle belli olur. Rekabetsiz bir piyasa olmaz. 


Küçük yaşlarda bu başarının hayalini kurmuş muydunuz? 

Tabii kimse 30 yıl sonra ne olacağını pek bilemiyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lafı vardır: “Bir saniye sonrasını bile bilemediğin dünyanın bir saniyesine bile hükmedemiyorsun” diye. Doğal olarak bir saniyesine bile hükmedemediğin dünyada 30 sene sonra nelerin olacağını da bilemezsin. Bu günleri hayal etmiyorduk, çalışıp gayret gösterdik, çok mücadele ettik ve bu günlere geldik. 


İş hayatında para ve güç dışında başarı parametreleri nelerdir sizce? 
Güç diye bir şey yoktur; bir tek Allah'ın gücüne inanırım. Parası olup çok da gücü olmayan adamlar, parası olup yakışık almayan insanlarladır. O nedenle ne olursa olsun mütevazı olabilmek en önemlisidir. Hiç kimsenin yanında çalıştırdığı adamlardan farkı yoktur. Para tabii ki olmalı ticaret için ama parası bitenin gücünün bittiği düşüncesi de vardır. Şımarıklık hiçbir zaman insana başarı getirmez. Benim için kibirli olmadan ülkesine, çevresine ve ailesine hizmet etmek en büyük başarıdır. 
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Asrın Kürk Deri'nin 
3 Kuşaktır Süren 
Başarılı Serüveni 


emel ASİL SAZİYE KÜÇÜK a» 


ncelikle sizi yeni tanıyacak okurlarımız için kendinizden bahseder misiniz? 

1992 Alanya doğumluyum. Deri ve kürkün içinde 
büyümüş bir insan olduğum için mesleğime aşığım. Eğitimimi Ankara'da ve İngiltere'de moda tasarım üzerine aldım, Başkent Üniversitesi'nde ise İç Mimarlık okuyarak tamamladım. Yarım asırlık bir markayız. Abim Asrın Küçük ve kız kardeşim Asya Küçük ile birlikte markamızın 3.kuşak temsilcileriyiz ve bununla gurur duyuyoruz. 
Yarına dünden daha güzel işler çıkartmayı isteyerek ve inanarak başlayan biri olarak ideallerim ve hayallerim tükenmiyor. Her zaman yaşımın ve çağımın getirdiği gibi dinamik, yenilikçi ve yaratıcıyım. Asrın Holding A.Ş'nin kuruluşu yarım asır önceye dayanıyor. Dedem Bahri Küçük öncülüğünde temelleri atılan markamız babam Yaşar Küçük'ün katkılarıyla gelişmiş, bugüne saygınlıkla ulaşmış, dededen toruna geçen 


Deri ve kürk sektöründen sonra turizm sektöründe de başarılı çalışmalara imza atan Asrın 
Holding'in başarı dolu yolculuğunu 3.kuşak 


temsilcilerinden Asil 
Şaziye Küçük'ten dinliyoruz... 


başarıları büyüterek köklü bir marka haline gelmiştir. Kardeşlerim ve ben de babamızdan devraldığımız bayrağı hakkını vererek taşıyan ve daha da ileriye götürmek isteyen genç girişimcileriz. 


Asrın Kürk Deri, Ankara'nın en köklü deri ve kürk firmalarından biri. 
Firmanızın hikayesini bir kez de sizden dinleyebilir miyiz? 

Asrın Holding A.Ş. bünyesinde yarım asırlık sağlam, güvenilir ve saygın bir fırmayız. Türk ekonomisi içinde katma değeri yüksek sektörler arasında önemli bir ayrıcalığa sahip olan deri sektöründe yıllardır süre gelen bir serüvenin kökleşmiş haliyiz. Asrın Kürk Deri A.Ş. nesilden nesle sağlam adımlarla kalitesinden ödün vermeden, yeniliğin tasarımsal boyutunda şekillenmiş halidir. Derinin ve kürkün şu zamanda neredeyse yok denecek kadar az olan atölyecilik kültürünü büyük bir istikrar ve başarıyla devam ettirmekteyiz. Ankara'da atölye kültürünü yürütürken aynı zamanda 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Uşak fabrikamızda da işleyişe ve üretime devam eden geniş bir kadroya sahibiz. Sağlam bir koordinasyon gerektiren bu sirkülasyonu profesyonel ve lüks hizmet koşullarında sürdürmekteyiz. Atölyelerimizin faaliyette olması müşterilerimiz için çok büyük bir avantaj haline gelmektedir. 
Derinin ve kürkün her türlü tadilat, boya, bakım ve yeniden tasarlanış boyutu, Ankara'da bu hizmetin bulunamayacak kadar az olmasından hatta olmamasından dolayı sunduğumuz hizmetler fazlasıyla arz ve talep görmektedir. Müşterilerimizin üzerlerinde hayal ettikleri ve modellerini kendilerinin tasarladıkları bir konseptte de çalışıyoruz. Müşterilerimiz kendi tercihlerine göre sıra dışı ya da dilediği bir tasarımı deri ve kürk ustalarımızla paylaşarak hayal ettiği modele en kısa sürede provalarla da sağlamlaştırarak kavuşmuş oluyor. Modanın nabzını, en trend modelleri, renkleri ve kesimleriyle sezona hazırlayarak kreasyonlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Asrın Holding olarak üretimin her aşamasında kalitemizden ve güvenilirliğimizden ödün vermeden hizmet veriyoruz. 


Özel müşterilerinize sunduğunuz farklı bir hizmet var mı? 

Bu sezon yeni bi projeyle Asrın ailesini büyüttük ve şu sıralar onun heyecanını fazlasıyla yaşıyoruz. Güzel bir proje ve kurguyla vip kürk salonumuzu özel kürk müşterilerimizle buluşturduk. İlk çağdan günümüze kadar gelen kürkün çağdaş yaşama ve modaya uyum sağlayarak usta ellerde sağlam bir ekiple tasarlanmış hallerini sunuyoruz. 
Müşterilerimizi özel hissettirmek için Asrın ailesi olarak güzel bir sezon açılışı yaptık. Geri dönüşleri bizi hem çok mutlu ediyor hem de daha güzel projeler yapmak için motive ediyor. Şimdilik bir kaç tane daha proje hazırlığımız var onun çalışmalarına da büyük bir heyecanla başladık. 
Köklü markamızın müşterilerine bu sezon yeni bir organizasyonla sunduğu Vip Asrın'ın devamı yakında farklı bir projeyle taçlanacak. 
Ekibim ve ben bu sezona heyecanla ve başarıyla giriş yaptık. Yakındaki projelerimizi müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. 


. ASRIN PARK HOTEL & SPA, 
MİNİMALİST ÇİZGİLERİYLE GENİŞ 
BİR MÜŞTERİ PORTFÖYÜNÜ 


KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE 
AĞIRLAMAKTADIR. 


Deri ve kürk modasında önümüzdeki sezon ne gibi yenilikler var? 
Müşterilerimizi yeni sezonda bambaşka bir sektörün deriye karışmış haliyle buluşturuyoruz. Tasarımın en güzel boyutunun sınırsız olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Bu yüzden bu sezon deri ve kürkü kaşmir ve kaşeyle harmanladık. Deri ve kürkle tasarladığımız modellerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. Yenilikler her zaman heyecan ve şevk verir. 
Firmamıza bu yeniliğin farklı bir soluk getireceğine inanıyorum. 


Yakın gelecekteki projelerinizden, yatırımlarınızdan ve şubeleşme gibi hedeflerinizden bahseder misiniz? 

Asrın Kürk Deri A.Ş. sadece Ankara'da değil, İstanbul'da da şubeleşmesine hız kazandırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Girişimlerimiz ve izlediğimiz yol bu birikim, köklülük ve saygınlığı daha üst düzeyde farklı hizmet noktalarında deri ve kürk tutkunlarıyla buluşturmayı hedefliyor. 


Kürk ve deri ürünlerinizde kış aylarına özel bir kampanyanız var mı? 
Asrın, en özel ve süreklilik arz eden kampanyalarında “deri bakım günleri” ve “eskiyi getir, yeniyi götür” çatısı altında 1980'li yılların sonundan itibaren sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmiş girişimci bir markadır. Tabii ki şu anda da Asrın ürünleri indirim, fırsat ve kampanyalarıyla müşterilerine mağazalarında hizmet vermektedir. 


ASRIN KÜRK DERİ, VIP KÜRK 
HİZMETİNİ MÜŞTERİLERİYLE 


BULUŞTURDU. 


Asrın Park Otel hikayenizden de kısaca bahseder misiniz? 

Asrın Kürk Deri A.Ş. bünyesinde olan Asrın Otelcilik A.Ş. Ankara 

merkezli olup yıllardır misafirlerine en iyi ve kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Turizm sektöründe Akdeniz Bölgesinde eski yıllara dayanan girişimlerimiz 27 Aralık 2012 yılında faaliyete giren Asrın Park Hotel & Spa ile devam etmiştir. Bürokrasinin şehri olan Ankara'da misafirlerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen ayrıntılarıyla Asrın Park Hotel & Spa, minimalist çizgileriyle geniş bir müşteri portföyünü kusursuz bir şekilde ağırlamaktadır. 1 suit, 4 deluxe, 1 engelli odası, 64 standart olmak üzere 70 odada 115 yatak kapasitesi ile şehrin yorgunluğunu atabileceğiniz donanımlı fitness merkezi, açık - kapalı yüzme havuzu, spa, sağlık kulübü, restoran, 50 - 1000 kişilik etkinlik alanı, 
5 adet toplantı ve açıkhava balo salonları ile keyifli vakit geçirebileceğiniz 
bir tesis olarak Dikmen bölgesinde faaliyet göstermektedir. 
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Lüks Detayların 
Işıltısı 


RHULUEN 


ASILAN DÖĞER BEZCİER 


Rolex, Chopard ve Cartier gibi lüksün simgesi markaları tutkunlarıyla buluşturan Uğur Saat firmasının genel koordinatörü Aslıhan Döğer Bezcier kadın-erkek herkesin vazgeçilmez aksesuarı olan saatlerin 

marka kimliği hakkında bilgi veriyor... 
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esleki yolculuğunuzu dinleyebilir miyiz? 
Bu meslek aslında babadan geliyor. Babamın küçük yaşlarda başladığı saat mesleğini bugün ben dünyanın en iyi saat markası Rolex ile devam ettiriyorum. 


Üniversite yıllarımda yarı zamanlı olarak mağazalarımızda müşterilerle ilgilenirdim çünkü babam “bir işe her zaman mutfağından başlanmalı” der. Mezun olduktan sonra merkez ofisimizde tüm yurt dışı finans işlerini ele aldım, bugün ise genel koordinatör olarak işime devam ediyorum. 


Saatlere ilginiz her zaman var mıydı? Erkekler için olduğu kadar kadınlar için de vazgeçilmez bir aksesuar mıdır saat? 

Tabii ki saatin hem kadının hem de erkeğin vazgeçilmez aksesuarı olduğu kanısındayım. Günümüzde hemen hemen tüm yaş grupları ve kitlelerinin saat kullandığını fark ediyorsunuzdur. Benim de küçüklüğümden 

beri hep ilgim olmuştur. Takılarımızla, giydiğimiz kıyafetlerle kolayca kombinleyebileceğimiz aksesuardır saat, bu nedenle her iki cinsin de vazgeçilmezi olduğunu düşünüyorum. 


Peki saat söz konusu olduğunda marka tercihi önemli mi, seçim yaparken neleri göz önünde bulundurmak lazım? 

Her üründe olduğu gibi saatte de marka kesinlikle önemli. Ürünün kalitesini, kullanılabilirliğini markalar belirliyor. Markaların kendine özgü karakteristik özellikleri var, saat için de aynı şey geçerli. Özellikle bizim gibi lüks segmente hitap eden firmalarda marka kullanımı ön sırada yer alıyor. İşte biz bu yüzden Rolex, Cartier ve Chopard gibi dünya markalarıyla çalışıyoruz. Saat seçerken tabii ki görüntüsü, dizaynı çok önemli ama sadece buna aldanmayıp kalitesini de göz önünde bulundurmak lazım. İç aksamı, kullanılan materyaller ve kendini dünyaca kanıtlamış marka saatlere yönelmemiz tüketici açısından uzun vadeli kullanım sağlayacaktır. 


SAAT SEÇERKEN GÖRÜNTÜSÜ, 
DİZAYNI ÇOK ÖNEMLİ AMA 


SADECE BUNA ALDANMAYIP 
KALİTESİNİ DE GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURMAK LAZIM. 


Sizin ürün yelpazenizde hangi markalar ve ne tür modeller bulunuyor? 

Biz Uğur Saat olarak Rolex markasının İç Anadolu bölge yetkilisiyiz. 
Bu markanın tüm modelleri vitrinlerimizde yer alıyor. Bunun yanı sıra Cartier, Tudor, Chopard ve Tag Heuer markalarını da satıyoruz. 


Rolex ve Cartier'i birer sıfatla açıklarsanız ne dersiniz, neyin sembolü olarak betimlersiniz bu markaları? 

Rolex'in en önemli felsefesi, "geleneksel mükemmelliyetçilik" olarak tanımlanmıştır. Yani geleneklerine bağlı kalarak en iyiyi aramak. Bu marka başarısını ve statüsünü kurucusu Hans Wilsdorf'tan miras kalan değerlere ve sürekli geliştirdiği kurumsal ruh ve ileriyi gören bir bakış açısı, daimi yenilik araştırması ve mükemmellik tutkusu olan yol gösterici ilkelerine borçludur. Cartier ise saatin yanı sıra mücevher alanında da başarısını dünyaya kanıtlamış, çok iyi markalardan biri. Onu da kusursuz olarak sıfatlandırabiliriz. 


Gelecek projelerinizden de biraz bahsetmenizi isteriz... 
Uğur Saat olarak 1989 yılından bu yana sektörde faaliyet göstermekteyiz. 
Bu başarımız şu anda Ankara'da üç Rolex noktası, bir Cartier shop in shop 


mağazası ve Rolex teknik servisi ile devam ediyor. Mevcut butiklerimize Ankara'nın gelişmesiyle farklı noktalar eklenebilir. 


UĞUR SAAT OLARAK 1989 
YILINDAN BU YANA SEKTÖRDE 


FAALİYET GÖSTERMEKTEYİZ. 


Yoğun ve başarılı bir iş kadını olarak ailenize ve sosyal yaşamınıza yeteri kadar vakit ayırabiliyor musunuz? İşten arta kalan zamanlarınızda dinlenmek için neler yapıyorsunuz? 

Günümüz işleyişinde kendimi ne kadar işe versem de aynı zamanda bir anneyim ve doğal olarak ailemle vakit geçirdiğim zamanlar da hayatımın bir parçası. 


Sosyal yaşamıma da bu anlamda önem veriyorum, neticede saat sektörü interaktif bir sektör, yani aslında çevremizle iş yapıyoruz. Bu nedenle dışarıda arkadaşlarımla, çeşitli sosyal faaliyetlerle de uğraşıyorum. 
Dinlenmek için hobilerim var tabii... Mesela spor hayatımın vazgeçilmezi. 
Düzenli olarak spor yapıyorum. Bunun dışında çeşitli projelerde yer almaya çalışıyorum. Kızım küçük olduğu için onunla mümkün olduğunca çok vakit geçirmek en sevdiğim hobilerim arasında. 


— 
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ŞEN SOSYAL MEDYA 


Kariyer 
Basamaklarında 
Emin Adımlar 


Başarılı iş hayatlarıyla herkesi kendine hayran bırakan, aldıkları risklerle ve kariyerlerindeki emin adımlarla yükselirken, isimlerinden sıklıkla söz ettiren iş adamları ve iş kadınlarının hem çalışma hayatını hem sosyal yaşamını mercek altına alıyoruz... 


Tüm 
Destekçilere 
Teşekkür 


Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, 
18 yıldır sürdürdüğü 1907 Yönetim 
Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılma kararını sosyal medya hesabı 
Üzerinden duyurdu ve kendisini destekleyen herkese teşekkürlerini iletti. 


Zamansız Parçalar 


Ünlü tekstil markası Koton için hazırladığı 65 parçadan oluşan koleksiyonu ile gündemde olan Arzu 
Sabancı, Instagram hesabında kış mevsiminde bile renkli giyimleri tercih ettiğini belirti. 


SOSYAL MEDYA İMAN E 


Büyük Başarılara 
Imza Atıyor 


Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ozcan Tahincioğlu iş hayatındaki büyük başarısı ile ses getiren isimlerden. 


Kusursuz Düğün 


Şeyma-Acun Ilıcalı'nın görkemli düğün törenine imza atan Bettina 
Hakko, organizasyon işlerindeki başarısı ile son zamanlarda sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. 


Sevdikleriyle 
Güzel Anlar 


Sabancı ailesinin genç Üyelerinden 
Hakan Sabancı da Instagram hesabını sik kullanan isimlerden. 
Yakın çevresiyle olan fotoğraflarını paylaşan isim sosyal medyada büyuk kitlelere ulaşıyor. 


MANEN SOSYAL MEDYA 


Ailesi İle Bir 
Arada 


Boyner Mağazaları zinciri sahibi 
Cem Boyner sosyal yaşantısını ve en yakın çevresini sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor. Ünlü iş adamı ailesine olan düşkünlüğünü sik sik dile getiriyor. 


Peri Masalı 

Gibi Aşk 

Sosyal medya hesabında her fırsatta eşi Selma Çiftçi'ye olan sevgisini dile 


getiren ünlü iş adamı Sinan Çiftçi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 


Yüksek Enerjisi 
Hiç Tükenmiyor 


Son zamanlarda "İkinci Şans” hayır projesi ile gündemde olan ünlü medyacı Esra Oflaz Güvenkaya pozitif enerjinin gücüne inandığını Instagram hesabında da sıkça vurguluyor. 
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SOSYAL MEDYA ŞİM 


Her Alanda Aktif 


TONS, Folli Follie gibi marka yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde ektit olarak görev alan Rıfat Elnhadef'in ilgi alanları arasında fotoğrafçılık, seyahat, çağdaş sanat, tavla ve Fenerbahçe ilk sıralarda yer alıyor. 


Genç Kuşak 
Temsilci 


Şıklığıyla her zaman göz kamaştıran Pelin Akın iş dünyasının genç kuşak temsilcilelerinden. 


Cesur Girişimci 
Didem Antebi 


Asitane Yapım Kurucusu Didem 
Antebi, reklam alanında başarı göstermiş kadın girişimcilerden... 
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Nükleer Manyetik (MBST) 
Rezonans lerapi 
Sistemleri 


Imanya'da MRa girip çıkan hastaların ağrılarında azalma olduğunu gözlemleyen fizik mühendisleri; yaptıkları araştırmalar sonucunda her bir hastalık ve eklem için ayrı ayrı çalışan tedavi yatakları ve kartları oluşturarak MR'ın on binde bir gücünde bir frekansla hastaları tedavi etmeyi başarmışlardır. 

39 ülkede yaklaşık 15 yıldır başarı ile uygulanan Nükleer 
Manyetik Rezonans Terapi Sistemleri (MBST) 2010 yılından beri ülkemizde de pek çok kişinin problemine çözüm ortağı olmaktadır. 


Yıllarca süren bilimsel çalışmalar sonucunda MR temelli bu yöntem hidrojen protonlarının manyetik titreşimleri esasına göre düzenlenerek kemik ve eklem hastalıkları için kanıta dayalı bilimsel tedavi yöntemi olarak kabul görmüştür. Son derece etkin, ağrısız ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemidir. 


Fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarında; geri dönüşsüze en yakın iyileşmeyi sağlamak için farklı manuel terapi, mobilizasyon teknikleri, osteopati, psiko - nöro - immünoloji uygulamaları, akupunktur, egzersiz reçeteleri, elektroterapi yöntemleri, biorezonans gibi pek çok tedavi yöntemi ile yumuşak dokuları, kasları, ligamentleri ilgilendiren problemleri rahatlıkla tedavi edebilimekteyiz. Ancak; osteoartrit (kireçlenme), bel - 


Hayatın her alanında olduğu gibi ağrı, eklem hareketliliği, yaşam kalitesi ve fonksiyonellik konularını kapsayan fizyoterapi - rehabilitasyon alanı da çok ciddi gelişmeler göstermektedir. Bu gelişmelerden önemli biri olan Nükleer 
Manyetik Rezonans 
Terapi Sistemleri 
(MBST) hakkında 
Fzt. Elif Özkaleli Vardar bizleri bilgilendiriyor... 


'AriDAri 


boyun fıtıkları, kireçlenmeler ve bunun gibi hastalıklarda olduğu gibi eklemi ilgilendiren, daha derine penetre olmayı gerektiren durumlarda farklı tedavi seçeneklerine de ihtiyaç duyulmaktadır. 


Osteoartrit (Kireçlenme): Eklemlerde bozulma, olası kıkırdak kaybı ve kemik hipertrofisi gibi değişikliklerle karakterize olan kronik artropatidir. 
En yaygın şikayet olan ağrı; ne yazık ki eklem hareket kısıtlılığını azaltacak kadar kıkırdak hasarı oluştuğunda ortaya çıkmaktadır. Kıkırdakta 

sinir bulunmadığından dolayı, aşırı yüklenme sebebiyle eklem içinde inflamatuar yumuşak doku cevabı oluşana kadar ağrı ya da başka bir şikayet oluşturmamaktadır. Aktivite ile tetiklenen ağrı istirahatle azalmaktadır. 


Kireçlenme ilerledikçe hareket kısıtlılığı, hassasiyet ve krepitasyon ya da sürtünme hissi gelişebilmektedir. Eklemin belirli yerlerine daha fazla yük bindiğinde eklem genişlemekte ve donuk ekleme doğru ilerlemektedir. 
Kireçlenme problemleri; yıllar boyunca normal yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak düşünülmüştür. Kıkırdak dokusunun yenilenemeyeceğinden dolayı tedavinin sonuca yönelik ve geçici olacağı beklenmiştir. 


Kireçlenme tedavisinde; ağrıyı azaltmak, eklem esnekliğini korumak, eklemi ve genel fonksiyonları iyileştirmek hedeflenmektedir. Kronik eklem ve kemik rahatsızlıkları için uygulanan yaygın tedavi yöntemleri; radikal 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ve kalıcı sonuçlar sağlayamadığında Nükleer Manyetik Rezonans Terapi Sistemleri (MBST) mantıklı bir alternatif oluşturmakta ve sonuca çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Tedavi öncesi var olan şikayetlerin ve klinik bulguların, tedavi sürecinde hızla yok olmasının yanı sıra 6.aydan sonra çekilen MR'larda iyi yönde anlamlı değişiklikler görülmektedir. Genel iyileşme 9480-95 oranında görülmektedir. 


Tedavi süreci; 5-10 gün arasında değişmekte ve günde bir saat sürmektedir. 
Prestijli üniversiteler ve araştırma enstitüleri tarafından yapılan pek çok çalışmada; kıkırdak yenilenmesinin olduğu ve klinikte önemli gelişmeler yarattığı gösterilmiştir. 


Diz, el, ayak, bel - boyun, kalça eklemlerinde gelişen tüm kireçlenmelere bu tedavi uygulanabilmektedir. 


Bel ve Boyun Ağrıları - Fıtıkları: Doktora başvurma sebepleri arasında üst sıralarda yer alan bu problemler iş gücü kaybı ve yaşam kalitesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Pek çok sebepten oluşabilecek bel - boyun ağrıları ya da fıtıkları; ani zorlanma, ağırlık kaldırma, anatomik yapı bozuklukları kaynaklı olabileceği gibi vertebtalar arası disklerin bozulup, aralığın daralması ile sinirlerin basıya maruz kalması neticesinde de gelişmektedir. Burada da bahsettiğimiz bilinen tedavi yöntemlerinin yanı sıra Nükleer Manyetik Rezonans Terapi Sistemleri (MBST) ile oldukça iyi sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. 


Randomize, çift kör ve plasebo kontrollü yapılan tüm çalışmalarla sonuçların etkinliği kanıtlanmıştır. 


Osteoporoz (Kemik Erimesi): Kemik yapısının bozulması ile kemik yoğunluğunu azaltan ilerleyici bir hastalıktır. İskelet yapısındaki kemiklerin güçsüzlüğü bel, sırt, kalça ve el bileğinde kırılganlığı artırarak küçük 

travmalarda bile kırıklara yol açabilmektedir. Kemikler; üzerlerine binen yükleri ayarlayabilmekte ve yeniden modellendirebilmektedir. Bu süreçte kemik yapımı yıkılanların yerine tamamlamaktadır. Yeniden modellenme süreci kemiğin yoğunluğunu ve şeklini etkiler. Erken yaşlarda; kemik yapımı yıkımdan fazladır. 
30 yaş itibariyle kemik yoğunluğu yavaş yavaş azalmaya başlar ve kırılganlık artar. 


Egzersiz ve ilaç tedavileri dışında çok da seçenek üretilemeyen kemik erimesi tedavisinde; Nükleer Manyetik Rezonans Terapi Sisteminin (MBST) kemik yoğunluğunu artırarak kırık riskini ve kemik erimesine bağlı ağrıları azalttığı gözlenmektedir. 


FONKMİYONGRUP 


Sorunun temel kaynağını tedavi etmeyi hedefleyen terapatik Nükleer Manyetik Rezonansın (MBST); belirli problemlerde cerrahiye ihtiyaç duymadan kıkırdak 


ve kemiği başarılı bir şekilde yenilediği gösterilmiştir. VN y 
Sadece ses dalgası olan ve radyasyon içermeyen bu terapi sistemi; own çoncfusa: sonra başarısız ameliyatlar sonrası, vücut içerisinde metal varken de rahatlıkla kullanılabilmektedir. 


Çok kısa sürede başarılı sonuçların kazanılmasını sağlayan Nükleer Manyetik www.fonks iyonf izik.com Rezonans Terapi Sistemlerini (MBST); her türlü kas ve tendon yaralanmasında, info ©fonksiyonfizik.com 


kemik ve eklemi ilgilendiren problemlerde, spor sakatlıklarında, kireçlenmelerde, il 5 
ağrı durumlarında ayrıca kemik erimesinde etkin bir şekilde kullanmaktayız. © O fonksiyonmanuetfizyoterapi 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Güvenilir ve Çalışkan 


ii 


ge iyii 
KEL 


MARE Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Coldwell Banker Prestige Gayrimenkul Broker'ı Emrah Erkalp iş hayatında başarıyı getiren faktörlere değiniyor... 


ısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Evli ve iki erkek çocuk babasıyım. Uzun yıllar hep sporla iç içe oldum, basketbol ı.liginde birçok takımda ve milli takımlar düzeyinde sporculuk yaptım. Ayrıca Alarko Turizm Grubu bünyesinde 
Hillside City Club'larda, Renewaclub ve Base 

Life Club'ta uzun yıllar yöneticilik yaptım. Son altı yıldır da her zaman beni fazlasıyla heyecanlandıran ve ilgimi çeken, şahsi yatırımlar yaptığım gayrimenkul sektöründe çalışmaya başladım. Daha önceki iş hayatımda edindiğim bilgi, birikim ve tecrübelerimi gayrimenkul sektörü içinde kullanmaya ve geliştirmeye devam ediyorum. Gayrimenkul sektöründe kendimi geliştirmek için ciddi özveri ile çalışmaya eğitim almaya devam ediyorum, ayrıca 


e 


EMRAH ERKALP 


ikinci üniversitem olan emlak ve emlak yönetimi üzerine ön lisans programından mezun oldum... Ankara'da uzmanlık konum olan “Ticari Gayrimenkul Ofis / Plaza”nın yanında, çalışmaktan çok keyif aldığım arsa konusunda da müşterilerime danışmanlık veriyorum. 
Ankara'nın en önemli akslarından olan Eskişehir ve Konya Yolu'ndaki plazalarda birçok portföyüm ve müşterim var. Ankara'da ofis / plaza denildiğinde hemen akla gelen isim olmak için çalışmalarıma devam ediyorum. 


Coldwell Banker Prestige Turan Güneş Bulvarı'ndaki modern ve teknolojik ofisimizde müşterilerimize konut, lüks konut, ticari gayrimenkul, ofis, arsa ve villa satış ve kiralanmasında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
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Gayrimenkul sektörü her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde hızla gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Çok önemli ve kaliteli yeni konut ve ticari projeler hayatımıza girmeye devam ediyor. Halen Türkiye ekonomisinde lokomotif sektör olmaya devam ediyor ve hızla büyüyor. 
Gayrimenkulün her durumda kazandıran bir yatırım aracı olduğunu 

ve en kötü döneminde bile yatırımcısına kazandırmaya devam ettiğini belirtmek isterim. Bu duruma verilecek o kadar çok örnek var ki... 

5o yıllık menkul değerle baktığınız zaman gayrimenkul sektörünün en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu da unutmamak gerekir. 


Mesleğinizde başarıya ulaşmanızı sağlayan prensipleriniz neler oldu? 

Başarıyı yakalamak için çok çalışmak bir kriter olsa da, bence sistemli 

ve planlı çalışmak çok daha önemli. Yani günde 12 saat çalışmak bence doğru değil. Daha az zamanda daha çok fayda sağlayacağım işler üretmek istiyorum, aylık ve haftalık planlarla çalışmayı kendime ilke haline getirmiş durumdayım. Ayrıca günlük olarak yapmam gereken hedeflerim var ve bunları tamamlamak için çalışıyorum; günde 10 kişi ile temas kurmak, 10 yeni kişi ile tanışmak gibi... Böylece aylık hedeflerime daha çabuk ulaşıyorum, çünkü gayrimenkul ve eğitim sektörü aslında hizmet sektörünün en önemli noktası. Sürekli sıcak temas halinde olmamız, bu teması sürekli ve devamlı hale getirmemiz gerekiyor. Artık eski pazarlama süreçlerinin (ikna ve baskının) sonuç vermediğini görmekteyim, kendi işimde ve verdiğim eğitimlerde de geride güven, dürüstlük, samimiyet ve yetkinlik her şeyden daha değerli duruma gelmiş durumda. 


Bireysel olarak farklı sektörlere danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz... Kimlere veriyorsunuz bu eğitimleri? 

Aslında eğitim verdiğim sektörler çok fazla ama verdiğim eğitimler 

daha çok satış, pazarlama, kişisel gelişim ve motivasyon teknikleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Bir de koçluk ve danışmanlık verdiğim çözüm ortaklarım ve satış danışmanlarım bulunuyor. Tabii ki bir de gayrimenkul sektörüne hitap eden; "Profesyonel gayrimenkul danışmanı nasıl olurum?", "Ticari gayrimenkul farkındalığı nedir?", "Gayrimenkul değerleme teknikleri nelerdir?” konuları üzerine birçok farklı eğitim veriyorum. 


BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN ÇOK 
ÇALIŞMAK BİR KRİTER OLSA DA, 


BENCE SİSTEMLİ VE PLANLI 
ÇALIŞMAK ÇOK DAHA ÖNEMLİ. 


Sektörünüze dair size en çok sorulan sorular hangi konularla ilgili oluyor? 

Herkesin konuşmaktan keyif aldığı bir sektör olan gayrimenkul sektöründe en çok aldığım sorular: “Yatırım yapmak istiyorum nerden yatırım yapmalıyım?” ve “Bu kadar çok inşaat yapılıyor bunları kim alacak?” 


Bu sorulara cevap vermek ve insanlarla gayrimenkul hakkında sohbet etmekten büyük keyif alıyorum. Hatta bunun üzerine hayata geçirmeye çalıştığım birçok çalışma da var. Bunlardan bir tanesinden bahsetmem gerekirse, hem sektörümüzde çalışan profesyonelleri hem de bu sektöre ilgi duyan kişileri bir araya getireceğimiz kültür günleri planlıyorum, bu günlerde çeşitli konulara ve uzman kişiler bizlerle beraber olacak. 


Türkiye'de ve dünyada gayrimenkul sektörüne baktığımızda aralarında ne gibi farklılıklar var? Eksik olduğumuz ve daha iyi olduğumuz yönleri karılaştırabilir misiniz? 

Tüm dünya genelinde yatırımın en güvenli limanı olarak bilinen gayrimenkul, parasını değerlendirme düşüncesindeki hemen herkesin 


öncelikleri arasında yer alır. Yurt dışındaki fuar ve organizasyonları yakından takip ediyor ve gitmeye çalışıyorum, buradaki inşaat projelerini ve gayrimenkul danışmanlarını yakın takibe alıyorum. “Rakiplerimiz neler yapıyorlar, nerelerde kendimizi geliştirmeliyiz, onlarda olup bizde olmayan neler var?” gibi konulara önem veriyorum. Şehircilik ve kentsel dönüşüm konusunda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Aslında bu konuda da ülkemizde ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. 


OFİSİMİZDE MÜŞTERİLERİMİZE 
KONUT, LÜKS KONUT, TİCARİ 
GAYRİMENKUL, OFİS, ARSA VE 


VİLLA SATIŞ VE KİRALANMASINDA 
DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ. 


Özel yaşamında nasıl biridir Emrah Erkalp? Bir günü nasıl geçer, neler yapmaktan hoşlanır? 

Özel yaşamımda ailemle beraber olmaktan ve zaman geçirmekten büyük keyif alırım. İşten geriye kalan tüm zamanımı neredeyse onlara adamış durumdayım. Bir de benim için vazgeçilmez olan spor tutkum var. Güne spor yapmadan başlayamıyorum, bu yüzden gün doğmadan kendimi spor salonuna atıyorum, böylece güne daha zinde ve hızlı bir başlangıç yapabiliyorum. 


MA | İZNİ 


Geleceği Teknoloji 


Şekillendirecek 


Gayrimenkul sektörüne dair gelişmeleri takip edebileceğiniz, Coldwell Banker Başkent'in Genel Müdürü Evren Barutçu iş hayatında başarılı olmanın formülünü; 

“istemek, çok çalışmak ve sabırlı olmak” şeklinde açıklıyor... 
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izi kısaca tanıyabilir miyiz? 

1976 yılında Ankara'da doğdum. İlkokul, ortaokul 
ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okuduktan sonra 
Bilkent Üniversitesi'nde Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü'nden mezun oldum. 
Ardından işletme yüksek lisansımı tamamladım. 
Bugün hala Ankara Üniversitesi'nde Taşınmaz Geliştirme üzerine yüksek lisans yapıyorum fakat maalesef programının yoğunluğundan dolayı çok fazla devam edemiyorum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. 


İşiniz ne zaman ve nasıl kuruldu? 

Yaklaşık 15 yıldır gayrimenkul sektöründe yatırım danışmanlığı ve aracılık hizmetleri veriyorum. Bunun ilk 7 yılında bireysel olarak gayrimenkul danışmanlığı yaptım, 2010 yılından itibaren ise Coldwell Banker çatısı altında kendi ekibimi oluşturmaya karar verdim ve Coldwell Banker Başkent ofisini kurdum. Bugün kurulduğumuz günden beri tüm yıllarda Ankara'da en fazla işlem ve ciro gerçekleştiren ofis konumundayız. 


Atılmayı düşündüğünüz yeni sektörler var mı? 

Sektör değiştirmeyi hiçbir zaman düşünmedim ama sektörümle bağlantılı yan işler yapmak da her zaman aklımda. Bunların en başında emlak sektörü üzerine yazılım geliştirmek geliyor, bu konu üzerine ciddi çalışmalarım var. 


İş hayatında başarılı olmak için neler yapmak gerekiyor? 

Başarılı olmanın bana göre formülü; istemek, çok çalışmak ve sabırlı olmak. Bu konuda belki eski kafalı olabilirim; özellikle çok çalışmak ve sabırlı olmak Z kuşağına aykırı kelimeler. Çünkü her geçen gün hayatımızdaki tüm kavramlar inanılmaz bir hızla değişime uğruyor ve kolaylaşıyor. Fakat ben yine de bu üç maddenin başarı için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. 


Sizce gelecek hangi sökterde? 

Tartışmasız olarak gelecek, bilişim sektöründe. Bugün için son derece popüler olan bazı meslekler ya tamamen kaybolacak ya da büyük oranda teknolojiye entegre olmuş olacak diye düşünüyorum. 
Nesnelerin, internetin ve yapay zekanın çok ön plana çıkacağı bir döneme giriyoruz. Ameliyatlarımızı bilgisayarlar yapacak, banka şubesi diye bir şey olmayacak, arabalar kendi kendine gideceği için şoförlere gerek kalmayacak. 


Sizce bu yılın yatırımı ne olmalı? 
Sadece bu yıla değil, son 15 yıla baktığımızda gayrimenkule yatırım en çok kazandıran yatırım olarak karşımıza çıkıyor. 


Hayranlık duyduğunuz, takdir ettiğiniz isimler... 
Tek bir kişi söyleyebilirim, oda Mustafa Kemal Atatürk. 


Sizce yöneticilik vasfı sonradan mı edinilir, yoksa bu bir yetenek midir? 

Yöneticilik vasfının sonradan edinilebileceğini çok düşünmüyorum. 
İnsan her konuda olduğu gibi yöneticilik konusunda da mutlaka kendini geliştirebilir ve eğitebilir ama yine de özünde bunun bir karakter ve kişilik olduğunu düşünüyorum. Lider olunmaz, lider doğulur. 


İş hayatındaki en büyük korkunuz nedir? 

Günümüze baktığımda bazen belli bir yaşın üzerindeki insanların 

ve şirketlerin teknolojiye ayak uyduramadığını görüyorum. Bugün yine de bu kişiler veya şirketler bir şekilde hayatlarını idame ettirebiliyorlar ama bu gelecekte imkansız hale gelecek. Korku kelimesi yanlış, buna tehdit demek daha doğru olur bence... Bizi bekleyen en büyük tehdidin teknolojiye ayak uyduramamak olacağını düşünüyorum. 
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Başkent'in 
Eğlence Merkezi Rollhouse 
Yeni Şubeleriyle 
Türkiye'nin 
Her Yerinde Olacak 


1998 yılından beri, spor ve eğlence alanlarında Ankara'nın en büyük markası 
olan Rollhouse, 2016 itibariyle Türkiye markası olma yolunda ilerliyor. Markanın ikinci nesil yöneticisi ve ortağı Sinem Aydın'dan bu yolculuğu dinliyoruz. 
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inem Aydın kimdir? Kısaca kendinizden bahseder 

misiniz? 

1980, Ankara doğumluyum. Bilkent Üniversitesi 

İletişim ve Tasarım Bölümü mezunuyum. 2004. 
yılından beri de aile şirketimiz olan Sevsel A.Ş'de görev yapmaktayım. 


DownTown Food Club ile bowling ve eğlence sektöründen sonra neden yeme içme sektörüne hızlı bir giriş yaptınız? 

Kafe işletmeciliği tüm Rollhouse'larda hizmetin bir parçasıydı. Armada işletmemizde lokasyon gereği bunu bir adım ileri taşımak gerektiğini düşündük. 


Rollhouse ve DownTown Food Club'ı biliyoruz ama Savor Döner nedir bize anlatır mısınız? 

Savor Döner aile şirketimizde, Murat Aydın'ın yatırımıdır. Geleneksel Ankara döneri lezzetine ulaşmak için çok uzun çalışmalar sonucu markamızı yarattık. Yine kendi bünyemizdeki et işleme tesisimizde işlediğimiz etlerimiz ile tüm şubelerimize aynı standartta ürün götürebiliyoruz. Tesis aynı zamanda Rollhouse ve DownTown'ların da kırmızı et ihtiyacını karşılıyor. 


Rollhouse, DownTown Food Club ve Savor Döner bu markalarınızı birkaç kelimede nasıl tanımlarsınız? 

Rollhouse; eğlenceli ve dinamik, DownTown Food Club; konforlu, hem spor hem de şık, Savor Döner; geleneksel lezzetin modern mimarideki sunumu... 


“Çok Çalıştınız Artık Eğlenin” 
“Sloganımız “Çok Çalıştınız Artık Eğlenin ile yıllardır başkentlilerle sayısız organizasyona imza attık” diyen Sinem Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: 


“Bowling sporunun yaşı ve engeli olmadığı için her yaş grubunu ağırlayabiliyoruz. Salonlarımızda bowling, bilardo, dart, playstation, lazer oyunu, çocuk oyun için top havuzu, elektronik oyunların hepsi var. 
Ayrıca Bilkent Rollhouse'da bulunan Legends Sports Bar ile tüm spor müsabakalarını da izleme imkanı sağlıyoruz. Eğlence sektörü haricinde yiyecek içecek sektöründe de DownTown Food Club ve Savor markaları ile güzel bir yer edindik. 


Rollhouse Her Yaştan Ziyaretçi Çekiyor 

Her yaştan ziyaretçi için eğlencenin bir numaralı adresi olduklarını vurgulayan Sinem Aydın, “Çocukların vazgeçilmez eğlencelerinden olan korsan istilası dev top havuzu, parti evi, gençlerin favori oyunlarından olan lazer oyun alanı, bowling salonu, bilardo, snooker, playstation, 

dart oyunları ve daha fazlasını eğlence arayanlara sunan Rollhouse grup etkinliklerinin bir numaralı adresi” dedi. Yeni konseptlerinde yer verdikleri laser tag alanlarına da değinen Aydın, “Laser tag oyuncularına; ışık efektleri, ses, sis ve özel dekorlarla donatılmış bir arenada, lazerli silahlar ve özel yeleklerle macera dolu unutulmaz dakikalar yaşatacak. 

7 yaş üzeri büyük, küçük herkesin güvenle oynayabileceği laser tag, 
eğlenmek ve adrenalin seviyesini artırmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak” ifadelerini kullandı. 


En Zorlu Rakibimiz Kendimiz 

Sektörün en eskisi ve yön vereni olduğumuz için, rekabette en büyük rakibimiz kendimiziz. Devamlı yeni fikirler, yeni oluşumlar içinde genç ve sürdürülebilir kalmak için çalışıyoruz. Genç ve dinamik bir ekiple çalıştığımız için hızlı kararlar alıp, uygulamaya hızla geçebiliyoruz. Yeri geldiğinde eski fikirleri, formatları çekmecelerden çıkartıp günümüze adapte ettiğimizde daha başarılı organizasyonlara imza atıyoruz. Yurt dışını yakından takip ediyoruz. 2 Avrupa Şampiyonası, 1 EBT Masters, 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ı Akdeniz Kupası yanında, Ankara Open adı altındaki uluslararası 

açık bowling turnuvası organizasyonları için Avrupa çapında önemli tecrübelere imza attık. Ancak bunun yanında devamlı yurt dışı ziyaretleri ve iletişimleri ile teknolojik altyapımızı artırıp, salon oyuncusu dediğimiz, temel amacı sosyalleşmek olan ve bunun yanında spor da yapmış olmak isteyen misafirlerimiz için, oyun formatları, konseptler incelemekteyiz. 
Bunun yanında işimizin her alanında çözüm ortakları var ise, onlardan destek almayı tercih ediyoruz. İşi bilene bırakmak günümüzde zaman kazanmanın etkili yöntemi. Bizim için işlerimizi daha iyi yapan çözüm ortaklarına sahip olunca, şehre hizmeti daha iyi nasıl yapacağımız konusunda verimimizi artırabiliyoruz. 


Rollhouse Artık Franchise'ları İle de Büyüyecek 

2018 yılı itibariyle, ister teknik ve yönetim danışmanlığı, ister marka 
kullanım hakkının da dahil olduğu versiyonlar ile Rollhouse daha hızlı bir şubeleşme yolunda ilerleyecek. Bunun yanında, aynı sektörde olduğumuz yurt içindeki işletmelere, danışmanlık hizmeti de vermeye başlayacağız. 
Her işletmeden, sektörel her oyuncudan öğreneceğimiz bilgi ve tecrübeler olduğuna inanıyoruz. Kendi tecrübelerimizi de bir çatı altında toplayarak paylaşıma hazır olacağız. 
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esleki yolculuğunuzu dinleyebilir miyiz? 
Mesleki yolcuğum çocukluğumda şantiyelerde başladı. O günlerden itibaren hayalim kendi binalarımı tasarlayıp şehirde yapıldıklarını görmek ve onları ziyaret etmekti. Mesleki yolculuğumun en önemli adımı olan üniversite yaşamım Gazi Üniversitesi'nde başladı, burada 2 yıl okuduktan sonra üçüncü sınıfta ODTÜ Mimarlık Bölümüne geçtim. 2000 yılında 
üniversiteden mezun oldum ve 2 yıl mimar olarak çalıştıktan sonra 2002 
yılından itibaren serbest mimarlık faaliyetlerime başladım. 2010 yılında ise mimari çalışmalarımı Gökhan Aksoy Mimarlık'ı kurarak devam ettirdim. Bu süre içinde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödüle layık görülürken bir yandan da özel sektör ve kamu kurumlarına tasarladığım binalar ile şehirlerin siluetlerinde yer edinmeye çalıştım. 


Yaratıcı olmayı gerektiren mesleğinizi icra ederken nelerden ilham alıyorsunuz? 

İlham kaynaklarını herhangi bir şeyle sınırlamanın doğru olmayacağı kanaatindeyim. Bazen bir çizgi, bazen ise bir obje ilham kaynağı olabilir. 
Mesleğimizin en zor tarafı da bunun belirli bir kuralının olmaması zaten... 


Yurt dışında gerçekleştirdiğiniz projeler var mı? 
Var ama Türkiye'dekilerle kıyaslayacak olursa tabii ki daha az sayıda. Hedefim mesleki yolculuğumu yurt dışındaki binalarımla da devam ettirebilmek... 


Türkiye'de ve özellikle Ankara'da altında imzanız bulunan projeleri bizimle paylaşır mısınız? 

TC. Anayasa Mahkemesi Binası, Moment Beştepe, Paragon Tower, Via Green, Elmar Towers, Mira Tower, Mira Park, Paladyum Beytepe, Elit Manzara, End Point, Web Tower, YDA West Avenue, YDA Bulvarüstü, Sierra Mix Kargın, İncek Vista, Kent incek ve şu an hatırlamadığım ve henüz lansmanı yapılmadığı için belirtemediğim birkaç proje daha var. 


Bu projelerden en keyifli çalıştığınız iki projenin detaylarından bahsedebilir misiniz? (Planlama neye göre yapıldı, konsepti nasıl belirlediniz, ana tema neydi?) 

Bu saymış olduğum binaların tamamını çocuğum gibi gördüğüm için birini diğerinden ayırmak pek mümkün değil, ancak bazılarının yapımında birlikte çalıştığımız ekiplerle daha uyum içinde olduklarımız var tabii ki ve dolayısıyla bunlar hem detay ve malzeme anlamında daha tatminkar olmuş hem de benim için bir adım öne çıkmayı başarmıştır. Bu saydığım binalarda genellikle sıcak ve doygun renkleri, özellikle konut binalarında mat ve dokulu yüzeyleri kullanmayı tercih ettim. 


Son dönemde yaptığımız projeler genel olarak büyük ölçekli olduğu için bu aralar ana tasarım kriterimiz bu büyük kütlelerin ölçeklerini kırarak insan ölçeğine indirmek ve daha insancıl bir yaşam alanı sunmak olmaktadır. 
Yaşam alanlarında ise mümkün olduğu kadar açık esnek ve ferah mekanlar oluşturmayı daima tercih etmişimdir. 
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ANKARA'NIN 


BEKLENEN PROJESİ 


Kuzu Effect aslında yıllardır 
Ankara'da ihtiyaç duyulan bir proje. Rezidans, Ofis, Loft ve 
Çarşı olarak dört farklı yaşamı 


ele aldığımız projenin her bir 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birimi Ankara'da benzeri olmayan konfor ve lüksü barındırmakta. 
Yüksek standartlara sahip bu proje 
Ankara'da, çevreci duruşu ve yüksek teknolojik donanımıyla da 


ofis, çarşı ve konut anlayışında bir 


ilki yaşatacak. 
Güven KUZU b 


Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi 


Kuzu Effect çok kısa zamanda Ankara'nın en çok konuşulan ve merakla beklenen projesi haline geldi. 
Bu başarının sebebini neye bağlıyorsunuz? 


Kuzu Effect aslında yıllardır Ankara'da ihtiyaç duyulan bir proje. Rezidans, Ofis, Loft ve Çarşı olarak dört farklı yaşamı ele aldığımız projenin her bir birimi Ankara'da benzeri olmayan konfor ve lüksü barındırmakta. Yüksek standartlara sahip bu proje Ankara'da, çevreci duruşu ve yüksek teknolojik donanımıyla da ofis, çarşı ve konut anlayışın da bir ilki yaşatacak. 


Projenin en çok merak edilen ve yoğun ilgi gören kısımlarından birisi Ofisler. Kuzu Effect Ofis'i farklı kılan nedir? 


Kuzu Effect projesinde Ofis kavramını nerdeyse baştan yarattık. Ofis denince akla gelen klasik, rutin iş ortamı anlayışını bir kenara bırakıp, nefes alan ofislerle yaşam kalitesini üst seviyelere taşıyan, nitelikli ve aynı zamanda güvenli bir iş hayatı sunuyoruz. 


Eymir gölü ve eşsiz Odtü ormanı manzarasının iş hayatının içinde olmasının projenin en özel avantajlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. 


İş ve sosyal yaşamı bir arada sunma fikri nasıl doğdu? 


Aslında her ne kadar farklı iki yaşam gibi görünseler de, iş ve sosyal yaşam aynı yaşamın farklı zaman dilimleri... 
Çankaya'nın en özel semti olan Oran'da zamanı ve mekânı insanların lehine çevirmek adına yaşamın tüm ayrıcalıklarını bir projede topladık. 


İş hayatına renk katacak VIP lounge alanları, keyifli terasları ve kendinize zaman ayırabileceğiniz seçkin markaların buluştuğu açık çarşısı, oldukça prestijli kapalı ve açık yüzme havuzlarının bulunduğu spor salonu ve diğer tüm sosyal alanları Kuzu Effect'te buluşturduk. 


Konutları incelediğimiz zaman en az ofislerdeki kadar bir konfor ön plana çıkıyor. Konutların avantajları neler? 


Kuzu Effect'te 1-1'den 541'e kadar farklı metrekarelerde, yüksek yaşam kalitesi ve standartları değiştiren anlayış ile Ankara'yı daha etkileyici kılacak farklı yaşam alanları oluşturduk. 


Ankara'nın ilk Leed Gold Hedefli karma kullanım binası olma özelliğini taşıyan projemizde sosyal yaşamın tüm ayrıcalıklarını, ev hayatının sonsuz konforu ile buluşturduk. 


Peki ekonomik gelişmelerin size ve projeye geri dönüşü nasıl? 


Kuzu Effect lokasyonu ve sosyal yaşam alanlarının yanı sıra yatırım değeri de çok yüksek bir proje. Şu ana kadar alım yapan tüm müşterilerimiz bu değerin farkındalar. 
Ofisler için sunduğu sınırsız imkanlarla da yatırımcıların oldukça dikkatini çektiğini görüyoruz. 


Projeyi incelediğimiz zaman lokasyon üzerinde çok durduğunuzu görüyoruz. Bu bölgeyi ayrıcalıklı kılan nedir? 


İnşaat sektörü Ankara'da hızla büyümekte olan bir sektör... 
Ankara'da her geçen gün yeni yerleşim merkezleri ortaya çıkıyor ancak gitgide merkezden uzaklaşılıyor. İnsanlar evine ya da ofisine giderken mesafeden ve trafikten dolayı oldukça vakit kaybediyorlar. Kuzu Effect projesinin içinde bulunduğu Oran semti, Ankara'nın merkezinde, köklü ve en seçkin semtlerinden biri. Böylece proje, şehrin merkezinde ancak karmaşasının dışında çok özel bir lokasyon olarak da ön plana çıkıyor. 
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İki Sey İhmale Gelmez 
Biri Dişiniz Biri Eşiniz 
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İş hayatı yoğun bir hayat. Bir de yönetici, idareci ve patron olduğunuzda; birçok zamanınız özveriyle geçer. Yoğun ve stresli şartlarda acaba diş 


sağlığımıza ne oluyor ya da nasıl olmalı? “22 Kasım Ağrı ve Diş Sağlığı Haftası” vesilesiyle gazeteci, yazar ve Ankara'nın en sevilen simalarından Osman Altınışık ile diş sağlığımızı konuştuk. 
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ş hayatı ve diş tedavisi neden uyuşmuyor? 

Aslında birçok şeyi ihmal ediyoruz. Hayatımızda iki şeyi ihmal 

etmememiz lazım: Biri dişlerimiz, biri eşlerimiz. Çünkü ikisi de 

çok hassas, ikisi de ihmali halinde kırılır. Biri hayata dair sizi 

yolda bırakır, diğeri sağlıkta. İkisinin de oluşturduğu sancı çok 

ağır olur. Ben hayatın tüm yükünü göğüsleyebilirim ama bu iki şeyi göğüsleyemem. Bu nedenle dişimde bir problem olduğunda hemen Güzin Hanım ile konuşuyorum. 


Bir seyahatimde dişimde bir ağrı oldu. Avrupa'da idim ve oradaki hekimlere asla güvenemedim. Burada güven çok önemli. Her türlü ağrıya tahammül edilebiliyor ama diş ağrısına kesinlikle tahammül edemedim. 
Çektiğim ağrıya rağmen Türkiye'ye dönmeyi bekledim. 


Bu nedenle diş kontrollerinin önemine inanıyorum. Daha sağlıklı bir yaşam için Check-up yaptırıp rutin kontrollerimi yaptırıyorum. İş insanı için sağlık temel unsur; sağlıksız iş insanı işinde de verimsiz olur, hep bir tarafı eksiktir. Başarıya giden yolda sağlıklı olmak gerekir; sağlığın temel noktasını diş sağlığı oluşturur. En ufak ağrı ve sızıda bunu hissediyoruz. 


Çocukluğunuzda diş hekimiyle ilgili sizi korkutan anınız var mı? 
Diş tedavisinde sizin kullandığınız dönen aletin sesi korkutuyordu. İş o koltuğa oturmakta, oturduktan sonra her şey yolunda. Emin olun korku koltuğa oturuncaya kadar... 


Bir insanla tanışınca önce dişlerine bakar mısınız? Dişler dikkatinizi çeker mi? 

Kesinlikle bakarım. Özellikle bir kadının saçına gösterdiği özeni dişine de göstermesini beklerim. İletişimde önce gözlerle temas edilir, sonra esas iletişim organı olan ağız ile... Düzensiz ve sigara lekeli dişler, gerçekten çok itici. Ayrıca ağız kokusu... Toplum önünde olan insanların diş sağlığı sadece görüntüde olmamalı. Biz iş dünyasında binlerce insanla yan yana geliyoruz. 


EE MAG 


le.” : 


BAŞARIYA GİDEN YOLDA 
SAĞLIKLI OLMAK GEREKİR; 
SAĞLIĞIN TEMEL NOKTASINI DİŞ 
SAĞLIĞI OLUŞTURUR. 


MANEN SAĞLIK-GÜZELLİK 
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Gül Gölge Saygı 


Güzelliği ve başarılara imza atan giyim markası Case Studies ile hepimizin kalbinde yer edinen Gül Gölge Saygı'yı mercek altına alıp kendisini daha yakından tanıyoruz... 


üzellik nedir sizin için? 

Güzellik izafi bir kavram. Herkese göre değişir. 
Güzellik bir bütün bence, bir yansıma... Güzel bakan güzel görür ve gördüğün kendi yansımandır aslında... 


Ruh ve beden güzelliği için sırlarınız, olmazsa olmazlarınız nelerdir? 
Gün içinde kendime en az bir 10 dakika ayırırım. Sabah ilk iş müziğimi açarım, hep mutlu ve güler yüzlü uyanırım. Suyu bile severek içerim. 
(“Su Kanunu” kitabından çok etkilenmiştim.) Temizliğe çok önem veririm, makyaj yaptıysam mutlaka güzelce temizler öyle yatarım. 
Cildime uygun kremleri dönüşümlü kullanırım. Arada kendime maskeler yaparım. Vitamin desteklerine inanıyorum ama önce doğru beslenme.. 


Ruh güzelliği deyince aklınıza ne geliyor? 

Ruh güzelliği bambaşka bir şey... Her şey geçici ama huy güzelliği, ruh güzelliği kalıcı... “Ruhunun güzelliği dışına vurmuş” sözünü çok duyarız. 
Ruhun güzelliğidir insana faydalı olan. Sadece kendi için yaşamayan, duyarlı ve farkındalık sahibi olmak gibi... Kimse mükemmel değil ama iyi ruhlu insanlar çok daha mutlular diye düşünüyorum. 


Cilt sağlığınız için hangi markaların hangi ürünlerini kullanıyorsunuz? 

Perricone md, Dermolojica, Obigi ve Chanel en çok kullandığım nemlendirici, serum markaları. 


Peki saçlarınız için? 

Parabensiz şampuanları tercih ediyorum, duş sonrası bakım kremi ya da yağ ile nemlendiriyorum. Yazları bebek şampuanı kullanırım, saçlarımın sarı olmasına rağmen gayet rahat ediyorum. Aveda 

en sevdiğim saç markası diyebilirim. Bu yaz denediğim Nuxe saç ürünlerinden de çok memnun kaldım. Arada kuaforümde de bakım yaptırırım. 


Sporun hayatınızdaki yeri nedir? 

Küçüklüğümden beri birçok sporla ilgilendim. Atletizm, tenis, buz pateni, binicilik. O yüzden hep vardı hayatımda spor. Sonra pilates, yoga gibi ruhumu da dinlendiren dallara yöneldim. Salonlardan sıkılıyorum ama haftada bir iki kez gitmeye çalışıyorum, açık hava yürüyüşlerini seviyorum. 


Kişisel gelişim ile ilgileniyor musunuz? Bu konuda okuduğunuz kitaplar veya katıldığınız programlar var mi? 

Günümüzde herkes yaşam koçu oldu. Çok sağlıklı bulmuyorum bu durumları. Gerçekten bir hikayesi olan, tek amacı popülerlik ve ticari kaygıları ön planda olmayan insanları takip etmek gerekir. 
“Hayatın Anlamı”, “İşaret” ve çok uzun zaman önce okuduğum 

“96 100 Düşünce Gücü” aklıma ilk gelenler. 


Türkiye'de ve dünyada en güzel bulduğunuz isimler... 
Brigitte Bardot her dönem benim için en güzel kadın. 
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İdil Fırat 


Cemiyet hayatının önemli ismi İdil Fırat ruh ve beden güzelliği sırlarını bizimle paylaşıyor... 
Kurduğu Glamm Co. markası ile birçok zevke hitap eden Idil Fırat'ı kendisinden dinliyoruz... 


üzellik nedir sizin için? 

Güzellik her şeyden önce özgüvenli bir duruş ve samimi bir gülüştür... Gerisi oldukça göreceli bir kavram çünkü. 


Beden güzelliği için sırlarınız, olmazsa olmazlarınız nelerdir? 

Kendim için yaptığım en doğru şey sanırım bol bol su içmek. Minimum 3litre su içiyorum ve bu hem cildetiyi geliyor hemde en basit ve doğal detoks etkisi yapıyor vücudu arındırarak. Doğallığa önem veriyorum. 

29 yaşındayım, henüz estetiğe ihtiyaç duymadım o yüzden. Bakımlı her 
kadının güzel olabileceğine inanıyorum. El ve ayak bakımımı hiç ihmal etmem. Bir de ne kadar yorgun olursam olayım makyajımı temizlemeden uyumam asla. 


Ruh güzelliği deyince aklınıza ne geliyor? 

Ruhu, içi, kalbi güzel insanlar bir bakışlarıyla belli ediyorlar kendilerini. 
Merhametli ve vicdanlı insan iyi insandır benim için. İnsanlara veya hayvanlara merhametsiz yaklaşan, kendinden küçüğü hor gören 

birini ise yanıma yaklaştırmam. Karşılık beklemeden hatta karşılığını alamayacağını bildiğinde yaptığın iyilik çok ama çok kıymetlidir. 

Ve son olarak da içten bir güler yüzün çoğu kilidin anahtarı olduğu kanaatindeyim. 


Cilt sağlığınız için hangi markaların hangi ürünlerini kullanıyorsunuz? 
Makyajımı Bioderma Miselar su ile temizliyorum. Mario Badescu ve 


Aveeno kremleri cildime iyi geliyor. Darphin ve Dermalogica ürünlerini özellikle maske ve peelinglerini kullanıyorum Cilt konusunda yeniliklere çok açık değilim çünkü hassas bir cildim var. Güneşe de çok çıkmamaya gayret ediyorum. Son üç senedir fondöten yerine Dior Hydralife BB kremi kullanmaya başladım. Kremsi ve hafıf bir dokusu olduğu için hem cildi çok havasız bırakmıyor hem de maske gibi durmuyor. 


Peki saçlarınız için? 

Saçlarım için Ashley Joy ve Phytoderm ürünleri favorim. Saçım kendimi bildim bileli uzun. Argan yağı içeren serumları duştan sonra saç uçlarıma sürüyorum, bu sayede kırılması zorlaşıyor. Morrocan Oil saç köpüğü ve Fekkai'nin deniz tuzlu spreyini saçlarımı şekillendirmede kullanıyorum. 


Kişisel gelişim ile ilgileniyor musunuz? Bu konuda okuduğunuz kitaplar veya katıldığınız programlar var mi? 

Gitgide daha çok ilgilenmeye başladım. Enteresan bir şekilde kişisel gelişim kitapları okudukça, bu konuda farkındalığım arttıkça evde kendi başıma kalmak ve o sukunet bana gittikçe daha cazip gelmeye başladı. Hayatın her alanında, her anlamda kalabalıktan kaçış 

iç huzura daha da yaklaştırıyor insanı bence. “Az insan az eşya” dediğimiz durum. Son iki senedir de meditasyon ve nefes terapileriyle ilgileniyorum. İçe dönebilmek çok mühim çünkü inanılmaz bir mekanizma var içimizde. 


Türkiye'de ve dünyada en güzel bulduğunuz isimler... 
En beğendiğim isimler Angelina Jolie, Monica Belluci ve Alessandra Ambrosio. Tarz olarak da Olivia Palermo. 
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Selma Çilek 


Kendi adına kurduğu markası ile büyük başarı yakalayan ünlü isim Selma Çilek, güzellik kavramına değinirken ruh güzelliği için de gerekenleri anlattı... 


üzellik nedir sizin için? 

Güzellik çok göreceli bir kavram, ben galiba 

zor beğeniyorum. Bir insanı gerçekten güzel bulmam için kalbini de güzel bulmam gerekiyor. 
Tabii ki eğer tanıyorsam... İnsanların kalp güzelliğinin gerçekten yüzüne de yansıdığını düşünenlerdenim ve her şeyin doğalından yanayım, benim için, yapay olmayan, sağlıklı bir görünüşe sahip, bakımlı kadın kesinlikle güzeldir. 


Ruh ve beden güzelliği için sırlarınız, olmazsa olmazlarınız nelerdir? 

Ruh güzelliği için en önemli sır, kesinlikle kendi hayatınla mutlu olmak ve başka insanların hayatlarını, mutluluğunu kıskanmadan kendi dünyan içerisinde en mutlu şekilde yaşamaya çalışmak... Gerçekten dedikodu ve kıskançlık insanı ruhen ve kalben kirleten, hem mutsuz olmasını hem de kötü kalpli olmasını sağlayan iki faktör. Zaten kimsenin hayatıyla ilgilenmeden kendi hayatınız ile mutlu olursanız dışarıya da o elektriği veriyorsunuz. Beden güzelliği için ise zaten hepimizin bildiği gibi, az yemek çok spor en önemli sır. 


Cilt sağlığınız için hangi markaların hangi ürünlerini kullanıyorsunuz? 

Cildim için çok fazla bakım ürünü kullanmayı sevmiyorum. Yıllardır kullandığım birkaç ürün var onlarla devam ediyorum. La Prairie'nin göz altı kremini ve nemlendiricisini çok seviyorum, gündüz ve gece bunları kullanıyorum çok uzun bir süredir. Bunların dışında da yeni keşfettiğim uyku maskelerim ve uyku serumlarım var. Bu aralar onları kullanıyorum. 


Peki saçlarınız için? 
Saçlarıma çok iyi bakmaya çalışıyorum, en önemlisi boyamıyorum, kendi rengimde kullanıyorum. Fakat yaz gelince yalnızca uçlarına 


organik boya ile minik ışıltılar attırıyorum, onlar da güneş görünce daha da açılıyor zaten. Bunun dışında mutlaka her hafta ilik bakımı yaptırıyorum. Biraz eski bir yöntem fakat en etkili yöntem diyebilirim. 
İliğin içindeki saf protein ile saçlar gerçekten en hızlı şekilde kendini yenileyip güçlenebiliyor. 


Sporun hayatınızdaki yeri nedir? 

Spor gerçekten hayatımın bir parçası. Yapmadığım zaman inanılmaz huzursuz hissediyorum kendimi. Eskiden de yapmaya gayret ederdim fakat zorla üşene üşene yapardım. Son iki yıldır bir şekilde kendimi alıştırdım ve yapmadığım zaman kesinlikle kendimi çok kötü hissediyorum. Haftada beş gün spor yapıyorum, inanılmaz iştahlı 

bir insan olduğum için ve yemek yemeyi çok sevdiğim için spor yapmazsam ulaşacağım kiloyu da bildiğim için, sporuma çok dikkat ediyorum. 


Kişisel gelişim ile ilgileniyor musunuz? Bu konuda okuduğunuz kitaplar veya katıldığınız programlar var mı? 

Daha önceden, yani bundan iki, üç yıl önce kişisel gelişim üzerine gerçekten sayısız kitap okudum. Fakat artık kendimi huzurlu hissettiğim noktaya ulaştığımı düşünüyorum ve daha fazla bu konuda kitap okumuyorum. Zaten kitap okumak için çok sınırlı vaktim var, bunu da artık işim için markalaşmak üzerine, insan yönetimi üzerine kitaplar okuyarak değerlendiriyorum. Önceden kişisel gelişim seminerlerine de çok meraklıydım ve en zorlayıcılarına da katıldım fakat daha sonra bana göre olmadıklarını anlayıp bıraktım. 


Türkiye'de ve dünyada en güzel bulduğunuz isimler... 
Türkiye'de ve dünyada güzel bulduğum birçok isim var tabii ki ama ilk sırada gelenlerden biri bu aralar da çok popüler olan Gigi Hadid. 
Gerçekten hem doğallığı hem yüzündeki masum ifadesi hem de inanılmaz vücudu ile çok etkileyici. 
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Bu son derece hassas maskara, tek katta bile kirpiklerde muhteşem bir hacim ve renk oluşmasını sağlıyor. Yenilikçi formülü sayesinde kirpikler hiç olmadığı kadar dolgun ve geniş bir görünüme kavuşacak. 


CHANEL 


ra 149 
ara 149 


Estge Lauder cildin gençlik ışıltısını dışarı çıkarmayı amaçlayan ve 
Moringa özü içeren yenilikçi serisi 
Revitalizing Supreme * Global Anti- 
Aging koleksiyonunu sundu. Cildin doğal aktivasyonunu destekleyen, çok amaçlı yaşlanma karşıtı seri, kolajen kompleksi içeren dokusu ile cildin kolajen üretimine destekte bulunuyor... 


SHISEIDO 
7 Lights Powder Illuminator 


Her uygulamada güne yeni başlamış gibi tazelenmiş ve enerjik bir görünüm veren ürün, yedi ışığın gücüyle cildin ışıldamasını sağlayacak... 


The Roman Night 


GOLDEA 


EEE MAG 


Baştan çıkarıcı, göz kamaştırıcı ve çekici yapıya sahip, çiçeksi misk en saf haliyle vücut buluyor. Tepe notada lezzetli dut, siyah şakayık; kalp notada yasemin, sümbül teber; dip notada ise siyah misk, paçuli kalbi, vetiver 


YVES SAINT LAURENT 


LA PRARRIE Cellular Anti Aging Day 
Cream SPF 30 60 ml 9581 


hissediliyor... 


Le Volume De Chanel Mascara 10 Noir 


Taze Cildin 


Sırrı 


Birbirinden değerli içeriklere sahip 


cilt bakım ürünleri ile cildinizi 


yenilerken, cildinize en hassas 


şekilde davranacak makyaj malzemeleri ile de güzelliğinizin tadını çıkarın... 


La Prairie markasının yepyeni ürünü Anti-Aging Day Cream yaşlanmayı durdurmaya, önlemeye, cildi yenilemeye ve korumaya yönelik çok amaçlı bir bakım kremi. 
İçeriğindeki pirinç sütü proteini cilt hücrelerinin yaşam sürelerini uzatırken kara çam özü doğal antioksidan etkisi yaratıyor... 


G 


Yaşlanma belirtilerini 

ve cildin 5 hayati fonksiyonunu (yenileme, oksijen, besleme, nemlendirme ve koruma) hedef alan komple yaşlanma 

karşıtı konsantre bakım serumu 21 bitki özü ile zenginleştirilmiş yepyeni formülüyle sunuluyor... 


30 ml 4244 


erum 


CLARINS Double S 


Beaute All Hours Fondöten 2204 


| 


Fondötenin kusursuz mat görünüm veren etkisi ile 

gün nasıl başlarsa öyle biter. 
Formülündeki zengin pigmentler sayesinde ciltte, canlılık ve tazeleme gerektirmeden 24 saate kadar kalıcılık sağlar. Yağlanma karşıtı etkisi ile gözeneklerin görünümünü azaltır ve ciltte porselen gibi pürüzsüz bir görünüm yaratır... 


İçerisindeki 
White Jelly 
—. Mushroom cilde temas ettiğinde içten 
VAAS © dışarıya doğru b dolgunlaşarak 
JHUEDO Se ve. ve losyon halini alan farklı bir nemlendirici. 


SHISEIDO WASO 
Fresh Jelly Lotion ıdirici 150 mİS©t 


— — 


lemle 


Dudakların hacmini arttıran ilk nemlendirici ve dolgunlaştırıcı mat ruj. 
Dudaklar baştan çıkarıcı etkisiyle tüm dikkatleri üzerineçekecek... 


GUERLAIN 
Kiss Kiss Matte ij) 1551 
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Tam Hizmet 
Ajansı 


mmm 


İREM ÇORAK, ALİŞAN/GELİK 


jans açma fikriniz nasıl doğdu? 

Reklam işi aslında bizim ailemizin iki kuşaktır yaptığı bir iş. Dedem Ankara'nın ilk baskıcılarındandır. 
Mesleği ondan devralan babam ise baskı işini bir adım ileri götürerek reklam ürünlerinin baskı ve imalatını yapmaya başlamış. Halen de Sıhhiye'deki atölyesinde bu işine devam ediyor. Ailenin genlerinde reklamcılık olunca, insan 

ister istemez o sektörün içinde buluyor kendini. Hal böyle olunca biz de kardeşim Alişan'la beraber en iyi bildiğimiz işi yapmaya karar verdik. Fakat yeni ve farklı bir şeyler yapmanın peşindeydik. 


Tam o dönemlerde eşimle bir Uzak Doğu ve Amerika seyahatimiz oldu. O seyahat esnasında sektörün dünyadaki durumunu gözlemleme ve inceleme imkanına sahip olduk. “Tam Hizmet Ajansı” fikri de odönemde Amerika'da gördüğümüz bir sistemdi, biz de o sistemi Türkiye'de uygulamaya karar verdik. Ajans fıkri kısaca böyle doğdu diyebilirim. 


Dedelerinden devraldıkları mesleğe kendi bilgi ve birikimlerini de katarak ileriye taşıyan iki kardeş 


Irem Çorak ve 
Alişan Çelik 
Vav Medya'nın hizmetleri ve hedefleri hakkında bilgi veriyor... 


Neden medya sektörü? 

Dediğim gibi, biz zaten reklam sektörünün içinde yetişmiş insanlarız. Fakat dünya, beraberinde de iş dünyası çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Bundan on yıl önce olmayan şeyler şu an hayatımızın merkezini oluşturabiliyor mesela. Bu yüzden biz de iki kuşaktır yaptığımız işi bir adım ileri götürerek medya sektörünü seçtik. Ya da o sektör bizi çoktan seçmişti bilemiyorum. 


Verdiğiniz hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Tabii ki. Biz “tam hizmet ajansı” prensibi ile kurulmuş bir ajansız. İster yeni kurulmuş bir marka olsun ister var olan bir marka; beraber çalıştığımız markaların medya ve reklam adına tüm ihtiyaçlarına çözüm üretebiliyoruz. 
Kurumsal kimlik tasarımı, grafik tasarımı, web tasarımı, sosyal medya yönetimi, fotoğraf/video prodüksiyonu gibi dijital hizmetlerimizin yanında; pr, organizasyon, medya planlaması, medya satın alımı gibi hizmetlerimiz de mevcut. Ayrıca yine Ankara'da, tasarımını yaptığımız ürünlerin üretimini yaptığımız bir atölyemiz de bulunuyor. Yani, beraber çalıştığımız 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markalarımızı gereksiz zamandan, maliyetten ve diplomasiden kurtarıyor; onlara tüm ihtiyaçlarını tek elden çözme imkanı tanıyoruz. 


İki kardeşin ortaklığının ne gibi avantajları ve dezavantajları var? 

Bir kere birbirinizi çok iyi tanıdığınız için nelere ne tepkiler vereceğinizi kestirebiliyorsunuz, aranızda iletişim problemi olmuyor ki; bu ortaklıklarda gördüğüm büyük problemlerdendir. Güven sorununuz olmuyor. Alişan Bey ajansın dışardaki işlerini hallediyor, ben ajans içi işlerle ilgileniyorum. Bu yüzden birbirimizi tamamlıyoruz ve birbirimizin açığını kapatabiliyoruz. 
Hem iş ortağı hem de kardeş olduğumuz için de ister istemez iki kavram harmanlanıyor ve ortaya tatlı bir sinerji çıkıyor. Bu da tüm ofise ve ekip arkadaşlarımıza yansıyor. Galiba yakaladığımız başarının bir anahtarı da ekipçe aile gibi çalışmamız... 


Dezavantajı ise bebekliğini, çocukluğunu ve ergenliğini bildiğiniz kardeşinize bazen kızmak isteyip kızamamanız galiba... 


Türkiye'de medya sektörünün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türk piyasası, dünyadaki diğer ülkelerinin piyasasına göre daha karakteristik bir yapıya sahip. Her şey çok hızlı değişebiliyor. Tabii bu değişimlerin, bütün sektörlerle iç içe olan ve çok farklı sektörlerde hizmet veren markalarla çalışan medya sektörünü de kapsaması kaçınılmaz oluyor. Hal böyle olunca medya ajanslarına çok iş düşüyor. Bu konuda, açıkçası piyasada var olan medya ajanslarının biraz işin kolayına kaçtığını düşünüyorum. Sanki birkaç kalıp varmış da herkes aynı şeyleri tekrar ediyormuş gibi geliyor. Elbette, bu biraz marka yöneticilerinin tutumundan da kaynaklanıyor ama sektörde yeniliği arayan, sanattan beslenen çok fazla ajans maalesef ki yok. Mesela en çok ne zaman izlemekten keyif 


7g 


duyduğunuz (yerli yapım) bir reklam filmi izlediniz ya da yaratıcı bir reklam kampanyası gördünüz? 


Müşteri portföyünüzü nasıl oluşturuyorsunuz? Hedef kitleniz kimleri kapsıyor? 

Müşteri portföyümüz oldukça geniş aslında. Çünkü KOBİ'lerden büyük markalara, holdinglere kadar bütün ticari kuruluşların ve işletmelerin mutlaka reklama ihtiyacı oluyor ve bunun için bütçe ayırıyorlar. Bizim müşteri portföyümüzü genel olarak Ankara'da faaliyet gösteren markalar ve devlete ait teşebbüsler oluştursa da diğer şehirlerde ve ülke dışında da epey markamız bulunuyor. Misal, İstanbul'da, Mardin'de, İran'da ve Dubai'de de beraber çalıştığımız markalar var. Bu yüzden hedef kitlemizi seçerken kendimizi sınırlandırmıyoruz. Her projeye karşılıklı bir etkileşim gözüyle bakıyoruz. Biz yeni bir şeyler öğrenirken karşı tarafa da bir şeyler katıyoruz. 
Bu yüzden belli bir hedef kitlemiz yok. Zaten çoğunlukla onlar bizi buluyor. 


Peki, müşteri sadakatini nasıl yaratıyorsunuz? Sürdürülebilir iş birliği için olmazsa olmazlar nelerdir sizce? 

İş hayatındaki sadakat, insan ilişkilerindeki ile aynı olmuyor. Daha 

farklı, profesyonel anlamda yürüyor diyebilirim. Bu bağlamda müşteri sadakati, müşteri memnuniyetiyle doğru orantılı gelişiyor. Yani, müşteriyle sürdürülebilir, uzun soluklu bir iş birliğinde olmanız için yaptığınız işlerin kalitesinin hiç düşmemesi hatta sürekli yükselen bir çizgide olması gerekiyor. Zaten belli bir süre birlikte çalıştıktan sonra, marka/fırma da sizin neler yapabildiğinizi görüyor ve aranızda bir güven bağı oluşuyor. İşte sürdürülebilir iş birliğinin sırrı da burada. Karşı tarafa “sizin için en iyisini yapıyorum” teminatını ve güvenini verebilmek. Tabii onların da size gerekli hareket alanını bırakması gerekiyor. 


Özel hayatınızda da hep bir arada mı vakit geçiriyorsunuz? İş dışındaki zamanlarınızda dinlenmek ve eğlenmek için neler yapıyorsunuz? 

Özel hayatımızda da birlikte vakit geçirdiğimiz, ailecek birlikte yaptığımız şeyler oluyor, fakat genelde bir arada olmuyoruz. Ben evliyim zaten; iş harici vaktimi genelde eşimle ve ya arkadaşlarımla geçiriyorum. Arada fırsat buldukça da yurt içi ya da yurt dışına kaçmaya çalışıyoruz dinlenmek için. 
Alişan ise bekar, gezip dolaşıyor arkadaşlarıyla. Onun hızına yetişemeyiz zaten. 
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Son Çeyreğine Girerken 


LD AASMET DEMİRKOL 


1996 yılından beri çeşitli özel sektör kuruluşlarına yöneticilik ve ekonomik 
konjonktür danışmanlığı yapan ve bankalara ekonomi — finans eğitimleri veren, Ekonomist - Öğretim Görevlisi Dr. İsmet DEMİRKOL, konut sektöründeki ekonomik dalgalanmalara dikkat çekiyor... 


017 son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Küresel 
tarafta, Trump'ın politik riskleri azalmış gözüküyor. 
Meksika'ya duvar örmeyi askıya alması, vergi reformunu yıl sonuna kadar senatodan geçirme ihtimali, diğer yandan FED'in Ekim ayı itibari ile 

ıo milyar dolar bilanço küçültmeye başlaması ve 2018-2021 yılları arası 2 trilyon dolar çekebileceğini açıklaması, aynı zamanda faiz artışlarına, Aralık'ta bir kez daha artırarak 2017'de 3 faiz artışını gerçekleştirebileceğini piyasalar fıyatlamaya başladı. 2018'de 3, 2019 2, 2020'de en az 1 faiz artışının gelmesi de çok güçlü bir ihtimal. Hal böyleyken Euro bölgesinde sular durulmuyor, İtalya'nın 200 milyar Euro batık kredilerinin devam etmesi, Brexit krizi derken yakın zamanda Almanya'da yapılan seçimler Afd'nin 
3. parti olarak meclise girmesi; aşırı sağın güçlenmesi ve Katalonya'nın bağımsızlık referandumu Furo/Dolar paritesinin gerilemesini başlattı diyebiliriz. Türkiye ise, 205 milyar $'a yaklaşması beklenen kısa 

vadeli döviz borcu ile gündemden düşmeyen Orta Doğu krizi ve 

son olarak ABD ile yaşanan diplomasi krizinin etkisi ile son çeyreğe girmiş bulunuyor. 2017 yılının tamamında © 5 üzeri büyüme beklentisi devam ederken, enflasyonda © 11,20 ile çift haneye devam ediyoruz. 
Dış finansal kırılganlık cari açık finansmanının döviz maliyetinin artmaya başladığı bir ortamda, IMF, 2017 küresel büyümenin “6 3,5 olarak gerçekleşmesini bekliyor. ABD'nin & 2,3 Euro bölgesinin ise * 1,7 


büyümesinin beklendiği 2017'de Türkiye'nin 2018'de tüketim ağırlıklı büyümeye son vermesi, özellikle ileri teknoloji ihracatı, organik tarım ve AR-GE yatırımlarına ağırlık vermesi gerekiyor . 


Türkiye'nin lokomotif sektörü olan konut sektöründe ise, konut fiyatlarındaki artış hızında Temmuz'da dikkat çekici bir yavaşlama devam ediyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre konut fiyatları Temmuz'da aylık olarak yüzde 0,66, yıllık olarak ise yüzde 11,6 artmış oldu. 
Böylelikle 2012 Aralık ayından bu yana en düşük yıllık artış hızı kaydedildi. 
Tahminen bugün 1 milyon üzerinde konut arz edilmiş, yaklaşık 700 bin civarında konut ise talep edilmiş durumda. Yani bir arz fazlası mevcut. 
Mevcut konjonktürde, döviz maliyetinin artacağı ve likiditenin daralacağı bir ortamda konut fiyatlarındaki artışın önümüzdeki aylarda ve yıllarda azalışa geçebileceği beklentisi oluşuyor. Dolayısı ile bir an evvel üretim ayağına önem vermek için tarım ve ileri teknoloji ihracatının Türkiye'nin vazgeçilmez hedefi olması gerektiğini bir kez daha belirtmek gerekiyor. 


Türkiye'nin katma değerli büyüme modeli ile bilişim, biyoteknoloji, nano teknoloji, genetik, bilgi teknolojileri gibi yüksek katma değerli alanlara yönelmesi gerekmektedir. 20 trilyon dolar tutarındaki e-ticaret pazarında Türkiye'nin ilk 25 ülke içinde olması en önemli hedeflerden biri olmanın yanında, AR-GE ve markalaşmaya yönelmesi 2017 ve sonrasında büyük önem arz etmektedir. 
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60'lı yıllarda herkesi kendine hayran bırakan Fiat 124 Spider, orijinal çizgilerini koruyan yeni tasarımı, yolculuğu eşsiz bir deneyime çeviren teknolojisi ve benzersiz sürüş keyfiyle geri döndü! 


s ADAPTİF TEKNOLOJİLİ LED ÖN FARLAR * BOSE SES SİSTEMİ e DERİ DÖŞEME » 140 HP GÜÇ ve 240 Nm TORK ÜRETEN TURBO MOTOR 
124 Spider'ın CO, emisyonu 148-153 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 6,4 - 6,6 L/100 km arasında değişmektedir. 


GP Kor www.fiat.com.tr 


Başarı Yolculuğunda 
Genç Bir Iş Adamı 


İSMET ÖZTANIK 


aşarı öykünüzü dinleyebilir miyiz? 

Bir gün başarılı olursak, bunun öyküleştirilmesi, başarılı olan kişi tarafından değil, bağlı bulunduğu piyasa, cemiyet, iş ve sosyal yaşantı çevresince takdir görüp, takdir eden kişiler tarafından olmalıdır, diye düşünüyorum. Bu yüzden ben başarı öyküsü anlatma konusunda mütevazı kalmayı tercih ediyorum. Yola çıkmış olduğumuz girişimlerimizle sürdürebilir performansları kazanıp, operasyonlarımızı yurt dışında kabul gören, yurt içinde hürmet edilen, uzun vadeli performanslara ulaştırdığımızda, kendimi o zaman piyasa ve iş cemiyeti tarafından takdir edilmiş hissedeceğim. Temsil ettiğim kurumların, beraber çalıştığım markaların, kuruluşunda hizmet ve desteğimin olduğu markaların başarıya ulaştığının belirtilmesini tercih ederim. 


Sizce başarının sırrı nedir? 
Hasbel kader başarılı olan insanlar, amaçlarına ulaştıkları noktada kendilerine yeni hedefler ve yeni zorlu süreçler tayin ettiklerinden dolayı 


kendilerini başarılı addetmezler. Dolayısıyla tamamlanan her bir hedef ve görev, yeni bir maceranın başlangıcı olur. Ben bu şekilde hem temsil ettiğim kurumlar hem de beraber görev yaptığım çalışma arkadaşlarımla zorlu ve kendini yenileyen, zinde tutan, güncellenmiş operasyon mantığı ile çalışıyorum. Ekip olarak da her zaman, “daha fazla neler yapabiliriz, tamamladığımız başarılı operasyonların arkasından daha iyisini nasıl yapabiliriz?” diye kendimizi formda tutmaya gayret ediyoruz. 

Çünkü, kurum içi delegasyonlarını hakkaniyetli biçimde gerçekleştiren, kurum aidiyetini en üst düzeyde muhafaza edebilmek adına doğru mükafatlandırma yapan, terfi sistemlerini zamanında harekete geçiren kişiler ve kurumlar başarılı oluyorlar. 


Sizin bir anda bu kadar büyüyerek parlayan bir marka haline gelmenizin altında yatan başlıca faktörler nelerdir ? 

Bulunduğumuz sektörlerde aynı zaman içinde hem mevcut trendleri takip etmek hem de geliştirdiğimiz know how'ları (püf noktaları) çapraz sektörlerde daha katma değerli biçimde icra edebilmek, piyasanın 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içerisinde, sahada 96100 her hücremizle yaşadığımızdan dolayı bu öngörülere sahip olmamızı muktedir kılıyor. 


Kendim vakitlice temsil ettiğim kurumlar adına birtakım yollar kat edebildiysem ve kat edebileceksem bunu sahada her zaman elimi çamura bulaştırmaktan imtina etmeyişime, sahada işini en doğru biçimde yapan kişilerle düzenli diyaloglarla beyin fırtınasında olmama, sahada işini yapan kişilerle birebir çalışmaya borçlu olduğu söyleyebilirim. Bu işin aslında atomik formülleri yoktur, en büyük hilesi; çalışmak, çalışanı onurlandırmak, çalışanla beraber el ele temsil ettiğimiz fıkri daha fazla nasıl ileriye götürebiliriz, gailesinde olmaktır. Başarının sırrını burada görüyorum. 


Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? 

Köklü, geleneksel aile işleri olarak hizmet alanlarımız; demir-çelik ithalatçılığı ve ülke içi toptancılık faaliyetleri, gayrimenkul satın alma 

ve geliştirme operasyonları, şehir merkezlerinde, organize sanayi bölgelerinde ticari konutlar, otel binaları, lojistik depolar olmak üzere 

ikiye ayrılıyor. Otel geliştiriciliği ve işletmeciliğini yaklaşık 30 senedir 

devam ettirmekteyiz. Bunlar geleneksel aile işlerimiz olarak ön plana çıkmakta. Haricen, geçtiğimiz üç yıl içinde hizmet sektöründe ve ağırlama sanatlarındaki know how'ımızı farklı piyasa ihtiyaçları doğrultusunda, farklı biçimlerde icra etmek istedik. Bundan ötürü de ağırlama sanatları, danışmanlık servisleri ve nitelikli istihdama yönelik akademik faaliyetlerde bulunduğumuz, Türkiye'nin bütün sektörlerinin 964091 civarındaki hacme ulaşmış olan gayrimenkul geliştirme sektöründeki binaların yönetimine, katma değerli bir yaklaşımla, otelci penceresinden, üstün düzeyde hizmet getirmeyi amaçlıyoruz. Entegre tesis yönetimi hizmetleri iştirakımız, tehlikeli sektörlerde çalışma standartlarını belirleyebilmek adına ilgili 

resmi kuruluşlarca yetkilendirilmiş olan mesleki yeterlilik belgelendirme şirket iştirakımız, yılbaşında faaliyete geçmek üzere ofis binalarına otelcilik perspektifinden markalama, satış pazarlama ve bütün iç operasyonların tek çatı altında sürdürebileceği bir ofis yönetim markası (otelcilik mantığında ve otellerdeki yerli yabancı işletmelerde olduğu gibi) oluşumu söz konusu. 
Bunların yanı sıra, teknoloji sektöründe hem e-ticaret hem de San Francisco merkezli iki teknoloji yatırım fonuna çok farklı sektörlerde ortaklıklara girişmek üzere, yeni yapılarla ilerlediğimiz, halihazırda bireysel yatırımlarım söz konusu. 


EKİP OLARAK HER ZAMAN, 
“DAHA FAZLA NELER 
YAPABİLİRİZ, TAMAMLADIĞIMIZ 
BAŞARILI OPERASYONLARIN 


ARKASINDAN DAHA İYİSİNİ NASIL 
YAPABİLİRİZ?” DİYE KENDİMİZİ 
FORMDA TUTMAYA GAYRET 
EDİYORUZ. 


En genel başlıklarda toplamak istersek, bu iş kolları haricinde, ülkemizdeki güncel trendleri yakalama gayesinde olan, geleneksel 

ve yenilikçi sektörlerdeki startup'larla, burada işini en iyi şekilde yapan ve operasyonlarını katma değerli bir ortaklık çatısı altında yurt dışında geliştirmek isteyen milli firmalarla, onların bu anlamdaki destek ihtiyaçlarına cevap vermek adına temas halindeyiz. Keza 

yurt dışında farklı endüstrilerde işlerini en iyi biçimde icra eden 

ama ülkemizde de doğru konumlandırma ve uzun vadeli bir 

yaklaşım ile sektörde fark yaratmak isteyen yabancı fırmaların lokal ortaklıklarında görev almak ve ortaklığa girişmek için birçok faaliyeti de aynı zamanda yürütüyoruz. 


Gayrimenkul sektörünün Türkiye'deki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt dışı ile ne farkımız var? Siz bu sektöre fırma olarak ne katıyorsunuz? 

Gayrimenkul sektörü başı sonu alınamaz bir noktaya geldi. Dünyadaki sıralamalarda görüldüğü gibi Çin ve Amerika ile beraber dönem dönem değişen seviyelerde üst düzey noktaya gelmiş durumdayız. Geliştiricilik yönümüz ve kapasitemiz ülke sınırlarını çok zaman önce aştı. Bölgede çok önemli oyuncular haline geldik. Uluslararası standartlarda görevini icra eden birçok kuvvetli fırma bulunmakta. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. 
İçinde misafir ilişkilerini, ağırlama sanatlarını ve sürdürülebilir tüketici memnuniyetini barındırması gereken gayrimenkul sektörünün bütün işletmesel modellerini geliştirmekle yakından ilgiliyiz. Bizzat ofis, alışveriş merkezi, okul, konut projeleri, otel ve hastanelerden farklı iştiraklerimizle, birçok projede faaliyet gösteriyoruz. 


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS; 
o DOĞRU İŞ PLANLARI, DOĞRU 
FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI İLE DOĞRU 


YATIRIMIN ANALİZLERİ İLE BİRLİKTE 
HAREKET ETME ZORUNLULUĞU. 


Otelcilik sektöründeki sorunlardan bahsedelim... 

Otelcilik sektörü 2012'de en iyi noktadayken, daha sonra ülkemizde esas yapısal sorun olarak gördüğüm, sektöre uzun vadeli işletmesel katma değer yaratmaya yönelik yaklaşımlar getirmekten uzak yatırımcı ve işletmeci profilinin giriş yapması ile düşüşe geçti. Maalesef kısa vadeli kar beklentileri ile böyle bir sektörel derinliğe sahip olmayan, bu kadar kısa vadeli sürede gelişme kaydetmeye hazır olmayan bir sektörden bahsediyorduk. Bir 

anda aşırı arz yükü gelince ve talep her şey çok iyi giderken onu ancak karşılayabilir boyuttayken, averaj bir dönemde, olağanüstü hallerimiz sırasında, maalesef arz ve talebin birbiri ile örtüşmediği bir son 4-5 yıldan geçtik. Geçtiğimiz son çeyrekte Türkiye turizmi hem şehirde hem sahilde önemli verilere ulaştı ama sektörün içerisinden hem STK'lar hem devlet yönetimi boyutunda, konuya tabiri caizse kanıyla canıyla, bütün bilgi birikimi ile global perspektifte yaklaşım gösteren özel sektör temsilcilerini ve kamuda üstün devlet birikimiyle bu sektöre çok fazla şeyler katmaya haiz kamu görevlilerinin, bir potada acil bir biçimde eritilmesi gerekiyor. 
Turizm yönetiminin devlet ve STK'lar nezdinde çok ciddi anlamda kolektif bir yaklaşım geliştirmesi gerekiyor. Bir numaralı sorunumuz olarak bunu çözmek zorundayız. Artık Türkiye'deki otelcilerimizin yurt dışında da daha aktif olmayı gözden geçirmesi gerekiyor. Ben bunu yapısal bir problem olarak görüyorum. 


Yeme-içme sektöründe başarılı olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor? 

Yemek sektörü, otelcilikle kıyaslandığında hem giriş bariyerlerinin görece olarak kısa olmasından hem de ülkemizdeki ve bölgemizdeki yeme-içme sektörüne olan ilgiden dolayı işletmeci adayları tarafından daha rahat giriş yapılabilir bir sektör olarak görülmektedir. En dikkat edilmesi gereken husus; artık doğru iş planları, doğru fizibilite çalışmaları ile doğru yatırımın analizleri ile birlikte hareket etme zorunluluğu. “Bindik bir alamete” yaklaşımı ile açılan, ilk 6 ay ya da 1 sene içerisinde ömrü vefa etmeyen yeme-içme yatırımları çöplüğü artık bir şekilde son bulmalı. 

Bizim yeme-içme sektöründe konumlanmamız, otelcilik faaliyetlerimizde geliştirdiğimiz know-how ve piyasayı analiz etme şanslarından ötürü, özellikle son 7 senedir 4 şube ile faaliyet gösterdiğimiz Avantgarde Collection ve son 5 senedir Avantgarde Catering markasıyla önemli operasyonlar gerçekleştirmiş olmamızla, daha bir çeşitlendi ve anlam kazandı. Sektördeki tecrübemiz Avantgarde Catering haricinde kendi 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restoran markamız Ace ile beraber bugüne kadar otellerimiz içerisinde devam etti. Bu yılın sonunda, kendi talebini beraberinde yaratan ofis projelerinin yeme-içme faaliyetlerini devralmak ve ofislerde çalışan kitlelere özgün konseptler geliştirmek kaydıyla hareket etmek gibi stratejilerimiz var ve bunu ilk kez Levent Ferko Signature'da faaliyete geçiriyoruz. 


Yeme-içme ile alakalı son yorumum; biz herhangi bir markanın franchise'ını alıp, şubeleşme yatırımına girmek veya piyasada 

artık dolmuş ve tüketiciye bıkkınlık getirmiş birtakım yemeiçme konu başlıklarına odaklanmak yerine, özgün konseptler geliştirip lokasyonu önceliğimiz olarak alıyoruz. Lokasyonun cazip görüleceği, tüketicinin ihtiyacı olan tümdengelim anlayışımız söz konusu. Tümdengelim stratejisi ile oradaki lokasyon ve lokasyonun spesifik tüketicisinin ihtiyacı olan özgün konseptleri, Türkiye'nin her bölgesinde, temasta olduğumuz, işinin ehli ustalar, konsept geliştirmek anlamında bizimle beraber çalışan restoratörlerle sıfırdan geliştirmek üzere, sektörde yeni yatırımlarla alakalı stratejiler benimsiyoruz. 

Başarılı bir iş adamında bulunması gereken özellikler nelerdir? 
Siz kendi iş hayatı kimliğinizi hangi kelimelerle özetlersiniz? 
Başarının sırrını çok uzaklarda aramamak gerekiyor. Şöyle ki; dünyadaki ve ülkemizdeki doğru rol modellerden feyz aldığımızda, her zaman gün içerisinde 25 saatin arayışında olan, uykuyla mücadelede galip gelen, ajandasını çok verimli biçimde kullanan ve etrafındaki katma değerli noktalar için farkındalık geliştiren ve o noktaları birleştirip, ortak sürdürülebilir değerler yaratan kişiler başarılı olabiliyor. 


TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDE, 
TEMASTA OLDUĞUMUZ, İŞİNİN EHLİ 
USTALAR, KONSEPT GELİŞTİRMEK 
ANLAMINDA BİZİMLE BERABER 
ÇALIŞAN RESTORATÖRLERLE 


SIFIRDAN GELİŞTİRMEK ÜZERE, 
SEKTÖRDE YENİ YATIRIMLARLA 
ALAKALI STRATEJİLER 
BENİMSİYORUZ. 


Senenin üçte birinde yurt içi ve yurt dışında seyahatlerim oluyor. 
Çok sıkı Blackberry kullanıcısıyım. Blackberry size asistansız, gerçek zamanlı, her şeyinizi takip edebilme ve her işinizi tertip edebilme şansını veriyor. Benim geçtiğimiz 15 yılda böyle bir tecrübem oldu; seyahatlerde internetin çalışmadığı ortamda, yeni konular, yeni follow - uplar, takipler eklenmeden kendinizle baş başa kalıp, mevcut işlerin planlarını gözden geçirip not alabilmenin faydasını çok görüyorum. Çok fazla detayı bir arada takip etmek zorunluluğumuz var, dolayısıyla bazı önemli hususlar, bazı önemli ilişki yönetim detayları aradan kaçabiliyor. Bu anlamda değerli meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma her zaman hem toplantılarda hem de toparlama anlamında notlar almalarını tavsiye ederim. 
Aslında, bireysel bir kurumsal hafızanız oluyor. Sonraki dönemlerde de referans noktanız oluyor. Not almak konusu hayati öneme sahip. 


İki hafta önce Coca Cola CEO'su, İngiltere'de mezun olduğum Cass Business School üst dönem mezunlarımızdan Muhtar Kent Beyefendi ile beraberdim. Olaylara ve durumlara getirdiği, çok basit ve nokta atışı analizlerle her zaman ülkemizde ve dünyada 


takdiri sonuna kadar hak etmiş bir büyüğümüzdür. İş dünyası ve sosyal hayatta ilişkilerin yönetim biçimine çok yerinde yaklaşmıştı: “Hayatınızda hangi kademe olursa olsun, 'merhaba' dediğiniz, herhangi bir sebepten ötürü konuştuğunuz herkese, sanki yarın tekrar bir araya gelecekmiş gibi saygı ve can kulağı ile yaklaşın 

ve bu sizin beşeri sermayenizi yönetirken başlıca anahtarınız olsun” demişti. Bu da benim her zaman öncelik verdiğim ve hassas olduğum, saygı merkezli hinterland oluşturma çabamla başrolü oynayan bir kriter. Muhtar Bey'den de böyle bir konunun kendi iç dünyamdaki teyidini almak beni mutlu eden bir anı olmuştur. 
Kendi iş hayatımı sanırım şu kelimelerle özetlemem doğru 

olur: Azim, kararlı biçimde takipçilik, sahadaki gelişmeler ve trendlere birinci kaynaklardan gözlemlemek suretiyle erişip, katma değerli yönetici ve yatırımcı ortaklık yapılarıyla, sıfırdan başarı hikayelerine ortak olabilmek ve etik dostane değerlerle sürdürülebilir, kalıcı ilişki ağları yaratmak. 


BUGÜN YAKLAŞIK 12 İŞ KOLUNDA 


FAALİYET GÖSTERİYORUZ. 


İş yoğunluğunuzdan arta kalan zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için neler yapıyorsunuz ? 

Genelde sabah çok erken işe başlayıp, gece de uykumun arasına, aile yaşantımın arasına kadar giren bir iştempom var. Burada, iş temposu ve stresinden arındırıcı, en hızlı ve kesin çözüm olarak, çocuklarımı gördüğüm, kucakladığım anı söyleyebilirim. Bir anda bütün kimyanızın, ruh halinizin pozitif yönde değiştiği, mükemmel çözüm olarak çocuk ve aile yaşantısını birinci sıraya koyabilirim. 
Belli periyotlarda çok yakın çocukluk arkadaşlarımla hobi faaliyetlerim, kağıt oyunları, spor müsabakaları izlemek, eşimle beraber hem arkadaşlarımla hem de çift arkadaşlarımızla kısa süreli seyahatlere çıkmak gibi iş hayatının temposundan bir nebze de olsun arınmak üzere yaptığımız faaliyetleri dile getirebilirim. 


Geleceğe yönelik projelerinizden bahsedelim... 

Bugün yaklaşık 12 iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Aslında kendimizi 
360 derecelik bir ağırlama sanatları ve servis sektörü girişimcilik 
inisiyatifi olarak tanımlıyoruz. Lucis Girişim şirketimizde 3 yaşına girmek üzere olan, arkasında 27 senelik otelcilik ve yeme-içme operasyonları tecrübesi bulunan ve bundan sonra ilgilendiğimiz ve üzerinde çalıştığımız iş fikirleri, yeni girişimler mevcut işlerimizi tamamlıyor. Mevcut işlerimize farklı çarpanlar, farklı sürdürülebilir katma değerler sağlayan nitelikte işler olmasına özen gösteriyoruz. 
Size özetini geçtiğim otelcilikte, catering'e, F&B servisine yine ana 

iş kolumuzla bağlantılı ağırlama sanatları ve akademi danışmanlık servislerinin açılması ve devamında eş zamanlı olarak, yine entegre tesis yönetimi hizmetleri şirketimiz Soluto ile faaliyet göstermemiz ve yine mesleki yeterlilik belgelendirme konusunu, mesleki yeterlilik standardizasyon konusunu olmazsa olmaz görmemiz kaydıyla girmiş olduğumuz diğer belgelendirme hizmetleri şirketimiz gibi; bu sene sonunda yine nitelikli işletmecilik ofis binalarına bir otelcilik penceresinden hizmet getirecek olmamız gibi, birbirini tamamlayan, birbiriyle konuşan, birbirinden çapraz faydalar sağlayan bu tür tamamlayıcı start-up fikirlerine açığız. Kendimiz de takipteyiz. 
Birbirimize neler yapabiliriz, diye bakıyoruz, araştırıyoruz ve olmazsa olmaz kriterimiz olarak doğru konu, doğru yönetici, 

doğru ortak ve doğru katma değerli yatırımcı ortak prensibinden hareket ediyoruz. Bu bağlamda da 360 derecelik ağırlama sanatları ve hizmet sektörü müteşebbisi kimliğimizi de devam ettirme planındayız. 
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25 Yıllık 
Lezzet Yolculuğu 


ATIF EMENİ 


1992 yılında kardeşleriyle birlikte Beykoz Restoran'ı hizmete açarak 
Başkent'i lezzetli tatlarla buluşturan Atıf Emeni bu renkli serüveni bizlerle paylaşıyor... 


izi kısaca tanıyıp mesleki yolculuğunuzu dinleyebilir miyiz? 
1956 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde Savcılı Meryem 
Kaşı köyünde doğdum. Çalışma hayatına ise 1968 yılında Ankara'ya gelerek başladım. Sektörün her noktasında görev aldıktan sonra 1992 yılında kardeşlerim Hüdai Emeni, Namık Kemal Emeni, 
Recep Yıldırımer ile beraber şirketimizi kurarak Hoşdere Caddesi 212 
numaradaki Beykoz İşkembecisi ile ticari hayatımıza başladık. 


Sizin için başarı ne demek? 
Bizim için başarı öncelikle işini iyi yapmaktan, sonra da çok çalışmaktan 


geçer. Başarmanın başkaca bir alternatifi yoktur. 


Gelecekte kendinizi ve fırmanızı nasıl bir tabloda görmek istersiniz? 
Gelecekte, firmamızın bugünkü saygınlığını ve bilinirliğini aşağıya çekmeden, kalite ve standartlarımızı en yüksek seviyeye taşıyarak, sahip olduğumuz konumu daha da yükseklere çıkarmış olarak görmeyi hedefliyoruz. 


İş yaşamında “vizyon” ve “amaç” belirlemek neden önemli? 
İçinde bulunduğumuz hizmet sektöründe yeniliklere açık olmak, günün gereksinimlerini yerine getirmek için vizyonunuzun geniş ve açık tutmak 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gerekmektedir. Amacımız misafirlerimize en iyi hizmet ve kaliteyi en uygun koşullarda sağlayarak misafirlerimizin güvenini ve saygısını kaybetmeden ilerlemektir. 


İş yaşamındaki öncelikleriniz ve ilkeleriniz neler? 
Önceliğimiz, işimize olan saygımız, müşterilerimizin bize olan güveni ve memnuniyetidir. 


Yeni projeleriniz var mı? 

Alternatif yemek kültürlerine yönelik yeni düşüncelerimizi günün koşullarına göre şube sayılarımızı çoğaltarak, hayata geçirme planımız var. 


Sizce gelecek ne de hangi sektörde? 
Teknolojiye, tarım ve hayvancılığa yatırım yapmak ülkemiz açısından çok önemli. Çünkü gelecek bu alanlarda... 


Sosyal medya ile ilgili çalışmalarınız var mı? MAG PR hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? 

Sosyal medya, günümüzde göz ardı edilemeyecek konularından biri. 
Şirketler için olmazsa olmaz bir tanıtım kolu haline gelmiştir. Biz de aktif olarak sosyal medya kanallarını kullanmaktayız. MAG ile uzun yıllardan beri suren ticari bağımızdan çok memnunuz. 


Kendi şirketinizde olmazsa olmaz dediğiniz kurallar neler? İşinizi daha da büyütmek için geliştirdiğiniz size özel yöntemler var mı? 
Beykoz olarak ilk kuralımız, kendimizin yemeyeceği bir yemeği, misafirlerimize ve çalışanlarımıza sunmamaktır. Bu yüzden tüm ürünlerimiz birinci kalite alınarak A sınıfı elemanlarla birinci kalitede işlenerek hijyen koşullarına dikkat edilerek servise sunulmaktadır. 


İş hayatına yeni atılmış genç girişimciler ilk etapta nasıl bir yol izlemeliler? Tavsiyeleriniz neler? 

Genç girişimcilere öncelikli tavsiyem, severek yapacakları işi seçmeleridir. 
Yapılan iş her ne olursa olsun, ilkeli olunmalı ve dürüstlükten ödün verilmeden vizyonuna emin adımlarla ilerlenmelidir. 


Günün stresini ve yorgunluğunu nasıl atıyorsunuz? 
Ailemle beraber huzurlu bir evde olmak, günün tüm stresini ve yorgunluğunu unutturur. 


Seyahat etmeyi seviyor musunuz? 
Seyahat etmek, hayatımın vazgeçilmezleri arasındadır. Fırsat buldukça yurt içi ve yurt dışındaki farklı kültürleri yerinde tanımayı severim. 


GÜN KİMSESİZ ÇOCUKLAR 
VAKFV'NIN ÇALIŞMALARINDA 


AKTİF OLARAK YER ALMAKTAYIM. 


Hobileriniz neler? Vazgeçemediğiniz alışkanlıklarınız var mı? 
Hobim de en büyük alışkanlığım ve tutkum da işim... 


Katı prensipleriniz var mı? Asla ve asla dedikleriniz... 
Doğruluk ve adalet asla vazgeçemeyeceğim kavramlardır. 


Hayranlık duyduğunuz, takdir ettiğiniz isimler... 
Rahmi Koç, Şener Şen, Türkan Şoray ve Tarkan 


En büyük idealiniz nedir? 
İşimizi kardeşlerimle beraber, birlik ve beraberlik içinde en yüksek noktaya taşımak! 


Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyor musunuz? 
Restoranlarımızdan artan yemekleri sokak hayvanlarına ulaştıran dernek ve gönüllülere yardım etmekteyiz. 


Sizce bu yılın yatırımı ne olmalı? 
Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına bakarak, hayvancılık ve tarım alanına yatırım yapmak ilerisi için iyi bir kazanım olarak görülmektedir. 


Rekabet sizce ne ifade ediyor? 
Kaliteyi yakalamak için olamazsa olmaz bir etkeni ifade etmektedir. 


Üye olduğunuz dernek ve vakıflar var mı? 
Hali hazırda GÜN Kimsesiz Çocuklar Vakfı'nın çalışmalarında aktif olarak yer almaktayım. 


Yurt dışına açılma gibi bir planınız var mı? 
Orta vadeli büyüme planlarımız arasında, kültürü ve damak tadımıza en yakın olan Yunanistan'a açılma planımız var. 


Yöneticilik vasfı sonradan mı edinilir, yoksa bu bir yetenek midir sizce? 

Her ne kadar kişiden kişiye değişse de yöneticilik iç güdüsü, kişiye Allah tarafından verilmiş bir meziyettir. 


Küçük yaşlarda, bugün bulunduğunuz noktanın hayalini kurmuş muydunuz? 

Her çocuğun mutlaka hayalleri vardır... Ben şu anda bulunduğum 

ve yaşadığım hayattan çok mutluyum, hayallerimin birçoğunu gerçekleştirmiş oldum. 


Türkiye'yi Avrupa'da temsil edebilecek en başarılı sektör sizce hangisi? 

Kendi sektörüm diye söylemiyorum ama Türk mutfağı, hem Avrupa hem de daha büyük düşünmek gerekirse tüm dünyada bizi temsil edecek olan en güçlü sektördür. 


Kariyerinizde dönüm noktası ne oldu? 
Kardeşlerimle birlikte ilk iş fırsatını gördüğümüz ve risk alarak kurduğumuz şirketimiz bizim dönüm noktamızdır. 


İş hayatındaki en büyük korkunuz nedir? 
Büyük emeklerle yarattığımız markamızın, ufak bir hatadan dolayı itibar kaybetmesi en büyük korkumdur. 
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Sağlık Güzeldir 


ıradan bir gün sizin için nasıl geçer? 

Sabahları altı çeyrek civarı kalkarım. Daima, yaklaşık yedi dakika süren sabah yoga esneme egzersizleri yaparım. Yedi dakika olmasının bir nedeni var, çünkü kendinize hayatınızın sabahları yedi dakika ayıramayacak kadar kontrol dışında olduğunu kabul ettirmeniz zordur. Bu yedi dakikalık esneme hareketlerini bitirince genelde işe gidene kadar kahvaltı etmem, fakat yine kahvaltı ettiğim saat de çok erken olur. İnsanlara kahvaltı etmelerini telkin ediyorum, kalkar kalkmaz ilk yaptığınız iş olması önemli değil fakat sabahın geri kalanında yemek yeme alışkanlığınızı dengelemeniz için uyanmanızı takip eden ilk saatin içerisinde yapmanız gerekir. Özellikle çok lifli, yüksek proteinli besinler kahvaltının amacını gerçekleştirir. Katı olduğum diğer bir konu ise dakik olmaya çalışmak. Eğer geç kalmışsanız kontrolden çıkarsınız ve kontrol odağını korumak bence olabildiğince sağlıklı yaşam sürmemizin en önemli noktalarındandır. Sabah 6'ya kadar 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Amerika'nın en prestijli dergilerine kapak olan, 
Times dergisinin seçtiği en etkili 100 isim arasına girmeyi başaran, açılış programlarında Beyaz 
Saray'ın First LadYy'sini ağırlayan ve Amerikan medyasının en güçlü kadın figürlerinden olan Oprah Winfrey'in 
“ailemden gibi” 
diyerek bahsettiği, tüm dünyada başarılarıyla parmak ısırtan Türk cerrahlarından birisi 
Dr. Mehmet Öz ile sağlıklı yaşam üzerine yaptığımız keyifli röportaj sizleri başbaşa bırakıyoruz... 


yaklaşık yedi buçuk saat uyku alabilmek için gece 10:30 civarı yatağa girerek günü bitiririm. 


Türkiye'deki en büyük sağlık sorunları nelerdir? 

Türkiye'de kadınlar için en büyük üç sağlık sorunu; kilo alımı, hareketsizlik ve stres... Tam tahıllı gıdaları tüketmek kilo kaybına yardımcı olacaktır. Stresle baş etmenin en iyi yollarından birisi de, kendinize, oturup düşüncelerinizi toplamak için gereken 5 dakika süreyi ayırmaya değer olduğunuzu fark etmenizdir. 


Erkekler için en büyük üç sağlık sorunu ise; sigara kullanımı, hareketsizlik ve hipertansiyon. Sigarayı yalnız başınıza bırakamıyorsanız, ilaç desteği alabilirsiniz. İlaçlar 96 5 şansı 9 50'ye kadar çıkartır. Kesme şeker, makarna ve ekmek gibi beyaz gıdaları hayatınızdan çıkarmak kilo kaybını hızlandırır. Egzersiz gibi stres 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yönetimi araçları da otomatik olarak hipertansiyonu azaltacaktır. 


Neden en çok işe yarayanın Akdeniz (sebzeler) mutfağı olduğunu düşünüyorsunuz? 

Akdeniz diyetinin sağlık uzmanları tarafından önerilen birçok yönü var. 
Hatta düşük doymuş yağ oranı, yüksek sağlıklı yağ oranı, taze meyve 

ve sebzelerin önemi sebebiyle birçok kişi için en sağlıklı diyetlerden 

biri olduğunu düşünüyorum. Eğer diğer ülkelerin de benimseyeceği bir diyet seçecek olsam evde yetişmiş, doğal besinlere olan odağı ile İtalyan mutfağını seçerdim. Fazlaca işlenmiş besinleri yemek yerine birçok çeşit taze meyve, sebze ve basitçe pişirilmiş yağsız etler ile balıklar tercih edilir. 
Zeytinyağı, fazladan sağlıklı yağ ve konsantre besinler katar. Bu basit fakat oldukça lezzetli yaklaşım bizi doğal yollara geri döndürür ve özgün yemeklerin sunduğu mükemmel lezzetleri tatmamızı sağlar. 


Akdeniz ülkeleri gibi bazı ülkelerin insanlarının capcanlı ve parıldayan cilde sahip olmalarının sebebi bu mu? 

İşte çok eski bir güzellik sırrı... Cevap o insanların, taze meyve, sebze ve sağlıklı yağ içeren gıdalarla beslenmelerinde gizli. Sizin de aynı ışıltıya sahip olabilmeniz için size önerebileceğim bazı cilt dostu yiyecekler: 


Cildinizin kurumasını engellemek için biyotin içeren avokado, yumurta, baklagilleri ve kuruyemişleri tüketin. 

Kırışıklıklarla savaşan Omega 3 ve antioksidanlar için somon balığı tüketin. 

Güneşin zararlarına karşı koruyan polifenol içeren yeşil çay için. 
Antioksidanlarla dolup taşan narı mutlaka tüketin. Nar, kolajen üretimini harekete geçirir. 


Daha genç ve sağlıklı bir cilt için bu mucize yiyecekleri tüketin ve genel sağlığınıza dikkat edin, çünkü sağlık güzeldir. 


Müzik terapisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Müzik binlerce yıl tıpta kullanıldı. Antik Yunan filozofları müziğin beden ve ruh için iyileştirici etkisi olduğuna inanırlardı. Şarkı söyleme ve ilahiler Amerikalı yerlilerin iyileştirme seremonilerinin binlerce yıl parçası olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda ruhsal hastalıklar genelde müzikle tedavi edilirdi. Müzik terapisine daha resmi bir yaklaşım, II. Dünya Savaşı sonrasında araştırmacıların müziğin duygusal olarak rahatsız gazilerde olumlu etkiler yarattığını gözlemlemeleriyle başladı. Günümüzde, müzik terapisinin yüksek kan basıncını, depresyonu ve uykusuzluğu azaltmaya yardımcı olduğuna dair kanıtlar mevcut. Alzheimer hastalarında müzik terapisinin anksiyeteyi ve saldırganlığı ciddi oranda azalttığı gözlemlenmiştir. Müzik terapisinin kanser gibi hastalıkları doğrudan çözeceğine dair bir iddia bulunmasa da tıbbi uzmanlar müziğin belirli semptomları azaltıp iyileşmeye, fiziksel hareketi geliştirmeye 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3-4 bardak içebilirsiniz. 


ı 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ve hastanın hayatının genel hayat kalitesini zenginleştirmeye yardım ettiğine inanıyor. 


Peki ya siz ne tarz müzik dinliyorsunuz? 

Kişisel olarak ben ruh halimi yükseltmek ve rahatlamak için klasik müzik dinlemeyi seviyorum. Bazen ameliyathanede de müzik açıyorum. 
Ameliyathanelerde müziğin etkisini araştıran birkaç çalışma, müziğin genel olarak cerrahın performansına pozitif katkı sağladığı sonucuna varmıştır. 


Türk insanlarının yeme alışkanlıklarının avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

Türk mutfağı hakkında en sevdiğim şey, kullanılan baharatlar. Baharatlar; ek tuz ya da yağ gerektirmeden yemeğin tadını geliştirebilmenin harika bir yolu. Ayrıca yemeklerin yapıldığı sağlıklı sebze çeşitlerini de çok seviyorum; mesela domates, yapraklı yeşillikler ve sarımsak gibi. Bunlar düşük kalorili, dolgu lif oranı yüksek ve hastalıklarla mücadele eden antioksidanlarla doludur. 


Türk mutfağının sağlık açısından beni en çok tedirgin eden kısmı ise, çok fazla kırmızı et tüketimi. Kırmızı et; kuzu ve sığır eti gibi yüksek ölçüde, kalp rahatsızlıkları ve belirli kanser tipleri riskini artırabilecek doygun yağ içerir. Neyse ki, çoğu geleneksel olan Türk tariflerinin birçoğunda kırmızı eti, yağsız tavuk göğüs eti ile değiştirebilirsiniz. 

PROF. DR. MEHMET ÖZ'DEN GENÇLİK İKSİRİ 

Malzemeler 

2 kase taze ıspanak (İyice yıkanmış ve çiğ olarak) 

ıtutam maydanoz 

2 adet salatalık 

3 taze kereviz sapı 

Yarım çorba kaşığı taze kabuğu soyulmuş zencefil kökü 

İki adet elma 

Itutam tarçın 

Yarım limonun suyu 


Hazırlanışı 
Tüm malzemeleri rondodan geçirerek sularını çıkardıktan sonra günde 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Röportaj:Betül Dogruak 


MENE rörorras, 


Türkiye'nin En Sevilen 
Beyaz Eşya Markası 


O 9rCElik 


MEHMET TÜFEKÇİ 


Arçelik bu yıl da Türkiye'nin en sevilen beyaz eşya markası seçildi. 
10 yıldır üst üste bu unvanı taşıyan tek marka konumunda olan Arçelik'in 
Türkiye'nin en sevilen markası seçilmesinin sebeplerini Arçelik Pazarlama A.Ş. Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi'den dinliyoruz... 
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rçelik, MediaCat dergisi ve IPSOS araştırma 
şirketinin yaptığı Lovemark araştırmasında, 10 
yıl üst üste Türkiye'nin en çok sevilen markası seçilmenin haklı gururunu yaşıyor. Türkiye'ye 
“İlk”leri ve “En”leri getiren Arçelik, işini tutku ve bağlılıkla yaptığı 62 yıllık bir yolculukla tüketicinin kalbinde taht kurdu. 


Arçelik geride bıraktığı 62 yılda ülkemize birçok ilki, pek çok yeniliği yaşattı. Bu topraklardan doğan bir şirket ve marka olarak, tüketicilerimizle duygusal bağlara sahibiz. Türkiye'nin en sevilen markası olmamızı sağlayan en önemli unsurların başında, tüketicilerimizle kurduğumuz kıymetli bağ ve sağladığımız güven geliyor. 


Arçelik markamızla, en yeni teknolojiyi, en iyi tasarımlarla harmanlayarak, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmet sunuyoruz. Beyaz eşyadan elektroniğe, klimadan kombiye, küçük ev aletlerinden televizyona kadar her kategoride teknoloji ve tasarımın buluştuğu yenilikçi ürünlerimiz ile müşterilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. 


ARÇELİK MARKAMIZLA, EN YENİ 
TEKNOLOJİYİ, EN İYİ TASARIMLARLA 
HARMANLAYARAK, TÜKETİCİLERİN 
İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÜRÜN VE 
HİZMET SUNUYORUZ. 


Türkiye'nin patent şampiyonu, aynı zamanda dünyanın en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler listesinde ilk 100'e giren ilk ve tek Türk şirketiyiz. Türkiye, Tayvan, Portekiz, İngiltere ve ABD'de olmak üzere 14 Ar-Ge merkezi, 7 ülkedeki 18 üretim tesisi ve 30 bin çalışanı ile tüm dünyaya teknoloji üretiyoruz. 
Ar-Ge'den üretim sürecine, ürün ve mağaza tasarımından pazarlamaya, satış ve servis hizmetlerimize kadar tüm çalışmalarımızda güçlü birikimimizle, yeniliğe ve müşterilerimize duyduğumuz büyük tutku ve bağlılığı yansıtıyoruz. 


TÜRKİYE'NİN PATENT ŞAMPİYONU, 
AYNI ZAMANDA DÜNYANIN EN 
ÇOK ULUSLARARASI PATENT 


BAŞVURUSU YAPAN ŞİRKETLER 
LİSTESİNDE İLK 100'E GİREN İLK 
VE TEK TÜRK ŞİRKETİYİZ. 


Çevreye duyarlı olmaya, su ve enerji verimli ürünler üretmeye son derece önem veriyoruz. Türkiye'de enerji verimliliğinde lideriz. 
Sadece ürünlerde değil, tüm iş süreçlerinde çevreciyiz. 


Daha iyi bir gelecek için tüketicilerimizden aldığımız güçle, her gün şevkle, azimle çalışıyoruz. Türkiye'nin köklü markası olarak, 


hepsi işinde uzman, çalışkan, güvenilir bayi ve servislerimizle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en yaygın bayi - servis ağı ve çağdaş perakendecilik anlayışı ile hizmet kalitemizi en üst noktada tutuyoruz. 


Yapay zeka, akıllı robotlar, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim dünyamızı dönüştürmeye devam ediyor. Biz de Arçelik olarak teknolojideki dönüşümü iş süreçlerimize entegre ederek her zaman bir adım ileride, tüketiciyle ilkleri ve kişiye özel deneyimleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Bunu yaparken tüketicimizle duygusal bağımızı koruyarak, işimizi aşkla yapmaya devam edeceğiz. 


TÜRKİYE'NİN 
EN YAYGIN BAYİ - SERVİS AĞI 
VE ÇAĞDAŞ PERAKENDECİLİK 
ANLAYIŞI İLE HİZMET KALİTEMİZİ 
EN ÜST NOKTADA TUTUYORUZ. 
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Akça Gayrimenkul Proje 
BUtünüyle Yenilendi 


Gerçekleştirdiği projelerle Ankara gayrimenkul sektörünün önemli aktörlerinden biri olan Akça Gayrimenkul, Çankaya Yıldız'daki ofisini baştan aşağı yeniledi. 
Akça Gayrimenkul'ün tasarımı yenilenen ofisinin kapılarından girer girmez kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akça'yı ziyaret ederek, sektöre ve Akça Gayrimenkul'ün yeni yatırımlarına dair sorularımızı yönelttik. 


urat bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Akça Gayrimenkul ve Proje'nin kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz? 
Rahmetli babam Mahmut Akça ile birlikte 1994. Faaliyet alanlarınız nedir? 
yılında Akça Gayrimenkul'ü kurduk. Bugün Akça Gayrimenkul olarak, bugün Ankara'nın bütününde profesyonel Ankara merkezli olmak üzere ülkenin birçok gayrimenkul pazarlama ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
noktasında profesyonel gayrimenkul pazarlama ve danışmanlık hizmeti Güven ve samimiyet üzerine kurduğumuz aile firmamızda ben ve veriyoruz. kardeşlerim Çetin ve Ferhat Akça, 23 yıldır inandığımız değerler doğrultusunda birçok başarıya imza atmış bulunuyoruz. Ağabeyim Aynı zamanda Ankara Sanayici ve İş Adamları Demeği (ASİAD) Başkan Çetin Akça; faaliyet alanlarımızda, kardeşim Ferhat Akça; ticari Yardımcısı, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim mülklerde ve ben; arsa, arazi ve proje geliştirme konularında uzmanız. 
Kurulu Üyesi ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) üyesiyim. Çalışma arkadaşlarımız da kiralık ve satılık konutlarla ilgileniyor. Yoğun 


rekabetin olduğu değerleme ve danışmanlık sektöründe çalışanlarımıza, 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müşterilerimize ve ülkemize katkı sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 


Gayrimenkul danışmanlığı, konut, ticari, arsa alım - satım ve kiralama, gayrimenkul değerleme ve fizibilite, yatırım/proje danışmanlığı, yatırım/ proje oluşturma ve yönetim, kira, satış ve alım analizi, kentsel dönüşüm danışmanlığı konularında faaliyet gösteriyoruz. 


Yeni ofisiniz ne zaman açıldı? 

Yeni ofisimiz Ekim ayının başında Çankaya Yıldız'da açıldı. Sizin aracılığınızla buradan kentsel tasarımcı mimarımız Talha Kös'e bizi iyi anlayıp ortaya bu güzel mekanı çıkardığı için teşekkür etmek istiyorum. 


Ankara ve Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla birlikte Ankara gayrimenkul sektöründe Türkiye'nin neresinde? 

Türkiye, küresel inşaat pazarında giderek yükselen, hatta pazar payı en hızlı artan ülkelerden biri. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu ve yaklaşık 70 milyonluk nüfusuyla Türkiye, güçlü inşaat sektörünü giderek artan ticari üretimiyle bir araya getirerek gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için büyük fırsatlar sunan nadir ülkelerden biri. 


Başkent Ankara ise, önemli gayrimenkul piyasasına sahip illerimizden biri. Özellikle son 15 yıl içinde Ankara'nın çehresini değiştirecek büyük çaplı konut ve ofis projeleri hayata geçirildi. Kentsel dönüşümün daha da ivme kazanacağını ve Ankara'nın çehresinin önümüzdeki yıllarda tamamen değişeceğini düşünüyorum. 


Şu anda Ankara'daki kentsel dönüşüme bakış açınız nasıl? Hemen her yerde yüksek katlı blokların yükseldiğini görüyoruz. Size göre hangi bölgeler gelişim gösteriyor? 

Türkiye ortalamasına kıyasla daha yüksek olan kişi başına düşen gelir rakamları ve kamu sektörünün ağırlığı dolayısıyla sabit gelirli ve iş güvencesi olan nüfusun yoğunlukta olması Ankara konut piyasasındaki potansiyel talebi güçlü kılıyor. 


KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DAHA 
DA İVME KAZANACAĞINI VE 
ANKARA'NIN ÇEHRESİNİN 


ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 
TAMAMEN DEĞİŞECEĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORUM. 


Son yıllarda Ankaralılar'ın şehrin merkezinden uzaklaşma isteği doğrultusunda imarlaşma da şehrin dışına doğru kayıyor. Son 10 yıldır Gölbaşı, Batıkent, Çayyolu, İncek, Ovacık ve Eryaman gibi şehir merkezine uzak bölgelerde kentleşme devam ediyor. Bu bölgelerde hem lüks hem de uygun fıyatlı konutlara ulaşmak mümkün. 


Sektörünüzün zor ve keyifli yanları nelerdir? 

Türkiye'de en büyük sorun; konutta yanlış müşteri kesimi için proje üretilmesinin sonucu olarak arz fazlasının derinleşmesi. Bize göre; stok olmaması için bir projenin üretimi tamamlanana kadar satışının bitirilmiş olması gerekiyor. Bu da stresli fakat bir o kadar keyifli bir durum. 

Aynı zamanda, ekonomik gelişmeler gayrimenkul sektörünün geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Ekonomik iyileşme, TL'nin değerindeki istikrar ile enflasyon ve özellikle faiz oranlarında uluslararası normlara ulaşılması sektördeki gelişmeyi hızlandıracak gibi görünüyor. Sektör hızlı, istikrarlı ve öngörülebilir bir gelişme yaşayacak. 


Sektörde rakipleriniz oldukça fazla. Rekabetler sizi etkiliyor mu? 
Akça Gayrimenkul olarak, Ankara Wings projemizin bir yıl gibi kısa 

bir sürede 80 oranında ofis ve konut satışını gerçekleştirmenin gurur 

ve mutluluğunu yaşamaktayız. Projemize ilgi gösteren tüm kiymetli dostlarımıza, inşaatın yapımına katkı sağlayan tüm ekibe ve bilhassa Akça Gayrimenkul Satış Danışmanlığı ekibimize özverili çalışmalarından ötürü teşekkürü bir borç biliyoruz. Rekabet ise bizim daha çok ve dikkatli çalışmamızı tetikleyen eğlenceli bir unsur. 


Peki, Akça Gayrimenkul'ü sektörün neresinde görüyorsunuz? 

Risk yönetimi ve üstlendiği sorumlulukları yerine getirme becerisi şirketimizin, hem iç hem de uluslararası piyasalarda güvenilir bir iş ortağı olmasını sağlıyor. 


Akça Gayrimenkul, bu doğrultuda hem faaliyet gösterdiği gayrimenkul sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hem de yeni iş alanları yaratarak güçlü bir şekilde büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. 


Son olarak kısa ve uzun vadede hedefleriniz nedir? 

Kısa vadede, İncek'teki Veb Tower ve Ovacık'taki Ova Kule projelerimiz için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Öte yandan; Ankara'da bir yılı 
aşkın süredir ciddi projeler olmadığını gözlemliyoruz, temennimiz 2018 
yılının gayrimenkul sektöründe projeler yılı olması yönünde. 


Akça Gayrimenkul olarak, Ankara'ya yenilikler getirmek için tüm gayretimizle çalışacağız. 2018'de yeni Ankara projelerimizde buluşmak üzere... 
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İş Idunyasının 
Önde Gelenleri 
Goll Tumuvasında 


Üçüncüsü düzenlenen Turkcell 
Platinum Golf Challenge, İstanbul 
Kemer County Golf Rulübü'nde tamamlandı. 


Turkcell Platinum Golf Challenge'a, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu yanı sıra tanınmış işadamları Nihat Özdemir, Cemal Kalyoncu, Erhan Kamışlı, Hakan Çarmıklı, Ahmet Hanif, Erdem Kıramer, Sabri Yiğit W ve Mehmet Ziylan katıldı. Turnuvada ayrıca, Cansen Başaran Symes, v Beyhan Goldman Benardete, Pervin Topbaş, Demet Hanif, Binnur W Egeli, Didem Aras ve Necmiye Yazıcı gibi cemiyet dünyasının önde gelen kadın golfçüleri de mücadele etti. Erkekler C kategorisinde yarışan Nihat Özdemir kendi kategorisinde birinciliği elde etti. Üç gün süren turnuvaya kayıt veren 200'ü aşkın sporcu, “Erkekler A-B-C” ve “Kadınlar A-B” ile “Gençler” olmak üzere altı ayrı kategoride yarıştı. Turkcell Platinum Golf Challenge ödül töreniyle sona erdi. 
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KORHANIKURDOĞLU 


ERHAN;KAMIŞLI; NİHAT ÖZDEMİR, HASANAKÇAKAYALIOĞLU 


MENE nörorras, 


OSTİM OSB 


Ankara'yı Memur Kentinden 
Sanayi Kentine Dönüştüren Yerdir 


Sanayici Nedret Yener sadece iş hayatındaki başarısıyla değil, sivil toplumcu kişiliğiyle de 
Ankara'nın parlayan yıldızlarından biri. 
ORSİAD Başkanı seçildiğinden bu yana derneğin verimliliğini daha da artırmak için canla başla çalışıyor, ekibiyle birlikte sürekli üretiyor. Bitmeyen enerjisi, güçlü duruşu ve naif kişiliği ile Nedret 
Yener, MAG Business'ın konuğu oldu. 


VELİ sAımağgK 


izi tanıyabilir miyiz? hizmet veren fırmamız; otomotiv yan sanayi, asansör kat ve kabin 
1970 Ankara doğumluyum. Ankara Abidin Paşa kapıları imalatı, cnc lazer kesim ve büküm işleri olmak üzere 3 sektöre 
Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümü'nden yönelik faaliyet gösteriyor. Yener-San, otomotiv sektöründe Erkunt 
1987 yılında mezun oldum. İş hayatına aynı yıl Traktör, Hidromek, Yarış Kabin gibi firmalara tedarikçilik yapan 
Turna Reklam Şirketi'nde atıldım ve firmada bir işletme. Asansör kapılarında kendi markamız olan ve faydalı önce tahsilat elemanı, ardından genel koordinatör olarak çalıştım. modelleri alınmış Yener- San kapılarının ülkemizin 7 bölgesinde Söz konusu şirkette 1,5 yıl boyunca gazete, dergi, radyo ve televizyon bayilik satışını gerçekleştiriyoruz. Son olarak lazer kesim ve büküm programları hazırladım, daha sonra muhasebeye olan ilgimden dolayı işlerinde OSTİM'li ve diğer şehirlerimizdeki sanayicilerimize 1,5 yıl muhasebe bürosunda çalıştım. 1990 yılında babamın MKE'den hizmet veriyoruz. Ticari faaliyetlerimin yanı sıra ORSİAD'ın da emekli olması ve “OSTİM'de dükkan açıp kendi işimizi yapalım” kararı yönetimindeyim. OSTİM ve İvedik'teki sanayici ve iş adamlarının çatı alması üzerine, demir doğrama ve çelik konstrüksiyon atölyesi açtık. kuruluşlarından ORSİAD'ın yönetim kurulunda 7 yıl görev aldıktan O tarihten bu yana, yani tam 27 yıldır babam ve kardeşimle birlikte sonra, bir yılı aşkın süredir de başkanlığını yürütüyorum. Evli ve sanayinin içinde ticari faaliyetimizi sürdürüyoruz. Aile şirketimiz iki kız çocuk babasıyım. Seyahat etmeyi, boş zamanlarımda balık Yener-San'da hala 49 kişi çalışıyor. 4 bin metrekare kapalı alanda tutmayı, futbol, voleybol ve masa tenisi oynamayı severim. 
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Başkanı olduğunuz ORSİAD neler yapıyor, kimlere hizmet veriyor? 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 1999 yılında OSTİM'li sanayicilerimiz tarafından kurulmuş, OSTİM ve İvedik OSB'de faaliyet gösteren sanayici, iş adamı ve yönetici pozisyonundaki üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunma hedefiyle çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına getirildim. Bilal Güneş ve Murat Tuncel başkan yardımcısı, Orhan Kaya genel sekreter, Mehmet Duman sayman, Mehmet Ali Işık, Murat Göynük, Yılmaz Toprak 

ve Fatih Murat da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
ORSİAD yönetimi olarak derneğimizin kuruluş misyonuna uygun hareket ederek, birlik ve beraberlik duygusu içinde üyelerimizle yakın diyalog içinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Üyelerimizin firmaları ve sektörleriyle alakalı sorunların tespiti ve çözümü, üretim ve yatırıma dönük teşvik ve desteklerden daha fazla sayıda üyemizin yararlanması, orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi başta olmak üzere özellikle ekonomik yaşama ilişkin konularda üyelerimizin danışmanı, çözüm ortağı olmaya gayret gösteriyoruz. 
Her iki OSB'nin yönetimleriyle iş birliklerimiz, kamudaki bağlantılarımız, yerel yönetimlerle, diğer ekonomi tabanlı sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü diyalogumuz bugüne kadar olduğu 

gibi bundan sonra da sürecektir. Biz her şeyden önce 400 üyemizin birbirlerini ve yaptıkları işi iyi tanımalarını, dostluk ve dayanışmanın yanında ticari iş birliği kurmalarını hedefleyen bir STK'yız. Bu çerçevede özellikle yeni dönemde üyelerimizi bir araya getirecek organizasyonlara daha fazla ağırlık vereceğiz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılmaya, dünyanın neresinde yeni ürün varsa o ürünü sanayicimizle buluşturmaya, bu fuarlarda üyelerimizi yabancı ortaklarıyla buluşturup ticari iş birliği kurmalarına olanak sağlamaya devam edeceğiz. Bu arada sosyal sorumluluk çalışmalarını da çok önemsiyoruz. 


OSTİM ve İvedik ülkemizin en önemli OSB”leri arasında. Biraz da bu iki bölgeden söz eder misiniz? 

Bildiğiniz üzere OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Başkent Ankara'yı memur kentinden sanayi kentine dönüştüren, ülkemizin ve Orta 
Doğu'nun en büyük küçük ve orta boy sanayi üretim alanıdır. 5 
binden fazla işletmenin, 17 ana sektörde on binlerce değişik ürün ürettiği OSTİM, Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından biridir. 
OSTİM'in içinden çıkan işletmelerin bir araya gelmesiyle devasa 


SOSYAL SORUMLULUK 
ÇALIŞMALARINI ÇOK 


ÖNEMSİYORUZ. 


bir üretim merkezine dönüşen İvedik OSB de bugün bünyesindeki 

7 bin 500 civarındaki kuruluşla ülkemiz ekonomisine katma değer 
sağlamakta, istihdama ve sürdürülebilir üretime destek vermektedir. 
OSTİM ve İvedik OSB'lerin üretim, ihracat ve istihdamda aldığı yol, gurur vericidir. 60 binden fazla insanın istihdam edildiği OSTİM 

ve yaklaşık 110 bin kişinin çalıştığı İvedik OSB, adeta istihdam deposudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği'ne de bölgemiz önemli katkıda bulunmuştur. 
Toplam 12 bin 500'den fazla işletmenin üretim yaptığı OSTİM ve İvedik OSB'lerde, mevsimin de etkisiyle çarklar hızlanmış, bunun yanı sıra devlet destekli hibe ve teşvikler sayesinde yatırım, üretim ve istihdamda artış sağlanmıştır. İstihdam seferberliği kapsamında bugüne kadar alınan eleman sayısının 1 milyonu geçmesinde de bu 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teşvik ve desteklerin payı büyük olmuştur. Reel sektör kendisine sağlanan mali destekle borcunu ödemiş, üretim kapasitesini arttırmış, bazıları yeni yatırımlar yapmıştır. 


Üreten kesimin yani üyelerinizin özellikle finansmana erişimi konusunda ORSİAD nasıl bir misyon üstlenmiştir? 

ORSİAD; OSTİM ve İvedik OSB'lerde faaliyet gösteren 400 üyeyi temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur. Üyelerimizin bir bölümü 

48 ülkeye doğrudan veya dolaylı ihracat yaparken, tamamının milli 
ekonomiye katkısı büyüktür. ORSİAD yönetimi olarak ekonomiye can suyu olacak krediler, destek ve teşvikler konusunda sık sık üyelerimizi bilgilendirmeye özen gösterdik. Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve 


ORSİAD; OSTİM VE İVEDİK 
OSB'LERDE FAALİYET GÖSTEREN 


400 ÜYEYİ TEMSİL EDEN BİR SİVİL 
TOPLUM KURULUŞUDUR. 


KOSGEB gibi kurumların yetkilileriyle sanayiciyi bir araya getirerek, sağlanacak destekleri ilk ağızdan duymalarına, kafalarındaki soru işaretlerinin ortadan kalkmasına, mali destek almada izleyecekleri yoldaki engellerin ortadan kaldırılmasına gayret ettik. Özellikle KOSGEB ve Garanti Kredi Fonu (KGF) desteği çok işe yaramış, ödenmeyi bekleyen çeki, kredi borcu olan, bu yüzden ya işçi çıkarmak ya kapısına kilit vurmak zorunda kalacak sayısız KOBİ'nin imdadına yetişmiştir. KOSGEB desteği küçük işletmeleri, KGF, büyük firmaları kurtarmıştır. Bu destekler sayesinde işini büyüten, yeni yatırım yapan, üretimini ve ihracatını artıran, bunları yapabilmek için de yeni personel alan sayısız işletme mevcuttur. ORSİAD olarak üyelerimize yönelik bu bilgilendirmelerimize bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. 


OSTİM OSB'nin başarısının temelinde kümelenme faaliyetlerini görüyoruz. Biraz da bunlardan söz eder misiniz? 

OSTİM bugün yalnızca Türkiye'nin en büyük tedarik merkezi değil, aynı zamanda dünyanın sayılı üretim merkezlerinden de biridir. 
Ülkemizin sanayileşmesinde OSTİM okul gibidir, bünyesinden sayısız işletmeyi çıkarmıştır. Elbette bölgenin bugünlere gelmesinde OSTİM OSB Başkanımız Sayın Orhan Aydın ve ekibinin çok büyük emeği vardır. OSTİM bayrağını en iyi şekilde taşıyan başkanımızın en büyük eserlerinden biri de hiç kuşku yok ki kümelenmelerdir. 
işletmelerimizin uluslararası pazarda elini güçlendirme, rekabet gücünü artırma, verimli ve yenilikçi olabilmelerini sağlama gibi çok stratejik bir öneme haiz olan kümelenmeler halen 6 farklı alanda faaliyetini sürdürmektedir. İş ve inşaat makineleri kümelenmesi, savunma ve havacılık kümelenmesi, medikal sanayi kümelenmesi, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri kümelenmesi, Anadolu raylı ulaşım sistemleri kümelenmesi ve kauçuk teknolojileri kümelenmesinin her biri kendi alanlarında çok başarılı işlere imza atmaktadır. 


Aynı veya benzer iş kollarında faaliyet gösteren üretici fırmalarımızın bir araya gelerek oluşturdukları kümelenmeler, işletmelerin iş 

gücü ve ürün kalitesini, verimliliği ve istihdamı, ihracatlarını ve satışlarını artırmaktadır. İşletmelerin Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmalarına olanak veren kümelenmeler, böylece katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin önünü açmakta, ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren, yeni 

iş ve girişim sayısını artıran kümelenmeler için çok ciddi teşvikler verilmektedir. Örneğin savunma ve havacılık kümelenmesine 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sağlanan teşvikler sayesinde OSTİM, savunma üssü olma yolunda ilerlemektedir. Kümelenmeler bir yandan da bölgemizi yatırımcılar için çekici hale getirebilmektedir. OSTİM zaten çağımızın gereklerine uygun altyapıları, dış tedariğe müsait üstyapı unsurları ile rekabetçi ve yenilikçi projelerin parçası olmayı hedefleyen yatırımcıların ilk tercihidir. 


Teknoparkların bölgedeki işletmelere teknolojik olarak katkısı nelerdir? 

OSTİM Teknopark, 6 üniversitemizin katılımı ile OSTİM'de kurulan ülkemizin ilk tematik teknoparkıdır. Bölgemizde faaliyet gösteren binlerce işletmeye üniversite-sanayi iş birliğiyle teknolojiye 

erişim fırsatı sunacak olan teknoparkta Ar-Ge ofisleri ve üretim atölyelerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan tüm sosyal alanlar yer alacaktır. OSTİM Teknopark; organize sanayi bölgesindeki sanayicilerimizin meslek tecrübelerini, üniversitelerin bilgi birikimi ile harmanlayarak, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesinin hareket merkezi olacaktır. 

Yani hem araştırma hem üretim aynı alanda gerçekleşecektir. 
İnşası devam eden teknoparkın ilk etabının bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu etap tamamlandığında firmalara yer vermeye başlanacaktır. İvedik OSB Başkanımız 

Sayın Hasan Gültekin ve ekibinin üstün gayretleriyle kurulan Teknopark Ankara'nın ise ilk etabı hizmete girmiştir. 2014 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen Teknopark Ankara'da 
savunma sanayi sektöründen 42 firma, medikal sektöründen 18 
firma, yazılım sektöründen 15 firma, elektronik sektöründen 12 
firma, nanoteknoloji sektöründen 3 firma olmak üzere toplam 90 


işletme faaliyetine başlamıştır. Teknopark'ın tamamlanan etabında, üretilebilir uygulama atölyeleri ve akredite test merkezinin yanı sıra tasarım, prototip, sanal gerçeklik, girişimcilik merkezleri, showroom, ortak seminer salonları, üretim ve sosyal donatı alanları bulunmaktadır. 


. OSTİM TEKNOPARK, 
6 ÜNİVERSİTEMİZİN KATILIMI İLE 


OSTİM'DE KURULAN ÜLKEMİZİN 
İLK TEMATİK TEKNOPARKIDIR. 


Kalifiye eleman sıkıntınız var mı? 

Sanayi sektörünün en önemli meselelerinden biri nitelikli eleman sıkıntıdır. Halbu ki güçlü sanayi ve güçlü üretimin temel ihtiyacı yetişmiş iş gücüdür. Ara eleman sıkıntısının giderilmesi noktasında meslek liseleri ve teknik liselerinin mevcut halleriyle yeterli olmadığını görüyoruz. Ticaret ve sanayi kuruluşlarının, kamunun, üniversitelerin, özel sektörün kalifiye eleman yetişmesi konusunda gösterdiği gayret önemli ancak yeterli değildir. Mutlak surette bir konsorsiyum oluşturarak, sanayicinin ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek kalifiye eleman yetiştirilmek üzere eğitim kurumlarından başlayacak şekilde çok köklü değişiklikler yapılmalı, radikal adımlar atılmalıdır. 


Röportaj: Veli Sarıtoprak 


KADIN ALIŞVERİŞ | MARE 


Ciddi Tavırlar 


Deri ile bütünleşen ekose, iş hayatında da yerini alırken stiliniz ciddiyete bürünecek... 
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Organ 


ik Yaşam 


Ve Biodoğaltarım 


ariyer öykünüzü bizimle paylaşır mısınız? 

23 Nisan 1969 Muğla / Milas doğumluyum. ODTÜ Gıda 
Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş yaşamımda sırasıyla Pınar Süt, Coca 
Cola ve Unilever şirketlerinde yönetici olarak 23 yıl çalıştım. Sonrasında kendi işimi yapmak için Biodoğal tarım şirketine ortak oldum. O günden itibarıyla organik tarım yaşamına girmiş oldum. 


“Başarı” nedir sizce? 
Başarı benim için; inanmak ve hedefe ulaşmaktır. 
İş hayatında başarıyı yakalamak için olmazsa olmazlar nelerdir? 


Biodoğaltarım 
Yönetim Kurulu Uyesi 
Nuri Baklacı 


sağlıklı yaşamın yolunun doğal gıdalardan geçtiğini vurguluyor... 


NURİ'BAKLAGI 


Öncelikle ne yapmak istediğini bilmek, sonra işini sevmek ya da sevdiği işi yapmak, kendine hedefler koymak, inanmak ölçmek (istatistik), işini takip etmek, iyi bir takım oluşturmak ve uyum sağlamaktır. 


Sürdürülebilirlik nerede başlar, nasıl devam eder? 
Sürdürebilirlik beyinde başlar kalpte devam eder... Topraktan tüketiciye kadar gider. 


Hedef kitlenizi kimler oluşturuyor? 

Öncelikle çocuk ve bebeklerle başlamıştık organik yaşama, sonrasında çeşitli hastalıkların artması sonucu insanların sağlık ve yaşamlarına dikkat etmeye başlamasıyla yetişkinlere yönelik iş ve ürün biçimimizi geliştirdik. 
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Sağlıklı yaşam ve dikkatli beslenme konusu son zamanlarda ciddi 

bir yükselişte... Bu açıdan baktığımızda ürün yelpazenizi nasıl özetlersiniz? 

Detoks için sebze sularına, katkısız direkt sıkma meyve sularına, bebekler için meyve pürelerine, sporcular için düşük kalorili içeceklere yöneldik. 
Dünya üzerinde üretici konumunda olan uluslararası önemli şirketlere meyve ve sebze suyu, püresi, konsantresi üretimi yapmaktayız. Ayrıca farklı sektörler için de meyve sosları üretimi yapmaktayız. dondurma, pasta ve salatalar için nar sosu üretimi gibi...) 


ORGANİK MEYVE VE SEBZE 
ÜRETİMİ İÇİN EN ÖNEMLİ 
KRİTER ÜRÜN HAMMADDESİNİ 
SAĞLAMAKTIR, BU BİZİM EN 
ÖNEMLİ BAŞARI KRİTERİMİZDİR. 


Elite Organik meyve suları başarısını nelere borçlu? Üretim konusunda en çok üzerinde durduğunuz ve en titiz davrandığınız noktalar neler? 
Organik meyve ve sebze üretimi için en önemli kriter ürün hammaddesini sağlamaktır, bu bizim en önemli başarı kriterimizdir. Tarladan başlayan 

bu serüven ilaçsız ve ağır metalsiz hammadde sağlamak, çiftçiyi bilinçlendirmek, eğitmek ve onun her safhasını kontrol etmektir. Üretim aşmasında da hijyen ve sağlık denetimi ile yüksek standartta kalite uygulamalarını yönetmekteyiz. Üretim sonrasında ürünlerin son tüketiciye ulaşana kadar satış sonrası servis hizmetimiz de profesyonel olarak sağlanmaktadır. 


Yurt dışındaki pazarlarda ne kadar varsınız? 

Bu konuda organik yaşamı hayat felsefesi olarak gören ve onu devam ettiren ülkeler bizim için potansiyeldir. Potansiyel ülkeler olarak Amerika, Kore, Japonya, Fransa, İngiltere öncelik ve ürün satışı yaptığımız ülkelerdir. 
Dünya üzerinde artık bu konuda üretim yapan ve satan, bilinen şirketler içindeyiz. Bu işin sıralaması ciro/karlılık olarak değil sürdürebilir tarım ve hizmet anlamındaki büyüklüktür. 


Türkiye'deki organik tarımı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken yönler neler sizce? 

Her gün insanlardaki sağlık bilincinin artması sebebiyle büyüyen bir pazar bulunmaktadır. Bu sebeple organik tarım plantasyonları artmaktadır. Ancak organik tarım olarak en önemli kriter tarım ilacı, ağır metal birikimleri ve çiftçinin bilinçlendirilmesidir. Bu şartlar mutlak sağlanmalıdır, bu konu hem organik ürün üreten firmalar hem de devletçe her alanda desteklenmeli ve kontrol edilmelidir. Yani bu süreç bir takım oyunudur. Organik tarımdaki önemli kısımlardan biri de verimli bir üretim ve hasat yapılmasıdır. 
Arazilerin doğal şartlarına göre ekim planlaması yapılmalıdır. Ayrıca katma değerli ürün ekimi yapılmalıdır. 


DETOKS İÇİN SEBZE SULARINA, 
KATKISIZ DİREKT SIKMA MEYVE 
SULARINA, BEBEKLER İÇİN 


MEYVE PÜRELERİNE, SPORCULAR 
- İÇİN DÜŞÜK KALORİLİ 
İÇECEKLERE YÖNELDİK. 


Gelecekte kendinizi ve firmanızı görmek istediğiniz yer, durum nedir? Böyle bir tablo tarif eder misiniz? Kendinizi şuan o tablonun neresinde görüyorsunuz? 

Sağlık bilincinin geliştiği ülkelerde markamızı görmemiz ve insanlar bu yöne yöneldiği zaman bize, markamıza ve ürünlerimizin kalitesine inanmasıdır. Ekonomik koşulların da bu konuda pozitif bir katkısı vardır. İnsanların bu ürünleri tüketmesi için ekonomik olarak da güçlü olması gerekmektedir. “Sağlık, bilinç, ekonomi, iyi tarım, çevre ve doğa şartları” diyerek sözlerime son veriyorum. Bize göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ediyorum. 


| 75| 


MAG |EN 


Beytepe'nin 
Yükselen Değeri 


NURETTİN YILMAZ 


nadolu Akaryakıt Grubu olarak biraz faaliyet alanlarınızdan bahseder misiniz? 

Anadolu Akaryakıt olarak 1985 yılında sektöre giriş yaptığımızdan beri akaryakıt sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bu kapsamda Türkiye'nin değişik bölgelerinde 8 akaryakıt istasyonu ile hizmet veriyoruz. Aynı zamanda hem Petrol Ofisi'nin hem de Shell'in taşıt tanıma distribütörlüğünü yürütüyor ve akaryakıt toptancılığı yapıyoruz. 
Bu seneye dair yıllık ciro hedefimiz; 750 milyon ile 800 milyon TL. Taşıt tanımada Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyor, toptancılıkta ise kendi araç filomuz ile Türkiye'nin her yerine ikmal yapabiliyoruz. Akaryakıt sektörünün yanı sıra inşaat alanında da yatırımlarımız mevcut. Konut sektörüne girişimiz 2015 yılının son çeyreğinde MiaVita projesi ile oldu. 


En son sizleri Beytepe'de yükselen MiavVita projesi ile yakından takip ediyoruz. MiavVita projesinden bahseder misiniz? 
MiaVita projesine 2016 yılında başladık ve 2018 Haziran'da da 


Konumu, sosyal donatıları ve daire tipleri ile 
Beytepe'nin fark yaratan 


projesi MiaVita'yı 
Proje Yatırımcısı 
Nurettin 
Yılmaz'dan dinliyoruz... 


projeyi teslim edeceğiz. Ankara'nın en revaçta olan semtlerinden biri olan Beytepe'de hayata geçirdiğimiz projemizde 112 dairemiz 

var. 141, 241, 341 daire tiplerimizin yanı sıra 4,541 seçeneklerimiz ile de bölgede ayrıcalık yaratıyoruz. Sosyal yaşamın gerektirdiği, ev sahiplerimizi rahat ettirecek, projeyi değerli kılacak ve fark yaratacak donatıları da projemize dahil ettik. Sinema, kapalı yüzme havuzu, spor merkezi, cafe, Türk hamamı, sauna, müzik odası, dev ekran playstation odası ve güneşlenme alanlarımız mevcut. Kısacası yaşam alanlarını güzelleştirecek ve renk katacak her türlü olanağa sahibiz. 
Net 3.o5m'lik tavan yüksekliğimiz Ankaralı yatırımcılara sunulmuş önemli özelliklerimizden birisi. Dairelerimizin tamamında rahat 

ve kullanışlı alanlar ve yüksek tavanlar sayesinde ferahlık hakim. 
Ayrıca projemizde kullandığımız kaliteli, ithal ürünler ve yerden ısıtma sistemimiz, kapı ve pencerelerin de tavan yüksekliğine oranlı özel üretim olması bizi diğer projelerden ayırıyor. Aidatlar ise ev sahiplerinin daire metrekarelerine oranlanarak belirlenecek ve bölge rayiçlerinin üzerinde olmayacak. 
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Beytepe'nin gelişimini ve lokasyon olarak yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Beytepe, son dönemde lokasyon olarak ön plana çıktı ve pahalı, 

prestijli projelerin burada inşa edilmeye başlamasıyla Ankara'nın gözde semtlerinden oldu. Tercih noktasında değerlendirdiğimizde ise; Çankaya ve Oran'da yaşayan ancak şehrin karmaşasından kurtulmak, konutunu yenilemek ya da yatırım yapmak isteyen bir müşteri kitlesinin daha 

fazla tercih ettiğini söyleyebiliriz. Beytepe'nin gözde bir semt olmasını 

ise en güncel gelişim alanı olmasına ve kaliteli yapıların yükselmesine bağlayabiliriz. Gelişim trendinin başında olması şu an yatırım için de en uygun yer olduğunun kanıtı. Şu an yatırım yapanların bundan birkaç yıl sonra meyvelerini toplayacağının altını çizmek isterim. Yıllar içerisinde alınacak olan konut, değerini ikiye üçe katlayacaktır. Projemizin en 

önemli özelliklerinden birisi ise MiaVita'nın merkezi lokasyonu. Hemen yakınımızda Atılım, Ufuk, Bilkent, Başkent, Hacettepe gibi önemli üniversiteler bulunuyor. ODTÜ'ye yakınlık da büyük avantajımız. Bunların yanı sıra İncek, Beysukent, Çayyolu ve Ümitköy'ün tam ortasında yer alması, Oran ve Çankaya'ya yakınlığı ve bu merkezlere çok çabuk ulaşılması da fark yaratıyor. 


Bitcoin ile satış yaparak Türkiye'de bir ilke imza attınız... Eleştirildiği kadar yakından da takip edilen bir sistem... Bir de sizden dinleyebilir miyiz? 

Bitcoin'i tercih etmemizdeki en önemli sebep, kendimizin de bitcoin yatırımcısı olmamızdır. Dünyada kullanım alanlarının da çeşitlendiğini gördüğümüz için bu alanda fark yaratmak istedik. Son zamanlarda bitcoin harcamalarını ve yatırımcı portföyünü incelediğimizde ise; dünyada çeşitli merkezlerde bitcoin ile yapılan alışverişlerin hızlandığını hatta eğitim ödemelerinin bile bitcoin ile yapıldığını gözlemledik. Bitcoin, bizim diğer 


kripto paralar içerisinde en çok güvendiğimiz, önemsediğimiz ve her türlü engellemelere söylentilere rağmen yoluna devam eden bir sistem. Bugün piyasadaki durumunu değerlendirdiğimizde de 1 bitcoinin 5.800 dolarlara ulaştığını görüyoruz. Şu anda bu sistem herkesin yakından takip ettiği ve ilgilendiği bir doğrultuda ilerliyor. Bu olumlu özellikleri topladığımızda biz de sanal parası olan insanlara yatırımlarında alternatif olabilmek ve kolaylık sağlayabilmek için, böyle bir yöntemi denedik. Çok pozitif dönüşler aldık. 
Hem Türkiye basını hem de dünya basınında büyük ilgi gördük, oldukça fazla gazete ve internet mecrasında haber olduk. Hatta konut almak için bizlere ulaşanlar bile oldu. Bu talepler doğrultusunda görüşmelerimize devam ediyoruz. Bir öğrencimizden de bu anlamda bir dönüş aldık. 
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı'nın da bitcoin ile ilgili bir açıklaması oldu. “Mutlaka düzenleme yapmamız gerekiyor” diye. Bu da olumlu bir durum. Eleştiren bir kesim var muhakkak, onların aklındaki konu ise sanal paraya dair güvenlik sorunu. Daha erken olduğu düşünülüyor ama bizce öyle değil. Bahsettiğim gibi kripto paralar içinde en güvenli olanı bitcoin. 


Gayrimenkul alarak yatırım yapacak olan vatandaşlarımıza önerileriniz neler olur? 

En dikkat edilmesi gereken noktanın başında lokasyon geliyor. Bu konunun yanı sıra konut alınacak olan fırmanın finansal gücü ve bilinirliği de çok önem taşıyor. Bir de son zamanlarda en fazla öne çıkan konuların başında maketten, reklamdan proje alımı söz konusu. Maketten ya da reklamlardan konut alma yaklaşımı terk edilmeli. Çünkü makette sunulan detaylar ve gerçek proje birbirinden farklı olabiliyor. Alınacak olan proje mutlaka yerinde gidip incelenmeli. Yapının çıktığını ve bittiğini görmek, inşaatı yapan fırmaya güvenmek gerekiyor. 


BİTCOİN'İ TERCİH ETMEMİZDEKİ 
EN ÖNEMLİ SEBEP, KENDİMİZİN 


DE BİTCOİN YATIRIMCISI 
OLMAMIZDIR. 


Önümüzde kısa vadede yapmayı planladığınız başka projeleriniz var mı? Geride bıraktığımız 2017 yılını nasıl değerlendirirsiniz? 

2017 sadece inşaat sektörü için değil aslında bütün sektörler için bir ara 
dönemdi. 2016 yılından kalan bu sıkıntı ne yazık ki 2017 yılına biraz da 

olsa yansıdı. Sadece inşaat değil hiçbir sektörün tam anlamıyla beklenen verimliliğe ulaşmadığını görüyoruz. 2017 kıpırdamanın olduğu bir sezondu. 
Bu kıpırdanmanın devem edeceği ve gelişimin daha da iyi olacağı kanaatindeyim. 2018 yılının da en az 2017 yılı gibi geçmesini umut ediyoruz. 
İnşaat sektörü stratejik bir sektör. Çok fazla yan sektörü etkileyebiliyor. Tabii bu yansımaların olumlu olabilmesi için de KDV, stopaj düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve yüzde 3'ün altına taşınması gerekir. 
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nusret&magmedya.com.tr 


Geçen sayımızda "bir centilmen nasıl giyinmeli?" konusuna değinen yazarımız Nusret Cömert, bu kez estetiğin iş yaşamındaki yeri ve önemini vurguluyor... 


utlu aylar. Geçen sayımızda “bir centilmen nasıl giyinmeli?” konusunu işlemiştim. Oldukça yoğun olumlu geri bildirim aldım. Pek çok okurum bu yazıyı okuduktan sonra bir erkeğin giyim kuşamı konusunda farkındalıklarının arttığını, yazıyı okumadan önce fark etmedikleri giyim hatalarını fark eder hale geldiklerini ve aslında pek çok erkeğin yanlış giyiniyor olduklarını gözlemlemeye başladıklarını dile getirdiler. 


Öyle ki; yazının sayfa düzeni hazırlandığı sırada ben Karayipler'deydim ve hatasız, giyim kurallarına uygun görseller bulmak konusunda ekip oldukça 


“g (Estetiğin İş 
© Hayatında ve İş 
Yerinde Önemi 


zorlandı, her birinde giyim hataları vardı ve nihayetinde benim o an örnek olarak otel lobisinde çekip gönderdiğim resmim kullanılmak durumunda kalındı. Aslında bu pek yadırganacak bir durum değil, şıklık detaylarda gizli, estetik de öyle... 


Bu sayımızdaki köşe yazımda günümüzde oldukça moda olan ve gündemde oldukça yoğun yer alan bir konuya değineceğim: Estetiğin iş hayatında 

ve işyerinde önemi. Geçmişte kişiler hayatları boyunca estetik özellikleri 

ile birlikte yaşamak zorundaydı. Ayrıca yaşlarının ve yerçekiminin 

zamana bağlı etkilerine yapacak pek bir şeyleri yoktu. Plastik cerrahinin uygulanması ve uygulanmasının yaygınlaşması ile bu durum değişmeye başladı, ancak bu uygulamaların hem o zaman çok pahalı olması hem de 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toplumda yadırganıyor olması sebebiyle uygulaması sanat çevreleri ve sosyo ekonomik durumu yüksek çevrelerle sınırlı kaldı. 


dal ye 


b 


İ 


Burun ve göğüs ameliyatlarının yaygınlaşması ile bana göre bu çember bir nebze kırıldı. Sonraki gelişme -ki bana göre en önemlisi- ameliyatsız estetik dalgası oldu. Ameliyatsız göz kapağı torbalarının alınması, botoks, dolgu, ip ve benzeri işlemler insanların çok daha bakımlı ve zinde görünmelerini sağladı. İyi görünmenin sadece şık ve pahalı giysi ve aksesuarlardan ibaret olmadığının fark edilmesini sağladı. Elbette spor, yoga gibi doğal yöntemler yerini ve önemini korudu ve bana göre içerdikleri bedensel ve zihinsel sağlık terapisi nedeniyle de korumaya devam edecek. 


Cilt, diş ve tırnaklara uygulanan günlük bakımlar da oldukça önemlidir. 
Aslında insanların bakımı beş duyunun ilk üçünü hedef alır; görme, dokunma ve ve koklama. Kozmetik sektörü bakım ürünleriyle bu üçünü hedeflerken estetik işlemler ilkinde radikal değişiklikler gerçekleştirir. 


İş hayatında insanların zekaları, geliştirdikleri çözümler, yaratıcılıkları ve ortaya koydukları fark kadar nasıl göründükleri, fikirlerini nasıl ifade ettikleri yani nasıl konuştukları ve ne kadar bakımlı oldukları da başarılarında büyük önem taşır. “İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, konuşmalarıyla uğurlanırlar” derdi yedek subay okulundaki bölük komutanımız. İlki; giyim kuşam, bakım ve estetiği, ikincisi ise; iletişim 


İŞ YERİNDE ESTETİK 
DENİLDİĞİNDE BENCE EN 
ÖNEMLİSİ TEMEL BAKIMDIR. 
EN AZINDAN, SABAH DUŞ, DİŞ 


VE CİLT BAKIMI, DEODORANT 
KULLANIMI, TEMİZ VE ÜTÜLÜ 
GİYİNME, BOYALI AYAKKABILAR 
OLMAZSA OLMAZDIR. 


becerisi, fikirler ve genel kültürü ifade ederdi bana göre. İş yerinde estetik denildiğinde bence en önemlisi temel bakımdır. En azından, sabah duş, diş ve cilt bakımı, deodorant kullanımı, temiz ve ütülü giyinme, boyalı ayakkabılar olmazsa olmazdır. Aksi takdirde başarıyı unutmak gerekir. 
Sonrasında imkanların elverdiği oranda bakım ve estetik kişinin iyi görünmesini ve kendini iyi hissetmesini sağlar. Bu ise hem birlikte çalışılan 


kişiler hem de üçüncü şahıslar nezdinde özgüvenin artmasını sağlar. 


Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu estetiği dikkatli yapmaktır. 
Bir dönem aynı fabrikadan çıkmış abartılı burunlar ve göğüsler vardı. 
Çok dikkat çekici olmasına rağmen karşıdakilerde pek olumlu izlenim uyandırmazlardı. 


ESTETİK MÜDAHALELER 
YERİNDE, DOZUNDA, DOĞRU 
VE SAĞLIKLI UYGULAMALARLA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ SÜRECE 


TEMEL BAKIMIN TAMAMLAYICISIDIR 
VE İŞ HAYATINDA BAŞARININ 
ÖNEMLİ BİR FAKTÖRÜDÜR. 


Çok erken yaşlarımda bir söz duymuştum: “Tıraşın öyle olacak ki berberden çıktığında berberden çıktığın belli olmayacak”. Plastik cerrahi uygulanacaksa gerçekten de aşırılıklar, hatalar düzeltilecek ama öyle abartısız olacak ki estetik ameliyatı uygulandığı belli olmayacak. Benzer şekilde botoks, dolgu gibi uygulamalar da doğal olmalı. Yüz ifadelerinin ve gülümsemenin yok edildiği, dudakların yüze monte edilmiş gibi durduğu işlemlerden kaçınmak bence zorunluluktur. Bir de kliniğinizin kullandığı dolgu ve diğer malzemelere dikkat etmeniz gerekir. Ucuz olması, her zaman en iyi çözüm değildir, en azından uygulama ömrü gibi faktörler çok önemlidir. 


pm 


O halde önerilerimi şöyle özetleyeceğim: 
İş hayatında temiz, bakımlı ve iyi görünmek her zaman olmazsa olmazlar arasındadır. 


Giyim kuşam, saç, tırnak, diş, aksesuarlar, görünümün önemli bir kısmını sağlıyor. Ancak zarftan daha önemlisi mazruf anlayışıyla kişinin bakımını, gerek kişisel bakım, gerekse spor, yoga gibi aktivitelerle sağlaması önemlidir. 


Estetik de artık yaygın uygulamasıyla hayatımıza girmiş, toplum da bunu gerek kadın, gerekse erkekler için büyük ölçüde normal kabul etmiştir. 
Estetik müdahaleler yerinde, dozunda, doğru ve sağlıklı uygulamalarla gerçekleştirildiği sürece temel bakımın tamamlayıcısıdır ve iş hayatında başarının önemli bir faktörüdür. 
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Yetenekleri Keşfetme 
Yolculuğu 


Türkiye genelinde, satış, pazarlama ve iletişim alanlarında başarılı eğitimler veren ve organize eden Özlem Küçük 
Akademi'nin kurucusu ve aynı zamanda eğitmeni olan Özlem Küçük ile eğitim ve akademi hakkında konuştuk. 


ÖZLEM KÜGÜUK 


ncelikle sizi daha yakından tanıyabilir miyiz, yolculuk oldu yaşam. Geçtiğimiz yıl ikinci üniversite olarak fotoğrafçılık kimdir Özlem Küçük? bölümünü bitirdim. Hayatı objektifin ardından görmeyi ve anları en doğal İnsanın kendisini tanıması en değerli öğreti iken hali ile kaydetmeyi öğrendim zevkle. Bu yıl da, mezun olduğum okulda, kendini anlatabilmesi bir o kadar zordur. Hayatı bir Ankara Üniversitesi'nde, mezuniyetimden tam 20 yıl sonra İnsan İlişkileri yaşam okulu olarak gören, mutluluğu bakış açısına bağlı bir akıl işi olarak Bölümünde yüksek lisans yapmaya karar verdim. 
tanımlayan, yaşantısının merkezine sevgiyi koyan, yaşamını bir farkındalık okuluna dönüştürmeye çalışan biri Özlem Küçük. Aynı zamanda, Kaan'ın Ne güzel tanımladınız kendinizi... Eğitime bu kadar gönül veren biri annesi, onuncu yılını geride bırakan bir eş, hayatla ilgili birikimlerini olarak, eğitmenliği meslek olarak seçmeniz elbette tesadüf değil, doğal paylaşmak ve birilerinin hayatına katkı sağlamak için eğitimi meslek olarak bir sonuç... 
seçen bir eğitmen, öğrenmeye doymayan, sürekli okuyan bir öğrenci... Haklısınız. Kendime en yakın bulduğum mesleği yapıyorum. Çünkü benim Küçük yaşlarımdan itibaren eğitim ve kitaplar ile dolu dolu geçen bir yolum öğrenmek ve paylaşmak oldu her zaman. Bilgi ancak paylaşıldığında 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değer kazanıyor. İnsanların hayatına dokunmaktan, iş ve özel yaşamlarında mutluluk ve başarıya vesile olmaktan büyük bir kazanç yok benim için. 
Eğitimlerimin ardından katılımcıların değerlendirmelerine baktığımda aldığım mutluluğun değerini hiçbir şeyle kıyaslayamam. Kendimi en doğru ifade eden mesleğimin benim yaşam yolum olmasına şükrediyorum. 


Ne mutlu size. “İnsan sevdiği işi yaparsa hiç çalışmamış sayılır” diyor bir Çin atasözü. Tam olarak sizi anlatıyor. 
Haklısınız. Bu yüzden çok şanslıyım. 


Eğitmenlik öncesi iş yaşamınızdan biraz bahseder misiniz? Sanırım satış sektöründe uzun yıllar bulundunuz... 

Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından, uzmanlık alanımla ilgili ilk mesleki tercihim, iletişimin öncelikli olduğu ve aktif bir çalışma hayatı gerektiren ilaç sektörü oldu. Profesyonel anlamda satış ve pazarlama dünyasında ilk kariyerim 1997 yılında, Hollanda asıllı ilaç fırması Organon ile başladı. Devam eden 12 yıl boyunca ABD merkezli Eli Lilly Company ve farklı uluslararası ilaç firmalarında yönetim ve 

satış departmanlarında görev aldım. Satış ve iletişimi, farklı şehirlerde bulunmayı, sürekli yeni insanlar ile tanışmayı, alanımla ilgili çok değerli şirket içi ve özel eğitimler alarak, uygulama sürecini çok sevdim. 


O halde satış ve iletişim alanlarında mesleki kariyeriniz ilaç sektörü ile başladı diyebiliriz. Peki farklı sektörler de oldu mu? Halen gayrimenkul sektöründe eğitimler verdiğinizi biliyoruz. 

İletişim alanında ilk deneyimim aslında üniversite yıllarımda yaptığım radyo programları kadar eskiye dayanır. Yıl 1993; Türkiye'de bugünkü iletişim araçlarının, sosyal medya ve blogların hiçbirinin bulunmadığı yıllar. Ankara'da yerel kanallarda “Özlem'in Tiyatrosu” adlı radyo programı yapıyordum. İletişimde hikaye anlatmanın önemini ve kelimelerin 

algı yönetimindeki gücünü, görsel olmayan iletişimin etkisini yirmili yaşlarımdan itibaren öğrendim. Şimdi “telefonla iletişim” konusunu anlatırken çok faydası oluyor radyo geçmişimin. Kimseyi görmeden konuşmanın, telefonda insanların duygularına dokunmanın sihirli dünyasını tanıyorum çünkü. Gerçekte benim eğitimlerim geçmişten gelen bilgilerin paylaşımı aslında. Çinliler yaşlı insanları bilgi kütüphanesi olarak görürler. Çünkü, yaşadıklarımız ve kendi bakış açılarımızla öğrendiklerimiz bizi inşa ediyor. Biz de bunları paylaşarak hayatı... Öğrendiklerimizin 


EN BAŞARILI İLETİŞİM, İLETİŞİME 
BİR BÜTÜN OLARAK HAKİM 


OLMAKLA MÜMKÜN. 


birikimi hayata bakış açımızı şekillendiriyor. İlgi alanlarımdan biri de moda sektörü oldu; hayata estetik bakış açısı kazandıran, algı yönetiminin önemi 


ve etkisini çok erken yaşlarda öğrenmeme vesile olan harika bir deneyimdi. 


Moda sektöründeki deneyiminizden biraz bahseder misiniz? 
2000'lerin başında Değerli modacı ve eğitmen Elif Jülide Dereboy'un moda okulundan mezun oldum ve birkaç yıl boyunca özel çalışmalar, tasarımlar ve yöneticilik yaptım. Elif Jülide ile tanışmak, değerli bilgilerini öğrenmek, imaj ve algı konusunda bakış açımı temelden etkilemiştir. 


Satış dünyasından eğitim alanına geçişiniz nasıl oldu? 

Bir an geliyor, insan hayatında dönüm noktasında olduğunu hissediyor. 
Her şeyi aynı anda yapabilmeye zamanımız ve şartlarımız elvermediği için de seçim yapmamız gerekiyor. Uzun yıllar boyu öğrendiklerimi paylaşmak ihtiyacı, bir süre satış alanında bulunduğum gayrimenkul sektöründe tespit ettiğim eğitim ihtiyacı ve satış sektöründe farklı bir alan olan gayrimenkul alanında ilaç sektöründeki deneyim ve satışa yönelik edindiğim bilgi birikimini kullanarak değer katma ve fayda sağlamak düşüncesi ile eğitim 


şirketi kurma kararı aldım. More Akademi'yi kurarak başladı eğitim yolculuğum. Türkiye genelinde sektörel uzmanlık eğitimleri verdim 

ve düzenledim. Değerli eğitmenler ile çalıştık, güzel işler yaptık. Yakın gelecekte çok güzel sürprizlerim var More Akademi ile ilgili. Satışa farklı bir konsept iledönme planlarımı zamanı geldiğinde büyük zevkle paylaşıyor olacağım. Ancak şimdi yepyeni oluşum olan Özlem Küçük Akademi ile devam ediyor çalışmalarım. Çok özel eğitimler ve projeler ile hayatlara değer katmak üzere devam edecek eğitim yolculuğum. Sürekli yenilenerek ve gelişerek elbette.... Satış, pazarlama, algı yönetimi uçsuz bucaksız deniz gibi; yüzdükçe, derine daldıkça anlıyor insan büyüklüğünü... Ve çok büyük keyif alıyor. Çünkü temelinde insan ve insana katkı sağlamak var. 


EĞİTİM, İNSANIN İÇİNDEKİ EN | 
MÜKEMMELE ULAŞMA VE KENDİ 


YETENEKLERİNİ KEŞFETME 
YOLCULUĞUDUR. 


İletişime olan ilgi ve merak özellikle son zamanlarda giderek artmakta ve bu alanda uzmanlaşmak ihtiyacı içinde insanlar. Öyle değil mi? 

Çok haklısınız. İletişim günümüzde sadece iş dünyasının değil, aynı zamanda gündelik hayatta da önemi anlaşılan bir konu. Görsel olan ve olmayan, yazılı, sözlü pek çok farklı alanı var iletişimin. Uzmanlar iletişimde farklı alanların etki dereceleri ile ilgili çalışmalar yapıyor elbette. En başarılı iletişim, iletişime bir bütün olarak hakim olmakla mümkün. Bu nedenle eğitimlerimde konuları bölmeden, tek ders süresince olabildiğince bütünlük koruyan sunumlar hazırlarım, iletişimi bir bütün olarak vermeye çalışırım. Ayrıca insanın en önemli iletişiminin kendisiyle olan iletişim olduğu ve kendimizle doğru iletişimin hayatımızdaki yerinin çok önemli olduğu çok mühim bir konu benim için. Başarılı iletişimin kendimizle başlayan bölümü, bilinçli tercihlerimiz ve ikna sanatının beyinle ilgili detaylarını anlatmak ve bu konuda farkındalık yaratmak, nöromarketing kavramı mutlaka yer alır tüm eğitimlerimde. 


Bize biraz da akademide verilen eğitimlerden bahseder misiniz? 
Sadece gayrimenkul alanında mı eğitimler veriyorsunuz? 
Akademide tüm sektörlere yönelik bireysel ve kurumsal satış, iletişim, pazarlama eğitimleri veriliyor. Ağırlıklı olarak gayrimenkul sektörüne yönelik eğitimler bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektöründe, hizmet ve kalite beklentisi çok yükseldi. Bu alanda çalışan herkesin başarılı olabilmesi için, konusuna hakim, bilgili, yetenekli ve donanımlı olması gerekiyor. Gayrimenkul danışmanlarının mesleki teknik bilgilere sahip olması kadar, satış, pazarlama ve iletişim alanlarında da uzmanlık kazanması ihtiyacı ve dolayısı ile bu alanlarda eğitimlere talep giderek artıyor. Profesyoneller her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de fark yaratıyor. 


Akademide verdiğim eğitimlerden biri olan gayrimenkulde marka olma eğitimim, profesyonel danışmanlık kavramına farklı bir bakış açısı ve 

yol haritası niteliği taşıyan çok talep edilen eğitimlerimden. Ayrıca Türkiye'nin ilk kurumsal gayrimenkul markası olan TURYAP Akademi için özel olarak hazırladığım Gayrimenkul Danışmanlığı Temel Eğitimleri ve Realty World Genel merkez eğitimlerim Türkiye genelinde düzenleniyor. 
Ayrıca farklı kurumsal franchise ofislerinde gayrimenkulde temel ve 

ileri seviye danışmanlık, iletişim ve temel satış teknikleri eğitimleri vermekteyim. 


Günümüz gayrimenkul sektöründe çok önemli bir yere sahip olan konut proje satış ofislerine özel olarak hazırladığım eğitimler de sektörde ilki yaratan ve projelere özel hazırladığım en özel eğitimlerimden. 
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Satış sektöründe farklı alanlarda çalışmış ve satış eğitimleri vermekte olan biri olarak, satışı nasıl tanımlarsınız? 

Benim için satış bir sanattır, ikna ustalığıdır, iletişim becerisidir. Satış bir ürünü satmak değil, gerçekte bir yaşam tarzı, hayat başarısının kabul edilme prensiplerinin tamamıdır. 
Satış alanında başarılı olanlar, iletişimin hayatımızda bu kadar değerli olduğu dünyada, açık ara önde mutluluk ve başarı formülüne sahip olurlar. Kendini kabul ettirme ve fikirlerini benimsetme, hayatın içinde kabul edilme, hayatın kontrolünü elinde tutma sanatıdır. Dünyanın en çok kazanan girişimcilerinden ev hanımlarına kadar ikna ve kazanımlar üzerinde satışın yerini sanırım saatlerce anlatabilirim. 


Neden sonsuzluk, neden mavi? 

Mavi güvenin rengi. İş dünyasında uzun soluklu kurumsallığın ve başarının da rengi aynı zamanda. Gökyüzü, deniz ve elbette sonsuzluk algısı var mavide. Bu yüzden More Akademi ve mor rengimden sonra hiç tereddütsüz maviyi seçtim. 
Neden sonsuzluk sorunuza gelince... Hayat sürekliliği olan bir serüven, sürekli deneyimliyor, öğreniyoruz. Hayatın bizlere dağıtılmış roller olduğunu düşündüğümüz süreç, zamanla yerini en az yaşadıklarımız kadar, yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkilerin de önemli ve etkili olduğu inancı ile farklı anlam kazandı günümüzde. Yaşamlarımızda imkanlarımız ile sınırlı olmanın ötesine geçebilir ve hayallerimize harika köprüler inşa edebiliriz istersek. Elbette nereye gittiğimizi bilirsek... 


“Nereye gittiğini bilen kişiye evren çekilip yol verir, yol vermekle de kalmaz ardından yürür” Çocukluk yıllarımda yaptığım radyo programlarımda en çok kullandığım ve en sevdiğim sözdü. Hala da çok severim. 


“Nereye gittiğini bilmiyorsan, nereden gittiğinin önemi yoktur” diyor, Alice Harikalar diyarındaki kahraman. Öyle ya, hayatın değişkenliği içinde sürekli değişmeyen yaşamlar için, hayatımızı yönlendirdiğimiz temel hedeflerimiz ve hayallerimiz olmalı... 


“Hayat sonsuz bilgi kaynağı. Ne kadarına sahip olabilir isek, 

o kadarı ile hayatımızı inşa ediyoruz.” Ve hayallerimizin ötesinde yaşamlar sürmemiz, en başta kendi içimizdeki mükemmeli keşfetmek ve kendi içimizde sahip olduğumuz yeteneklerimizi açığa çıkarmakla mümkün. Hayatın sonsuz bilgi kaynakları içinde kendimize en uygun olanları bulmak ve kullanmak bizi hayallerimizin ötesinde yaşamlara taşıyacaktır. 


“Hepimizin içinde dışarı çıkmayı bekleyen bir olağanüstülük vardır” diyor, Jean Houston. Daha büyük yaşamlar, farkındalığımızı ve bilgimizi artırmakla mümkün. Sonsuzluğun hikayesi işte tam olarak burada, kişinin kendi sınırlarının ötesini hayal etmesi ve bu sınırları geçmeye karar vermesi 

ile başlıyor. İnanç, emek ve disiplinin bilgi ile birleştiğinde, yaşamlar sınır tanımıyor. Kısacası, rahat alanların dışına çıkmaya cesareti olanları, sınırlarını kendilerinin çizecekleri başarılar bekliyor. 


Hayattan daha fazlasını isteyenler için pek çok şeyin mümkün olduğu düşüncesinden yola çıkarak, yolumuzun kesiştiği hayatlarda, bir nevi farkındalık okulu olmak amacı ile kuruldu Özlem Küçük Akademi. Ve hayatım elverdikçe bu yolda yürümeye çoğalarak devam etmek dileğim... 


Sınırlarını kendinizin çizeceği, mutlu yaşamlar dilerim. 


infodozlemkucuk.com.tr www.ozlemkucuk.com.tr 
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Erken Rezervasyon 
Algısı Türkiye'de 
Oturmuş Vaziyette 


izi tanıyabilir miyiz? 

Turizm işletme eğitimi aldıktan sonra kendi sektörümde iş hayatına başladım. Aslında ben otelcilik kökenliyim. Ankara Hilton Otel'de başladığım aktif çalışma hayatımı, acente kolu üzerinde kendi isteğimle yönlendirdim. Hedeflerimi uygulamak adına otelcilik sektöründe profesyonel çalışan olarak devam edersem, strateji hatası yapacağımı düşündüm. Daha sonraki yıllarda, Sabancı Holding, Şekerbank grubu gibi bazı grup şirketlerinde, turizm yatırımları alanında yöneticilik yaptım. 2000 yılı Nisan ayında bir sabah kendi şirketimi kurmaya karar verdim ve hızlı bir şekilde harekete geçip, bir ay içinde kendi işimin başına geçtim. İş hayatında cesaret ve istek çok önemli. İstek ve hırs arasında ise ince bir çizgi var. Cesaretli ve istekli olup, hırslarınızı da yönetebiliyorsanız hedefe ulaşmanız çok zor değil. Sanırım kendi düzenimde iş hayatında var olmak, kendi işimi kurmak adına kodlanmışım. Çok iyi gruplarda, çok iyi 


ya — 
(48 VELİ SARITOPRAK, PINAR PEKBA 


Sosyal, sıkı bir sivil toplumcu ve başarılı bir iş kadını olan 
Pınar Pekbaş, 
MAG Business'ın konuğu oldu. 


Pekbaş, turizm sektörüne dair açıklamalarda bulunarak, en çok tercih edilen seyahat programlarını da anlattı. 


—- 


sayılabilecek şartlarda çalışmama rağmen ben hiç maaşını alıp sadece işini yapan bir çalışan olmadım. Her ay kendime bağlı departmanda hiç üstüme vazife olmamasına rağmen gelir-gider tablosu çıkartır, o ayın durumu 

iç açıcı değilse, personelimi motive eder, pazarlamaya ağırlık verirdim. 

O kadar çok çalışır ve o kadar çok seyahat ederdim ki; bazı sabahlar uyandığımda hangi şehirde olduğumu kavramam birkaç dakikamı alırdı. 
İşin aslı kendi şirketimi kurduktan sonra bu eforu göstermedim. Daha rahat bir çalışma hayatım var, kendime ve özel hayatıma daha fazla vakit ayırıyorum. Daha dingin, daha huzurlu bir hayat içindeyim. 


Şirketiniz hakkında bilgi verir misiniz? 

Effect Turizm markamla 17 yıllık A grubu bir seyahat acentesi yönetiyorum. 
İş hayatına yönelik butik işler son yıllarda odaklandığımız alan. VIP heyet organizasyonları, kongre, seminer, konferans hizmetleri, iç hat - dış hat uçak bileti satışı, yurt içi - yurt dışı otel rezervasyonları, yurt içi - yurt dışı 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tatil organizasyonları ana faaliyetlerimiz arasında. Bunların içinde en aktif olan departmanımız tatil departmanımız. 16 senedir Türkiye'nin sayılı tur operatörlerinden Jolly Tur'un Çankaya bölge acenteliğini yapıyoruz. 


Bir de danışmanlık şirketiniz var sanırım... 

Evet, Kon-Sem Kongre Danışmanlık markamla, devam eden şirketimi 

de Effect Turizm ile eş zamanlı kurdum. Danışmanlık konusunda turizm çerçevesini yıllardır aşmamıştık. Son yıllarda bu konuda vizyonumuzu biraz daha genişlettik. AB projeleri kapsamında onaylanmış olan projelere anahtar teslim alt hizmet sunuyoruz. Sağlık turizmi son üç yıldır aktif olarak şirketimde operasyonu süren bir alan. Pilot ülke seçimimiz olan Azerbaycan'dan Türkiye'ye A plus hasta getiriyoruz. Sağlık turizmi yapan birçok şirket var ama biz bu alanda da zor olanı seçtik. VIP hasta getiriyoruz ve memnuniyet odaklı, titiz bir hizmet anlayışımız var. ”VIP Hasta” tabiri belki enteresan bir tabir ama sadece Ankara - İstanbul odaklı özel hastane zincirlerinde hizmet almak isteyen ve bağlantılı turizm hizmetlerinde VIP kategoride hizmet almak isteyen hasta grubuna servis sağladığımız için bu tabiri kullanıyorum. Bunun yanında özellikle otel yatırımı yapmak isteyen müşterilerimize sunduğumuz “turizm yatırımları” ile ilgili hizmet yelpazemiz, danışmanlık şirketimizin ana faaliyetleri arasında. 


Hangi STK'larda görevlisiniz? 

İlk mesleki örgütüm TÜRSAB'da görev aldım. Başaran Ulusoy kadrosunda 
12 yıl bulundum. Türkiye Sağlık Vakfı- Yönetim Kurulu Üyeliği - Proje 
direktörlüğü yaptım. İş dünyasında da; TÜSİAV Yönetim Kurulu Üyeliği başta olmak üzere, ANGİKAD, GGYD, TOBB Girişimci Kadın Kurulu, bulunduğum STK'lar içerisinde. Bir de büyük bir zevkle ve biraz da sosyal tutkuyla yönetim kurulu üyeliğini sürdürdüğüm 1905 AGS Ankara Galatasaraylı İş Adamları ve Yöneticiler Derneği var. Galatasaray Spor Kulübü kongre üyeliğim ile derneğimize, daha da fazla katkı sağlamayı hedefliyorum. 


Biraz da turizm sektöründen konuşalım... Erken rezervasyon mantığı Türkiye'de benimsendi mi? 

Evet, erken rezervasyon algısı artık Türkiye'de oturmuş vaziyette. 

Gün geçtikçe de bu algı büyüyor. 2016 yılında erken rezervasyondan faydalanacak turizm tüketicisi sayısı 4.2 milyon kişiydi ve geçtiğimiz seneyi 


ERKEN REZERVASYONDA YURT 
İÇİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN 


YERLER; BELEK, KEMER, SİDE, 
ALANYA, BODRUM, MARMARİS VE 
ÇEŞME. 


artışla kapattık. 2017 senesi sonuna kadar beklenen rakam 5 milyon kişi. 
TÜRSAB yönetimi olarak büyük emek vererek oluşturduğumuz “Erken Rezervasyon Devrimi” artık meyvelerini vermeye başladı ve her yıl artış skalası ile yoluna devam ediyor. 


Erken rezervasyonda yurt içi ve yurt dışında tatilde en çok tercih edilen yerler neresi? 

Erken rezervasyonda yurt içinde en çok tercih edilen yerler; Belek, Kemer, Side, Alanya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme. Daha önceki yıllarda yurt dışında tatil yapmak bir lükstü ama böyle bir durum yok. En ekonomik şekilde tur operatörleri tarafından hazırlanan paket turlarla artık yurt dışında tatil yapmak bir rüya değil. Kredi kartlarına taksit imkanları ve kur sabitlemelerle tamamen tüketiciye yönelik avantajlar söz konusu. Yurt dışında en çok tercih edilen destinasyonlar Avrupa turları (Fransa-İtalya-İspanya-Hollanda ağırlıklı), Orta Avrupa, Balkan, Benelüx ve Endülüs. Ayrıca son 


İRöronra, İRMENE 


yıllarda trendi yükselen Cruise Turları da en çok tercih edilen programlar arasında. 


Erken rezervasyonla tatil satın alan tüketici program iptallerinde ne gibi mağduriyetler yaşıyor? 

Turizm sektöründe artık “İptal Sigortası” diye bir teminat var. Tüketici tur bedelinin çok küçük bir miktarına karşılık gelecek bir ödeme ile poliçesini satın alabiliyor. Satın alınmış bir programda tüketici herhangi bir aksilikle karşılaştığı anda 72 saat öncesine kadar poliçesini devreye sokarsa, ödediği parayı geri alabiliyor. 


İnternet üzerinden yapılan tatil satışlarında tüketicinin riski nedir? 
1618 numaralı “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu”na 
göre TÜRSAB lisanslı olmayan hiçbir şirketin tatil ürünü, uçak bileti 

gibi turizm ürünleri satma yetkisi yoktur. Tüketicilere bu konuda 

dikkatli olmalarını önemle belirtmek isterim. Aksi takdirde herhangi bir mağduriyette haklarını arama konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. 
İnternet artık devrin vizyonu... Elbette hayatımızı bu kadar kolaylaştırdığı için kullanacağız ama tatil tüketicilerinin TÜRSAB lisanslı acenteleri internet sitelerinden alış-veriş yaptıklarından mutlaka emin olmaları gerekiyor. 


TURİZM SEKTÖRÜNDE ARTIK “İPTAL 


SİGORTASI” DİYE BİR TEMİNAT VAR. 


Erken rezervasyonda indirim oranları ortalama nedir? 

Turizm tüketicileri erken rezervasyonla satın aldıkları tatili ortalama 
9045 - 9610 arası indirimlerle satın alıyorlar. Elbette satın aldıkları erken 
rezervasyon devresi de önemli... Ne kadar erken satın alırsanız, o kadar yüksek indirimden faydalanıyorsunuz. 


Türkiye için turizm alanında nasıl bir değerlendirme yapılabilir? 
Türkiye'nin döviz gelirlerinin 6 21'i turizmden sağlanıyor. Bütçe açığının ortalama 96 40'ı turizm gelirleriyle kapatılıyor. Ülkemiz gerek doğal turizm kaynakları, gerekse otelcilik alanındaki profesyonel hizmet anlayışı ile turizm adına bir cennet. Bizim yapmamız gereken elimizdeki değerlerin farkında olarak, doğru stratejilerle diğer turizm destinasyonu ülkeler arasında en ön sıralarda yerimizi almak. Fakat maalesef 2015 yılı verileri ile 2016 yılı verileri ve henüz tamamlanmamış olan 2017 verilerini kıyasladığımızda 2015 - 2017 yılları arasında turizm gelirlerinde © 30 bir düşüş söz konusu. Ülkemiz 2016 yılında toplam 31 milyon turist ağırladı. 
Bu kadar lokomotif görevindeki bir sektörün en yakın zamanda refaha kavuşmasını diliyorum. 


Peki iş dünyasındaki kadınlarla ilgili sivil toplum oluşumları içindeyken, kadınların iş hayatındaki yeri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Kadınların iş hayatına yakıştığını ve başarılı olduğunu düşünüyorum. 
Aslında birçok kişi gibi kadınların iş hayatında sürekli dezavantajlarla karşılaştığı fikrine katılmıyorum. Kadın istihdamı yeterli mi? Hayır... Kadın girişimci sayısı yeterli mi? Hayır... Ama bunlar işin realitesi olmakla birlikte, tablo o kadar da kötü değil. Öncelikle kadınların iş yaşamına daha fazla katılması gerekiyor. Devletin kadınlara özellikle de girişimci kadınlara desteği yok sayılamaz. Girişimci olan kadınlar birçok seminer ve sertifika programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. Birçok kurumun mikro kredilerinden faydalanabilirler. Kısacası; birçok imkan varken sürekli dezavantajlı olduğumuzu ve sürekli zorluklarla savaştığımızı söylememiz işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değil. Kadınlar her daim aktif iş hayatında, hatta hayatın tam da ortasında olmalı... 


| 85| 


Röportaj: Veli Sarıtoprak 


00 ..9 
Erkekler Medeni 


AhsenDemirci 
Güzellik Salonu 


“Bakımlı olmak kadınlar kadar ER içinde önemli. İlk intiba dış görünüşle başlıyor. Kişiler ilk bir iki saniye de tanıştığı kişi ile ilgili fikir ediniyor. ” nh | «a 


Kendine güven ve iş dünyasında baş geçiyor. i 
Bakımlı erkekler güzellik salonlarında ne tür hizmetler ar Saç Dökülmesine karşın dermaroller uygulamaları 


El, ayak ve tırnak bakımı: Kışın olumsuz etkisi olarak meydana gelen ellerde ve ayaklarda oluşan kuruma ve buna bağlı çeşitli hasarlar nemlendirici bazlı bakım ile önlenebilmektedir. Günümüzde erkeklerde düzenli manikür ve pedikür uygulamasını yaptırmayı tercih etmektedir. 


Ayak detoksu: Masabaşında yoğun çalışan ve seyahat etmek zorunda olan kişiler için ayak detoksu ile vücut ödemi azaltılmaktadır. Vücuttan sigara ve alkolün zararlı etkileri detox ile azaltılabilir. 


Kaş dizaynı: Kıl tekniği ile erkeklerde kaş dirme ve kaş simetrisi sağlamak mümkündür. 


Zayıflama: 30 dakikalık işlemler sonucunda göbek hedef alınarak iki beden bölgesel incelme sağlanı 


evresi ve sırt bölgesinde oluşmuş olan yağlar a çalışılır. 


Epilasyon: Erkek cildinde sırt, gögüs, ense, kulal epilasyon uygulamaları kendine güveni artırır. 


urun bölgelerinde istenmeyen tüylere yönelik 


Erkeklerde ayrıca cilt bakımı uygulamalarına gereksinimdir. 


vardır. özellikle siyah nokta temizliği 


Agua Clean Cilt Temizliği Uygulaması nedir? 


tadır. Acısız ve ağrısız olan bu uygulamada amaç ciltteki siyah nokt ve yağın temizlenmesidir. 
Uygulama, içeriğindeki özel vitaminler ile cildin neme doymasını ' ince çizgilerin açılması sağlar. 
Erkeklerin burun çevresi daha yağlı ve siyah nokta ile doludur. Düzenli cilt pakımlarıyla cilt temizlenir, gözenekler kapanır. 


Her seansı 30 dakika süren Agua Clean Cilt Temizliği Uygulaması aylık > haftalık olarak yapılmak- 


DMAE mucizesi ile erkekler neden tanışmalı? 


-ş 


Her erkek sağlıklı bir cilde sahip olmayı arzu eder. DMAE mucizesi bu amaca hizmet etmektedir. 
E İ nümkündür. Antiaging uygulamalarımız çleştirme, göz kapağı düşüklüğü, göz 
Idi sıkılaştırma amacına yönelik uygu- 


olan Hydradermie, Bifolar radyofrekans ve Exiliss, altı torbaları, ince çizgiler, yüz kontur hattının sark lamalardır. 


Osmanağa lari 2494-2. Sk. Ümitköy 


hdemirci.com.ir mum 


© 


SAĞLIK-GÜZELLİK İNME 


Hakan Çınar 


KİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çınar'dan güzellik tanımını ve sporun hayatındaki yerini öğrendik... Unlü iş adamının samimi cevaplarını sizler için bir araya getirdik... 


üzellik nedir sizin için? 
Sevgi ile bakan bir gözün gördüğü her şeydir. 


Ruh ve beden güzelliği için sırlarınız, olmazsa olmazlarınız nelerdir? 

Özel bir sırrı olduğunu sanmıyorum, insanın doğasından gelen bir şey bu. 


Ruh güzelliği deyince aklınıza ne geliyor? 

İlk bakışta değil ama ilk konuşmada ortaya çıkan ve asıl olan bir özellik Cilt sağlığınız için hangi markaların hangi ürünlerini kullanıyorsunuz? 
Belli yaştan sonra hiçbir markanın faydası olacağını sanmıyorum, en azından bende olmuyor. 


Peki saçlarınız için? 
Bu konuya hiç girmeyelim. 


Sporun hayatınızdaki yeri nedir? 

Çocukluğumdan beri hep spor yaptım ama iş hayatı bunu engelliyor, şimdi tenis oynamaya çalışıyor ve durmadan sakatlanıyorum ama yazın rüzgar sörfü, kışın kayak ve snowboard halen yapabiliyorum ve çok mutluyum. 


Kişisel gelişim ile ilgileniyor musunuz? Bu konuda okuduğunuz kitaplar veya katıldığınız programlar var mı? 

Tabii ki, çok kitap okudum ancak programlara inanmıyorum. İnsan 

kendisini geliştirmeye çalışırken toplumu da geliştirdiğini bilmeli ve bunu devam ettirmeli diye düşünüyorum 


Türkiye'de ve dünyada en güzel bulduğunuz isimler... 
Gediz ve Emir 
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Selahattin Dönmez selahattin©magmedya.com.tr 


alışırken iş stresi ve yoğunluk yüzünden yemek yemeye vakit bulamıyorum” dediğinizi duyar gibiyim. “Masa başı işim var bu nedenle kilo alıyorum”, “En çok acıktığım öğün öğle ile akşam yemeği arası olduğu için kendimi tutamıyorum” gibi düşünceler de en büyük sorunlar... Birçok araştırma sağlıklı besin seçimi yapılmadığında iş yapma kapasitesinde azalma, sinirlilik, uyuklama, yorgunluk ve depresyon gibi iş yaşamını olumsuz etkileyen sorunların oluşabildiğini rapor etmektedir. 


Araştırmalara baktığımda çalışan birçok kişide temel beslenme sorununun 3 ana konuda olduğunu görüyorum: 
İlk olarak öğle yemeğini iş yoğunluğu nedeniyle atlayanların oranı tahmin ettiğimizden fazla. 
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vi Ofiste Pratik Besin 
Seçim Kılavuzu 


Sinir sistemi, stres yönetimi ve vücudun enerji metabolizmasında önemli görevleri olan bu vitaminleri zinde bir iş hayatı için eksik tüketmemek adına ofiste doyum sağlayan, besin öğelerinden yüksek ancak kalorisi düşük besinleri tercih etmenin sırlarını sizlerle 
MAG Business'ta paylaşmak istiyorum. 


İkincisi ise işe geç kalmamak için kahvaltıyı atlamak. 

Son olarak, en önemli nokta olarak da ikindi ara öğününde masada ya da çekmecede ne varsa onu yemeyi seçmek. Bu ara öğünde de tercih edilen yiyeceklere baktığımızda enerji, yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin ön plana çıktığını söylemek oldukça kolay. 


Bazı şirketlerde yapılan beslenme durumu değerlendirme araştırmalarına baktığımızda çalışmalar; çalışanların işte kaldıkları vakitler içerisinde seçtikleri yiyeceklere bağlı olarak Bı, B2, B6, kalsiyum, magnezyum ve demir yönünden yetersiz beslendiklerini bildirmektedir. 


Güne Süt ve Bal İle Enerjik Başlayın 

Çalışma saatlerinize göre öğünlerinizi iyi planlayın. Kahvaltınızı evde ya da iş yerinde yapabilirsiniz. Kahvaltıda taze meyve, yumurta ya da peynir ve tam taneli tahıl içeren ekmeklerden birini yiyebilirsiniz. Ancak bal 


İRöronra, MENE 


ve süt karışımını mutlaka her iş günü düzenli olarak kullanın. Bal içinde bulunan glikoz, beyin için en kolay ve sağlıklı enerji kaynağıdır. Balda bulunan enzimler, antioksidanlar ise bağışıklık sistemi güçlendiricidir. 1 su bardağı süte doğallığı ve saflığından laboratuvar analizleri sonucu emin 


olduğunuz ballardan 2 tatlı kaşığı ekleyin. Kalsiyumdan zengin kahvaltı, bağırsaklardan yağ asitlerini bağlayarak dışkı ile atımını kolaylaştırmakta ve kilo kontrolünde de size destek sağlamaktadır. Kahvaltı ile öğle yemeği arasında mesafe çok uzun olmadığı için kahvaltı porsiyonlarınızı küçük tutmayı hedefleyin. 


Öğle Yemeklerini Atlayanların Kurtarıcısı Çorba 

Öğle yemeği akşama kadar iş temposunda daha dinç kalmanız için en önemli öğün. Yapılan araştırmalar öğle öğününde az ama besin değeri yüksek yemek tercih edenlerin ikindi öğününde de daha az yemeği tercih ettiğini gösteriyor. Zamanınız kısıtlı ve eğer işinizde yemek servis ediliyorsa önden iki kase çorba içerek mide de doygunluğu sağlayacak hacim yaratarak daha az yemenin ilk adımını atmış olursunuz. Yanına az miktarda yoğurt ve taze meyve hem dengeli hem de düşük kalorili bir öğün yapmanızı sağlar. Yine yemeye vakit ayıramayacağınızı düşünürseniz paket çabuk çorbaların en büyük 

kurtarıcınız olduğunu hatırlatmak isterim. 
Hem 1 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanması hem de besleyici 

farklı besinleri bir arada sunması açısından düşük kalorili öğün tercihinde çorba size yardımcı olacaktır. Şehriyeli tavuk, kremalı sebze, kremalı mantar, ezogelin veya mercimek çeşitlerini içebilirsiniz. Çorbanın yanında kepekli ekmeğe minik hazırlanmış peynirli/ yumurtalı sandviç, peynir serpiştirilmiş zeytinyağı eklenmiş salata ya da yoğurt ve tam tahıllı ekmek ile pratik, hızlı tüketebilir sağlıklı öğünler yaratabilirsiniz. 


Doyurucu Ara Öğünlerle Çalışma Temponuzu Yükseltin 
Ara öğünün doyurucu olması için öğünün diyet lifi, su içeriği, sağlıklı karbonhidrat ve taze sebzeler açısından yüksek olması önemlidir. Çoğu 


çalışan fazla yediğinde doyum sağlayan yüksek şekerli ve yağlı yiyecekleri 


tüketmekte ve aktivitesiz iş hayatında da hem kolesterol hem de insülin 


direnci gibi sorunlarla mücadele etme çabası içinde olmaktadır. Sağlıklı karbonhidrat içeriği yüksek yiyeceklerin kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu ve insülin direncini azaltabildiğini gösteren araştırmalar oldukça fazla. Aktivitesiz iş yaşamında yüksek şeker yoğunluğundaki yiyecekleri tüketmek hem yağlanmayı hem de insülin direncini artıran sağlıksız seçimlerin başında gelmekte. Bu nedenle ara öğünlerde taze meyve ve çiğ kavrulmamış kuru yemiş ya da içimi kolay paket çabuk çorbaları içerek ardına da kuru yemiş çeşitlerinden birini yiyerek oldukça sağlıklı pratik ara öğünler yapmanızı tavsiye ederim. Çorba olarak tarhana, sebze ve mercimek çeşitlerini tercih etmenizi öneririm. Ara öğünde çorba tercih ederek sindirimi kolaylaştıran besleyici değeri yüksek, kalorisi diğer tüm yüksek yağlı-şekerli atıştırmalıklara göre çok daha az kalori içeren bir öğün gerçekleştirecek, yorgunluğu ortadan kaldıracak ve vücudunuzdaki su dengesine de katkı sağlamış olacaksınız. 


İş Yerlerinde Sağlıklı Seçim Alternatifleri İçin Talep Edin Sağlıklı yaşam ve fit bir vücuda sahip olmanın temelini Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları; yağsız hayvansal protein içeren besinler ve sağlıklı bitkisel sıvı yağlar, taze sebze, meyve, kuru baklagiller, rafine edilmemiş tahıllar ile zenginleştirilmiş beslenme alışkanlığını benimsemekten geçtiğinin altını çizmektedir. Ve çoğu bilimsel beslenme araştırma raporlarında yüksek hayvansal protein ve bol doymuş yağ içeren besinlerin ağırlıkta olduğu beslenme tarzı ile zayıflama diyeti uygulamanın, kanser ile kalp hastalıklarına zemin hazırladığını gösteren delillere sıkça rastlandığını da bildirmektedirler. Bu bağlamda sağlıklı, taze ve bitkisel yiyecekler, rafine edilmemiş tahıllar, çorbalar, çiğ (kavrulmamış) kuru yemişler ve çeşitli kuru baklagiller günlük beslenme düzeninde daha yoğun tüketilmeli. Yeterli miktarda hayvansal protein kaynakları olan derisiz balık, tavuk, hindi eti, yumurta, süt, peynir, yoğurt, ayran, kefir içeren ürünler ve çok az miktarda kırmızı et ile sağlıklı yaşamın kapılarının açılabileceği gerçeği ön plana çıkmaktadır. İş yerlerinde iş veriminin artması ve bireysel sağlığın korunması açısından yemek servisi yapan yemekhane, kantin veya ara öğün sepetlerinin bu ilke üzerinden değişimini talep etmenizi öneririm. 
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MENE nörorras, 


“Turkiye'de En Yüksek 
İstihdam Hizmet 


Sektöründedir” 


" 
yaa 
N 


VELİ SARITOPRAKİSGİYİAN'LEVENT 


gre 


Biotem Kurumsal Hizmetler ve Simpa Kurumsal Hizmetler firmalarının Genel Müdürü, TÜSİAV Başkan Yardımcısı Soydan Levent ile Türkiye'deki hizmet sektörünün dünü, bugünü ve sektörün geleceğini MAG Business için konuştuk. 


ize biraz kendinizden bahseder misiniz ? sonra en büyük ilgim spor, müzik ve fotoğrafçılık. Çalışma hayatına 
1975 yılında Ankara'da doğdum, aslen Mersin çocuk yaşlarımda başladım. Aileme işlerinde yardım etme ve 
Silifkeliyim. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih işimize katkı sağlama arzusu içerisindeydim. Üniversite yıllarımda Coğrafya Fakültesi mezunuyum. Evliyim, Yağmur artık aile şirketimizin vazgeçilmez çalışanıydım. Firmalarımız olan ve Naz adında iki kızım var. Çocuklarımdan Biotem Kurumsal Hizmetler ve Simpa Kurumsal Hizmetler'de Genel 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Müdürlük görevini yürütüyorum. Toplumsal duyarlılık bilinciyle, sivil toplum kuruluşlarını çok önemsiyor ve katılımcı olmaya çalışıyorum. Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkan Yardımcılığı, Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (AFİDER) üyeliği, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyeliği, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) 


HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ 
FAALİYETLERİMİZ 2017 SENESİNDE 


25. YILINA GİRDİ. 


üyeliği başta olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşunda ve hemşeri derneklerinde aktif görev alıyorum. 


Firmanız ve çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? 
Firmalarımız, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşu, fabrika, hastane, alışveriş ve iş merkezleri, banka şubeleri, spor merkezleri gibi birçok tesisin kapalı mekan ve çevre temizlik hizmetleri, ilaçlama, bahçe bakımı ve peyzajı, evsel ve endüstriyel atıkların toplanması ve nakli, insan kaynakları yönetimi ve tesis yönetim hizmetlerini halen binden fazla çalışanı ile yerine getiriyor. Hizmet sektöründeki faaliyetlerimiz 2017 senesinde 25. yılına girdi. iddiamız sektörümüzdeki en iyi hizmet şirketi olmak. Bunu başarmak için de en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ekip çalışması, sistemli hizmet, sürekli yenilenen eğitim ve profesyonel uygulamalarımız bize daha iyi çözümler yaratma fırsatı veriyor. 


Hizmet sektörünün dününü ve bugününü nasıl değerlendirirsiniz? 

Türkiye ekonomik yönden kalkındıkça hizmet sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki payı da giderek artıyor, bu bilinen bir gerçek. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tarım sektörü ön 


1983 YILI İTİBARİYLE ÜLKEMİZDE 
İLK DEFA KAMU İDARELERİ 
TARAFINDAN HİZMETLERİN 


- DIŞ KAYNAK KULLANIMI YOLU 
İLE YERİNE GETİRİLMESİ DÖNEMİ 
BAŞLADI. 


plandayken sanayileşme hamlesi ile birlikte üretimin artması ticaretin gelişmesini sağlamış, bunun sonucunda da hizmet sektörü giderek büyümüştür. 1983 yılı itibariyle ülkemizde ilk defa kamu idareleri tarafından hizmetlerin dış kaynak kullanımı yolu ile yerine getirilmesi dönemi başladı. Bu hizmetlerin başında; endüstriyel temizlik hizmetleri ile buna bağlı diğer yardımcı hizmetler ve yakın dönemden itibaren özel güvenlik hizmetleri geliyor. Kamunun 


MAG 


kendi bünyesinde istihdam ettiği ve kalifiye olmayan müstahdem, hademe, bahçıvan ve bekçi gibi kadrolarla yerine getirmeye çalıştığı hizmetler, 2000'li yıllardan sonra hızla gelişen özel temizlik ve güvenlik şirketlerince yerine getirilmeye başlandı. Ayrıca kamu kurumlarının yanı sıra, otel, alışveriş merkezleri, perakende marketler ve endüstri kuruluşlarının, kendi hizmet satın alma deneyimleri doğrultusunda yaptıkları hizmet satın almaları da sektörün sistem ve hizmet kalitesinin gelişmesine büyük katkı sağladı. 


Hizmet sektörü günümüzde, özellikle yabancı firmaların, şirket evlilikleri ya da satın almalar şeklinde ülkemizi tercih etmeye başlamasıyla sınıf atlamış ve hizmet kalitesini her geçen gün iyileştirerek, dünya standartlarında hizmet sunulmaya başlanmıştır. 
Bugün Türkiye'de istihdam açısından en çok çalışanın olduğu sektör tartışmasız hizmet sektörüdür. 


Sektörünüzün geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Ülkemizin, büyüyen inşaat sektörü ve konaklama endüstrisi ile özel sağlık kuruluşlarının gelişmesiyle birlikte büyük bir potansiyele sahip olduğu açık. Var olan tesislere bu hizmeti satabilmenin 


GİRİŞİMCİLİĞİN EN ÖNEMLİ 


DİNAMİĞİ CESARETTİR. 


çözümlerini de eklediğimizde, sektörümüzün çok daha büyük bir potansiyele ulaşacağı kesin. 


Sektörümüzün istenen gelişim sürecini yakalayabilmesi için kamu idaresi de, bir dizi destek ve teşvik hamleleri yapmıştır. Bu destekler sayesinde işveren olarak bizler de yeni yatırımlar yapıp, daha çok personel istihdam etme şansına sahip olduk. 


Son olarak eklemek istedikleriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir? 
Toplumsal meselelere ve sektörlerimizin mevcut sorunlarına karşı duyarlı olmak, bunlara çözüm üretebilmek, istihdam yaratmak, kısacası taşın altına eline koymak... Bu hususlar hedeflediğimiz başarıya ulaşmak için olmazsa olmazlardır. 


Girişimci arkadaşlarımıza da tavsiyem, yatırım yapmayı planladıkları işe başlamadan önce çok ince eleyip sık dokusunlar. 
Bütün araştırmalarını yapıp, farklı sektörlerden ve yatırım yapmayı düşündükleri sektörün içinden duayen kişilerden görüş ve öneri alsınlar. Cesur olsunlar, bence girişimciliğin en önemli dinamiği cesarettir. 


“Hizmet sektörü, günümüzde, özellikle yabancı firmaların, şirket evlilikleri ya da satın almalar şeklinde ülkemizi tercih etmeye başlamasıyla sınıf atlamış ve hizmet kalitesini her geçen gün iyileştirerek, dünya standartlarında hizmet sunulmaya başlanmıştır. 
Bugün Türkiye'de istihdam açısından en çok çalışanın olduğu sektör, tartışmasız, hizmet sektörüdür” 
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Röportaj: Veli Sarıtoprak 


MENE nörorras, 


Yukselen 


Her Değer Başkent için Büyük Zafer 


İ * 
ZNEEDN D 
#ZArsiri YILD, 


icari hayat serüveniniz nasıl başladı? Biraz Yıldırım Grup'un oluşum sürecinden bahseder misiniz? 
Dedem Hacı Emin Yıldırım'ın Kars'tan Ankara'ya canlı hayvan ticareti ile başlayan ticari hayat serüvenimiz, babam Zeki Yıldırım'ın 1970'li yıllarda Yıldırım A.Ş'yi kurmasıyla devam etti. Matbaa, gayrimenkul yatırımı, nikah şekerciliği devam ederken, 1980'li yıllarda 
Dodge, Chrysler, Vestel, Arçelik gibi markaların bayilikleri ile varlık gösteren şirketimiz, 1990'lı yıllarda arazi yatırımlarını değerlendirmek üzere inşaat projelerine de imza atmaya başlamıştır. 


Babam Zeki Yıldırım'ın ticari hayatını örnek almam ve küçük yaştan 

bu zamana ticari hayatta olmamın getirdiği haz, hedeflerimi daha da sağlamlaştırdı. İlk ticari tecrübeme ise lise yıllarında başladım. Hafta sonu ve yaz tatillerini değerlendirerek Yıba Çarşısındaki mağazamızda Bianchi bayiliğiyle bisiklet satışına başlayarak, ticaretin kokusunu hissetmiş oldum. 
1998 yılı itibariyle inşaat malzemeleri satışı ve ardiye işletmeciliği ile 


Yıldırım Grup İcra 
Kurulu ve Fertaş 
A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Zafer Yıldırım, 
MAG Business'a özel açıklamalarda bulundu. 
Ankara'da yükselen ve farklı mimarisi ile ses getiren Yıldırım 
Kule'ye dair de konuşan Yıldırım 
“Yıldırım Kule işini, sevenlere ilham olacak” dedi. 


yolumuza devam ederken, 2001 yılında başladığım Yıldırımkent Gülyazısı Sitesini hayata geçirerek inşaat sektörüne girdim. Aynı yıllarda akaryakıt istasyon işletmeciliğine de başladım. Fakülte eğitimim sırasında da çalışmaya devam ettim. 2005 yılında Gölbaşı'nda inşaat ve gayrimenkul ofisi açarak, 1.Etap Eymir Konutları ile birlikte Gölbaşı bölgesi yatırımlarına başlamış oldum. 2010 yılında ise Balgat Gökkuşağı Konutları, Çankaya Sera Studio Evleri ve Balgat Ticari projesini gerçekleştirdim. 2012 yılı itibariyle inşaat sektörünün en önemli girdisi olan arsa yatırımlarına ağırlık vererek, bugüne taşıdığım Beytepe Beyterrace, Konya Yolu Yıldırım Kule projelerini hayata geçirirken, Zafer Yıldırım İnşaat Ltd. Şti, Emin Yapı Gayrimenkul Ltd. 
Şti ve Fertaş İnşaat AŞ'yi Yıldırım Grup çatısı altında birleştirdik. 


Ticari hayatta dürüstlük, disiplin ve çok çalışmayı ön planda tutmamın faydalarını her zaman gördüm. Bu faydaları, kendime hedefler koyarak heyecan içinde devam ettirerek hep ileriye taşıdım. Ekip ruhu ve ekip çalışmasını önemseyerek ülkemize katma değer üretmek için çalışmaya zevkle devam ediyoruz. 
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50. yılınızı Yıldırım Kule ile taçlandırdığınızı belirttiniz. Nedir Yıldırım Kule'yi farklı kılan? Projenin ayrıcalıklı özelliklerinden bahseder misiniz? 

Ticari projemiz olan Yıldırım Kule'nin temelini 2015 Mayıs ayında attık 

ve 2017 Mayıs ayında tamamladık. 130 metre yüksekliğinde, farklı m2 ofis, cadde mağaza ve cadde dükkan alternatifleriyle, her kesimin dikkatini çeken kulemiz Konya yolunda Ankaralıları saygı ile karşılıyor. İç bükey eğimi ile mimariye farklı bakış açısı kazandıran Yıldırım Kule işini severek yapanların ilham kaynağı oluyor. Doğa ve şehir manzarasını bir arada sunan projemiz, yeni teknoloji kullanılarak ve her ayrıntıyı detaylandırarak farklılık yaratıyor. Havalandırma sistemi, güvenlik, otopark sayısı, kat yüksekliği, oksijen alanları, konum, sanat galerisi ve toplantı salonları ile fark yaratarak bütünlüğü sağlıyoruz. 130 m yüksekliğinde olan Yıldırım Kule rüzgar ve dış sesten çok etkileneceği için, yalıtımı 3 ayrı aşamada gerçekleştirerek sessizlik ve huzuru temel aldık. Kullanmış olduğumuz yeni teknoloji camlarla ısı ve ses yalıtımını dengeleyerek, ısıtma-soğutma tasarrufunu da üst seviyede yaşıyoruz. 

Sunacağı sosyal yaşam alanları ile kaliteli ve her hizmet ağını sizlere sunacak olan projemizde; Özsüt gibi prestijli mekanlarda günün 


yorgunluğunu atabilir, Volvo ve SsangYong fırmalarıyla otomotiv dünyasının 


nabzını tutabilirsiniz. Bu firmaların yanı sıra anlaşmış olduğumuz Autowax'da işinizden uzaklaşmadan arabanızın bakımını sağlayabilirsiniz. 
Kısacası kulenin dışına çıkmadan birçok ihtiyacın karşılanabilmesi için gerekli özeni gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. 


Yatırım bölgesi olarak Balgat” nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ankara'nın yüksek hacimli ticaretinin kalbi Balgat'ta atıyor. İsabetli bir lokasyonda 5 senede kat ettiği ilerleme ile ticari işletmelerin tercih sebebi olurken, konumu itibariyle de en küçükten en büyük ticari işletmeye ev sahipliği yapıyor. İş kuleleri ve cadde dükkanları ile artı değer kazandırarak bölge ticarileşiyor ve bu değerin her geçen gün katlanarak ilerleyeceğine inanıyorum. Ayrıca bölgedeki konut oranının verdiği destekle de etkin bir hareketlilik kazanıyor. 


Gayrimenkul sektöründe yatırım yapılacak bölgenin seçilmesini nasıl gerçekleştiriyorsunuz ve bu noktada kıstaslarınız neler oluyor? 
Projenin kullanım amacı, hedef kitlesi, insan trafıği ve artı eksiler düşünülerek doğru lokasyona karar veriyoruz. Danışmanlarımızla bölgenin 
5 yıllık geçmişini masaya yatırarak konuyu netleştiriyoruz. Doğma büyüme 
Ankaralı olmamın faydalarından da yararlanıyorum. Bölge halkının kullandığı ulaşım araçları, alışveriş yaptığı bölgeler, sosyal alanlar ve sosyo ekonomik düzeyleri göz önünde bulundurarak hedefe ilerliyoruz. 


Önümüzdeki kısa vadede yapmayı planladığınız yeni projeler var mı? 
Tabii ki var; ülke ekonomimize katma değer üretecek, ekibimizin ve şirketimizin devamını sağlamak için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz 

ve üretmeyi seviyoruz. Yaptığımız 3-5 yıllık programlar çerçevesinde ilerliyoruz. Beytepe bölgesinde hayata geçirdiğimiz Beyterrace Konutları'ndan aldığımız olumlu dönüşlerden dolayı, yine bu bölgede büyük bir konut projesi için ciddi bir aşamaya geldik. 
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MAG |HENEEN 


S İ GC a k HAY DESİĞİ 


EL CASCO 
Kalemlik-Saat 4481 


Alanlar 


Ofisinize yapacağınız küçük ama yaratıcı dokunuşlarla çalışma alanlarınızı kişiselleştirebilirsiniz... 


OLEKSİYON 


Swamı 


KOLEKSİYON 


manedar | 


VİVENSE ino Koltuk 2.718 


SSOULINE 
Post-it 200 


VOLUSP, 
Mum 2751 
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MAG MEDYA 
Mağ 


PR SOLUTIONS 
En Guvenilir 
Çöozum Ortağınız 
Dünyanın en iyi işini yapıyorsunuz 


ama bunu kim biliyor? 
Artık herkes bilecek! 


Artık sadece haber olmanın yetmediği bir çağı yaşıyoruz ve yaratıcı fikir üreterek haber değerini kazandırmaya çalışıyoruz. 


MAG PR Solutions olarak öncelikli hedefimiz: 
İş ortaklarımızın mutlak fayda sağlaması. 


MAG PR Solutions olarak dünyaca ünlü birçok markanın etkinlik ve organizasyonlarında etkinlik yönetimini üstlenirken aynı zamanda markalarımızın düzenli PR çalışmaları ile marka konumlandırmalarına da destek veriyoruz. Doğru hedef kitlenin belirlendiği ve belirlenen hedef kitleye uygun içeriklerin sunulduğu çalışma prensibimiz ile kurumsal markaların özel lansman ve davet gibi organizasyonlarında görev alıyoruz. 
Çalıştığımız dünyaca ünlü markalardan birkaç örnek; 
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MAG MEDYA 


mag . digital 


MAG D 
Çağın Öte 


ijital İle sine Geçin 


Dijital dünyanın gelişmesi bütünleşik pazarlama modellerini beraberinde getirdi. 


odern çağın getirdiği ve hemen hemen herkesin vazgeçilmezi olan sosyal medya, hayatımızın her anının vazgeçilmezi oldu. Günümüz sanal ortam kullanıcıları tarafından alışkanlık haline gelen sosyal medya kullanımı her kesimden geniş kitlelere ulaşırken aynı zamanda da her kültürü yelpazesinde barındıran bir ağ olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim teknolojisine olan ilginin artmasıyla ve iletişim araçlarının geniş çembere yayılmasıyla birlikte; sosyal medya gücüne güç katmakta, sosyalleşme kavramı da günümüz çağında farklı bir boyut kazanmaktadır. 


Yapılan araştırmalar; dünya üzerinde internet kullanımını 9640.69 
olarak gösterirken; Türkiye'de internet kullanım oranı 9651.04 olarak belirlenmiştir. 14 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye; Facebook'ta en aktif 3. ülke olarak yerini almaktadır. Türkiye, Avrupa'nın internette en çok zaman geçiren ülkesi durumundadır. Facebook, “Witter, mstagram, Youlube gibi uygulamalar, insanların sosyal medya ortamında olmalarını sağlayan dünyada kullanımı yüksek sosyal medya araçlarından sadece birkaç tanesidir. 


2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A- olarak belirlenmiş 
birçok baskı, WEB, PR, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG, hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir. 


MAG Medya çatısı altında bulunan MAG Dijital ile sosyal 

medya mecralarının doğru kullanımı ve yönetimi kısmında titizlikle hazırlanan içeriklerimizi sizlerle buluşturuyoruz. 
Pazarlama faaliyetlerinin duyurumunda büyük rol oynayan 

sosyal medya kanalları ile firmanızın kampanyalarının ve marka konumlandırmasının doğru hedef kitleye erişmesini sağlıyor 

ve raporlar ile ölçülebilir değerleri sizlere sunuyoruz. Sağlık sektöründen inşaata, eğlence sektöründen yeme içmeye kadar birçok markanın sosyal medya faaliyetlerinde yürüttüğümüz MAG Dijital ile markalarınızın vizyonunun tanıtabileceğimiz kreatif fikirleri sizlerle birlikte geliştiriyoruz. 


4 HILTON 
PX HHONORS 


EN YAKIN 
SEHİR KAÇAMAĞINIZ 


Şehirde güzel bir gün geçirmeye ne dersiniz? 

O gün yapmanız gereken en zor seçim masajınızı 60 dakika mı yoksa 90 dakika mı alacağınız olabilir. Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center 85'i süit 829 odası, Hilton Worldwide tarafından verilen 2014 EMEA Yılın Şefi Ödülünün sahibi şefimizin lezzetleriyle The Globe restoranı, 34. katında eşsiz şehir manzarasına hakim, yaratıcı kokteylleriyle sizi şaşırtacak ve Sushi Lounge'unda gece boyunca enfes suşiler tadabileceğiniz Cloud 34 barı, açık ve kapalı yüzme havuzları ve 3.300 m'lik Avrupa'nın en büyük eforea'M Spa'sı ile sizi bekliyor. 


Daha fazla bilgi ve rezervasyon için istanbulbomonti.hilton.com 


Hilt 
ISTANBUL BOMONTI 
HOTEL & CONFERENCE CENTER 


Silahşör Caddesi No:42 Bomonti 34381 | Şişli İstanbul | T: (90) 212 375 3000 
hilton.com | istanbulbomonti.hilton.com | facebook.com/hiltonistanbulbomonti | twitter.com/hiltonbomonti 
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